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Rondom de diensten 
Zondag 2 april is het Palmzondag. De kerk gedenkt de intocht van 

Jezus in Jeruzalem, waarbij Hij met palmtakken werd toegezwaaid. 

Het is de zesde en laatste zondag van de 40dagentijd, volgende week 

vieren we het Paasfeest. De stille week begint, de week waarin wij 

intens betrokken willen zijn bij het lijden van Jezus en daarin bij het 

lijden van mensen. Voor het laatst hangt er nu een paars antependium 

over de tafel en voor het laatst houden we het Gloria in. Vanaf 

volgende week zal het weer voluit klinken.  

Ds. Peter Hendriks uit Hengelo gaat voor en Henk Warnaar is de 

organist. 

 

Witte Donderdag, 6 april, gedenken wij de laatste keer dat Jezus met 

zijn discipelen de paasmaaltijd hield. Ook wij vieren vanavond deze 

maaltijd, in gemeenschap met Hem. Omdat deze viering een feestelijk 

karakter draagt, is het paarse antependium dat in deze tijd gewoonlijk 

over de tafel hangt vervangen door het witte kleed - vandaar dat wij 

spreken van Witte Donderdag. Ds. Gerco Veening gaat voor en het 

Hofkoor o.l.v. organist Koos Schollaardt verleent medewerking met 

o.a. het zingen van 'Lenten Meditation', een lied dat speciaal voor de 

'stille week' is geschreven. De dienst begint om 19.30 uur.  

 

Goede Vrijdag, 7 april, gedenken wij het sterven van Jezus. Een dag 

van inkeer. Daarom branden er vanavond ook geen kaarsen; alleen de 

Paaskaars brandt nog. Ook deze zal straks - aan het eind van de dienst 

- worden gedoofd. Wij weten dat de dood, de duisternis, het laatste 

woord niet heeft; wij weten van Pasen, van Jezus' opstanding. Daarom 

kan het toch een GOEDE Vrijdag zijn. Er zijn voor deze tijd vele 

muziekstukken geschreven die vandaag de dag nog steeds uitgevoerd 

worden. Ook de Engelse componist John Stainer schreef een oratorium 

(the Crucifixion) met daarin 5 prachtige koralen. Het Enschedese koor 

Crescendo o.l.v. Jan Willem Docter zingt in deze dienst deze koralen 

rond het evangelie van Johannes. Jaap Vonk bespeelt het orgel en Ds. 

Gerco Veening leidt de dienst. Deze indrukwekkende dienst begint 

om 19.30 uur. 
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Op 1e Paasdag, 9 april, is er een vroege oecume 

nische Paasmorgenviering. Voorgangers zijn Pastor Maroesjka 

Sleegers en Ds. Gerco Veening. Verder werken een gelegenheidskoor 

o.l.v. Annemarie Schoenmaker mee met Jet de Bruin op de vleugel. 

De nieuwe Paaskaars zal worden binnengebracht.  Na deze dienst is er 

koffie/thee met krentenwegge. Zie ook het stukje van Joke Flokstra. 

Aanvang 07.00 uur! 

 

Om 10.00 uur vieren we Pasen met het mannen dubbelkwartet 

"Pacem" uit Enschede o.l.v. Alinde Veldstra. Zij zingen onder andere 

Psalm 122 en het "Alleluja" Ds. Gerco Veening is de voorganger en 

Koos Schollaardt de organist. Er is kindernevendienst en koffie/thee 

na deze feestelijke dienst. 

 

Op de 1e zondag na Pasen, 16 apil, gaat Ds. Gerco Veening voor en 

bespeelt Henk Warnaar het orgel. Deze zondag wordt ook wel 

‘Beloken Pasen’ genoemd. Vroeger gingen op de achtste dag van het 

feest de luiken van het altaar weer dicht - het altaar werd ‘beloken’. De 

paasweek is voorbij, maar de witte feestkleur blijft tot Pinksteren.   

 

23 april gaat Ds. Dick Juyn uit Delden voor. Hij is daar sinds 2018 

predikant van de protestantse kerk. 

 

We wensen U en ons fijne, feestelijke diensten toe! 

 

Koos Schollaardt 

  

Kindernevendienst en/of crèche  
 

Op aanvraag kan er kindernevendienst en/of crèche worden 

aangeboden tijdens de zondagse eredienst. Wanneer (groot-) ouders 

hiervan gebruik willen maken kunnen zij dit kenbaar maken op de 

maandag voor de zondagse dienst.  

De contactpersoon hiervoor is Gerard Pape (jeugdouderling).  

Telefoonnummer 0541- 519115 (bij geen gehoor graag de voicemail 

inspreken). 
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Zondag – 2 april 2023 – 10.00 uur  6e zondag 40-dagentijd  
 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. P. Hendriks  Mevr. I. Simao 

Ouderling  Organist  

Dhr. A. van Dijk  Dhr. H. Warnaar  

Diaken  Collectes  

Mevr. A. Wolbers  1) Joanne Foundation  

 2) PKN Kinderen en jongeren  

 
Donderdag – 6 april – 19.30 uur Witte Donderdag / Avondmaal  

M.m.v. ‘Hofkoor’ o.l.v. Koos Schollaardt  

 
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Ds. G. Veening  Dhr. A. Ponsteen  

Ouderling  Organist  

Mevr. Y. Meyer  Dhr. J. Schollaardt  

Diakenen  Collectes  

Mevr. Y. Ponsteen  1) Diaconaal werk plaatselijk  

Mevr. C. Vrielink  2) Werkgroep inspiratie & bezinning 

 
Vrijdag – 7 april – 19.30 uur Goede Vrijdag 

M.m.v. ‘Crescendo’ o.l.v. Jan-Willem Docter. Koralen uit de 

Cruxifiction 

   
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Ds. G. Veening  Mevr. B. Frowijn 

Ouderling  Organist  

Dhr. J. Flokstra  Dhr. J. Vonk  

Diakenen   

Mevr. B. Frowijn   
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Zondag – 9 april – 7.00 uur  

Oecumenische viering, m.m.v. projectkoor o.l.v. A. Schoenmaker  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  
Pastor M. Sleegers  

Mevr. J. Westera  

Ouderling  Pianiste 

Mevr. R. Lubberding  Mevr. J. de Bruin  

Diaken  Collectes  

Mevr. J. Slinger   

  

 

Zondag – 9 april – 10.00 uur 1e Paasdag  

m.m.v. ‘Pacem’ o.l.v. Alinde Veldstra 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Mevr. C. Christenhusz  

Ouderling  Organist  

Dhr. G. Pape  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat  

 2) Instandhouding pastoraat  

 
Zondag – 16 april – 10.00 uur  
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Dhr. A. Ponsteen  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. Vlasblom Dhr. H. Warnaar  

Diaken  Collectes  

Mevr. Y. Ponsteen  1) Amnesty International  

 2) Werkgroep Inspiratie & bezinning 

 
Zondag – 23 april – 10.00 uur  
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. D. Juyn  Mevr. J. Westera  

Ouderling  Organist  

Mevr. T. van der Lichte Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) St. Pietersberg  

 2) Vernieuwingsgelden  
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De hartslag van Pasen 
 

Een lied uit het liedboek:  

Wek mijn zachtheid weer. 

Geef mij terug de ogen van een kind. 

Dat ik zie wat is. 

En mij toevertrouw. 

En het licht niet haat.  

(lied 925) 

 

Een lied dat mijn hart raakt. Elke regel weer, elke regel als een hartslag. 

En zoals de hartenklop mij voort laat gaan, zo ook dit lied.  

Het lied raakt, voor mijn gevoel, ook aan Pasen. Pasen is het feest 

waarbij we de opstanding van Jesus gedenken, en de opwekking. Een 

verhaal met veel beweging, zeker als je kijkt hoe het beschreven is. Er 

is beweging tussen de evangelisten als het gaat om Pasen, want 

Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes beschrijven het paasverhaal elk 

op een andere manier. Waarbij wel degelijk harten worden geraakt, het 

zijn verhalen met veel emoties.  

Bovenstaand lied raakt aan Pasen, en het is ook een gebed. Het gebed 

om op te kunnen staan. Pasen als feest van het gedenken van de 

opstanding van Jesus raakt aan onze eigen opstanding.  

Wek mijn zachtheid weer. Het is een vraag om opstanding, om 

opgewekt te worden uit de hardheid van het bestaan dat van tijd tot tijd 

is als het graf. De harde steen, kan die worden weggerold? De hardheid 

om mijn hart vanwege alle teleurstellingen en vervelende ervaringen, 

kan die hardheid smelten in de warmte van de ochtendzon? 

En mag ik terug krijgen de ogen van een kind? De ogen van een kind 

dat kan kijken zonder vooroordelen en gegroeide oogkleppen? Toen ik 

een jaar of vijf was kon ik kijkend naar boven tussen de wolken het 

gezicht zien van Maria. Dat gezicht van Maria gaf mij vertrouwen. Als 

kind was ik op dat punt wijzer en verstandiger dan dat ik nu ben. Graag 

zou ik die ogen weer terugkrijgen.  

En soms, ineens, kan ik zien. Niet direct het gezicht van Maria, maar 

wel een regenboog en soms zelfs twee tegelijk. Soms kan ik zien dat 

ik niet alleen ben en dat ik mij mag toevertrouwen aan……. 
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En dat is allemaal Pasen, feest van opstanding, als de hartslag van het 

bestaan, de hartslag van het leven. Een leven met toekomst. Dit is 

allemaal Pasen en Pasen is nog veel meer. 

 

Ds. Gerco Veening  

 

P.S. Goede Pasen gewenst! 

 

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde… 
 

Op de kerkenraadsvergadering van 20 maart kregen de leden de vraag 

voorgelegd: Wat betekent Pasen voor jou? Dat was toch een moeilijke 

vraag. Voor sommigen zei Pasen niet zoveel en anderen worstelden 

met de vleselijke opstanding. Bij mij staat Pasen op plaats 1 en 

Pinksteren op 2. Pasen is het feest van de opstanding. Je mag weer 

opnieuw beginnen net zoals het nieuwe leven in de natuur van start is 

gegaan en het licht teruggekeerd is. Een mooi begin! Een begin van 

Hoop. 

Rond de Hof van Heden zijn allerlei activiteiten gaande. Zo werden de 

vijf pijlers al in een vorige Hofstem besproken, een verdere uitwerking 

van het beleidsplan, een blik op de nabije toekomst van onze kerk. Op 

de gemeentemiddag van 12 maart hebben we uitvoerig met elkaar 

gesproken over de Inspiratie en Bezinning, de Creakerk en de 

Eredienst. Wat een ideeën werden er geopperd en wat was de sfeer 

ontspannen. Een heerlijke middag direct aansluitend op de lunch en 

dienst. Zoals Koos Schollaardt opmerkte: het heeft 110 kuub gas 

gekost, maar het heeft wel wat opgeleverd. 

Het energierapport over de Hofkerk is verschenen. Rob Lubberding, 

Chris Klaassen en ikzelf hebben een lijvig document geschreven met 

daarin het gedrag, het inzicht, de resultaten en de toekomst. De 

maatregelen betreffende het zogeheten laaghangende fruit hebt u 

ongetwijfeld al ervaren. De temperatuur is lager, soms de jas aan of bij 

de hand. De isolatie van het kerkgebouw is niet eenvoudig en zeker 

prijzig. Gelukkig, het warme seizoen komt eraan. 

In de kerkenraad zijn de bouwplannen besproken en is een aanzet tot 

financiering gegeven. Het hek blijft staan want de kerk is een 
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gemeentelijk monument dus hebben de provincie en de gemeente 

Oldenzaal daar wat over te zeggen. De komende tijd staan we voor 

belangrijke beslissingen. In het gesprek met de CCBB (Classicale 

Commissie Behandeling Beheerszaken) op 22 maart is duidelijk 

geworden dat er nog veel werk aan de winkel (kerk) is. Duidelijk is 

geworden dat het project in fasen moet worden uitgevoerd. Eerst het 

exterieur en wat aanpassingen in de kerk en als er daarna een 

goedgekeurd financieringsplan en exploitatieplan ligt komt de tweede 

fase in zicht. Ook hebben we gesproken over de toekomst van de kerk. 

De kerkgemeenschap blijft bestaan, maar is de Hofkerk misschien in 

andere handen overgegaan? Heeft het kerkgebouw tevens een andere 

functie gekregen? Is de Hofkerk één van de laatste kerken in Noord-

Oost Twente? Kunnen we straks nog een dominee betalen? Heel veel 

vragen. 

Laten we ons inspireren door de Hoop op een goede toekomst voor ons 

als Hofkerkgemeente. 

En zie, stap voor stap op weg naar de Hof van Heden aan de 

Hofmeijerstraat. 

 

Jaap Flokstra 

 

In Memoriam, Annelie van Olffen-Spikermann 
 

Met Kerst kwam ze een paar dagen bij mij in huis. Na Kerst kon ze 

niet meer zelfstandig uit bed komen. Er was acuut hulp nodig. Er kwam 

direct hulp van de Thuiszorg. Daarvoor grote dank. Wat een warmte 

en wat een liefde.  

Mijn derde dochter, haar man, het gezin zorgden in deze periode 

meermaals daags voor mijn moeder. Als een leven tot einde komt, 

worden levens bepaalt. Levens worden nooit stil gezet, maar krijgen 

wel een hele andere dimensie. De zorg voor elkaar, de laatste woorden, 

wensen, gesprekken en soms juist ook het delen van de stilte met 

elkaar…. kunnen kostbaarder zijn dan alles wat er op aarde te vinden 

is. Na terugkeer uit het buitenland, in mijn vakantie, verleende ik de 

nodige mantelzorg naar mijn moeder toe. De zorg voor mijn moeder 

die verlangde om thuis te komen. Thuis, bij onze Vader in de Hemel. 
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Hier wacht mijn jongere broertje al 55 jaar op haar. Ze keek er enorm 

naar uit. Ze dankte God in gebed om het leven dat Hij haar heeft 

toevertrouwd. Waar ik en anderen nog iets te bespreken hadden vroeg 

zij om vergeving. Integendeel. Alles is goed. Als er al schulden waren 

in het verleden, hierom is Jezus Christus mijn God, onze God, de Heer 

die ons heeft vergeven. Het geloof van mijn moeder was altijd het 

begin en het eind van de dag. Geen dag ging voorbij dat ze niet bad 

voor anderen. 

Mijn moeder, Ida Emmi Annelie van Olffen-Spikermann, geboren op 

29 november 1936 te Stettin, is overleden op 8 februari 2023 te 

Menaam. 

Ze is ons voorgegaan in de leeftijd van 86 jaar. Gelukkig niet in de 

eenzaamheid van het huis waar ze ruim 40 jaar samen was met mijn 

vader in Oldenzaal. Maar in de warmte en geborgenheid van de 

pastorie te Menaam, Friesland, die als een herberg van het voorbijgaan 

is. 

Even op adem komen. Even tot rust kunnen komen. Hier is rust. Voor 

mij in het hart van een biddende en zorgende gemeente. 

We mochten op dinsdag 14 februari in een eredienst vanuit de 

Lambertustsjerke te Menaam op een waardige wijze afscheid nemen 

van mijn moeder. Zij laat haar man, mijn lieve vader, Ernst van Olffen, 

achter. Bij de gedachtenis dankte Hij God om de zegen dat Hij bijna 

60 jaar met zijn lieve vrouw, moeder, grootmoeder en 

overgrootmoeder mocht delen. Dankbaarheid en kunnen loslaten. 

Afscheid nemen. Of het je vader is of je moeder. Soms te vroeg. Soms 

als we er klaar voor zijn. Maar je sterft altijd een beetje. Verweesd ga 

je weer op weg. Of tóch niet. Je gaat op weg met herinneringen, wijze 

woorden en de opdracht die je in je leven vaak hebt gehoord: Denk aan 

God. Hij vergeet jou niet. Hij denkt aan jou. Wordt het niet tijd om ook 

eens aan Hem te denken. Hij wil gebeden zijn. Wees maar niet te trots 

op wat je doet. Alles is een Geschenk, wat Hij doet door ons heen. 

Ik en mijn vader willen u bedanken voor alle steun, attenties, reacties, 

kaarten, op welke wijze dan ook. Het is een grote steun voor mijn 

vader, voor mij en mijn gezin. 

 

Jeroen van Olffen, Predikant te Menaam 
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Vieringen Scholtenhof 
 

Bidstond 

Elke derde vrijdag van de maand (21 april, 19 mei) komen we in de 

kapel van de Scholtenhof bij elkaar: bewoners en gasten van buiten. 

Samen staan we stil bij ons leven in gebed, middels teksten en liederen 

en met een kaarsritueel. Het is een intiem samenzijn dat als zeer 

voedend en troostend wordt ervaren. 

Inloop 18:15. Start 18:30 uur. Ingang voorzijde Scholtenhof, 

Fonteinstraat: graag even aanbellen, dan laat men u binnen. 

Aansluitend drinken we samen koffie in de recreatiezaal. 

Avondmaalviering 

Op woensdag 5 april zal dominee Gerco Veening voorgaan in de kapel 

van de Scholtenhof om samen met bewoners en gasten het heilig 

Avondmaal te vieren. Inloop 18:15 uur. Start 18:30 uur. Ingang 

voorzijde Scholtenhof (graag even aanbellen dan laten ze u binnen). 

Aansluitend drinken we samen koffie in de recreatiezaal. 

Paasviering 

Op zaterdag 8 april vieren we, bewoners en familie en gasten, om 

15:30 uur in de recreatiezaal Pasen. Voorgangers zijn mevrouw Ans 

Quinten van de Plechelmusparochie en ondergetekende. U bent van 

harte welkom om deze diensten bij te wonen. 

 

Yvonne Meyer, geestelijk verzorger Scholtenhof 

 

Oecumenische Paasmorgen viering 
Op Eerste Paasdag, 9 april a.s., is er in de Hofkerk een Oecumenische 

Paasmorgenviering. De viering begint om 7.00 uur, als de zon juist is 

opgegaan. In deze viering gaan voor ds. Gerco Veening en pastor 

Maroesjka Sleegers. De viering is gebaseerd op liturgisch werk van 

Jan de Jongh (De Goede Week Vieren) en van Marijke de Bruyne e.a. 

(Oratorium: Als de graankorrel sterft).  

Ook dit jaar is er voor deze viering een speciaal projectkoor 

geformeerd. Dit koor staat onder leiding van Annemarie Schoenmaker. 

Instrumentele begeleiding: Jet de Bruin (vleugel), Jef Horsthuis 

(gitaar) en Nolet Bult (dwarsfluit).  Na afloop van de viering is er 
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gelegenheid om  na te praten onder het genot van een kopje koffie of 

thee met krentenwegge. Iedereen is van harte welkom om deze 

bijzondere dienst, zo vroeg in de ochtend,  mee te vieren. De kerk is 

vanaf 6.45 uur open.  

 

Joke Flokstra 

 

Mededelingen vanuit het college van Kerkrentmeesters 
 
Het college van Kerkrentmeesters bestaat uit de volgende leden. 

Arjen van Dijk: Voorzitter. 

Henk Hekman : (Acting) penningmeester. 

René Dreierink: ( Formeel) penningmeester. 

Corrie Christenhusz-Hoitink: Secretaris. 

Inge Simao: 2e Secretaris. 

 

Hoewel er binnen het college officieel nog geen afscheid is genomen 

van Harm Medema die o.a. gedurende heel veel jaren de actie kerk-

balans heeft verzorgd, danken we hem hierbij voor de vele taken die 

hij heeft vervuld. Hij is een fijne “collega” voor ons geweest. 

 

Even voorstellen: 
 

Henk Hekman: 

 

Als nieuwe acting penningmeester moet ik toegeven dat ik geen lid ben 

geworden van onze Kerk , maar wel als vriend sta ingeschreven. Het 

formele penningmeesterschap wordt uitgevoerd door René Dreierink, 

die tevens lid is van het College van Kerkrentmeesters. 

Zelf ben ik jaren lang werkzaam geweest als registeraccountant in 

binnen-en buitenland, waaronder Sint Maarten. 

Naast mijn betaalde baan heb ik me altijd ingezet als vrijwilliger voor 

stichtingen, waarbij het voor de hand lag dat dit meestal in de functie 

van penningmeester was en nog is. De stichtingen hadden meestal 

cultuur, zorg of sociale activiteiten als doelstelling, waaronder de 

Gelderman stichting, Stichting Leendert Vriel Terminale Zorg, zowel 
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thuis als in het hospice, Stichting J.W. Racer huis en de Groote 

Sociëteit. 

Zolang ik daartoe in staat ben zal ik mijn opgebouwde ervaring ook 

graag blijven inzetten voor de Gemeente van de Hofkerk Oldenzaal. 

Vriendelijke groeten, 

Henk. 

 

Corrie Christenhusz: 

 

Een jaar of  vijf geleden zijn Hans en ik lid geworden van de Hofkerk. 

Na de HBS B opleiding met als extra vak, boekhouding, werd ik 

medisch analyste. 

Jarenlang hebben we in de Thij gewoond waar we tot de Emmaus 

gemeente behoorden. 

Ik heb daar vanaf dag één dat we daar woonden veel vrijwilligerswerk 

gedaan. Ik maakte deel uit van de werkgroep liturgie zowel voor 

volwassenen als kinderen. 

Ook heb ik de opleiding koordirectie gevolgd en heb tien jaar met veel 

plezier het kinderkoor geleid. 

Toen de Emmauskerk de deuren moest sluiten, zijn we op zoek gegaan 

naar een geloofsgemeenschap die het meest overeen kwam met die van 

de Emmaus en die hebben we gevonden in de Hofkerk. 

Verder heb ik diverse secretariaatsfuncties bekleed, waar van de laatste 

voor de Stichting Leendert Vriel. Ik heb dat als zeer zinvol ervaren. 

Toen ik het verzoek kreeg om secretaris te worden van het CKR heb 

ik wel geaarzeld, maar ben blij dat ik toch heb toegezegd. Dit werk doe 

ik nu met veel plezier. Wel kan ik het alleen doordat Inge me met raad 

en daad terzijde staat. Zij verzorgt het meeste werk. Langzamerhand 

raak ik ingewerkt en voel ik me “nuttig”. 

Maar wat voor mij het belangrijkste is, “ik voel me thuis” in de 

Hofkerk en hoop me nog lang voor deze kerkgemeenschap te kunnen 

inzetten. 

 

Hartelijke groeten, 

Corrie 
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Een woordje van het studententeam 
  

Medio februari zijn wij, als studententeam, begonnen met een project 

binnen de Hofkerk vanuit Hogeschool Saxion. Binnen het project gaan 

wij door onderzoek te doen ervoor zorgen dat de kerk een onderdeel 

wordt van de samenleving in Oldenzaal.  Hierbij wordt er onderzocht 

op welke manier de activiteiten, die plaatsvinden in de kerk, het best 

vormgegeven kunnen worden. Het doel hierbij is dat deze activiteiten 

jong en oud aanspreken en het omzien naar elkaar bevorderen.  

Het project heeft in de basis het uitgangsdoel om te leren samenwerken 

met verschillende opleidingen. Dit blijkt dan ook uit ons team, wat 

varieert van de opleiding Hospitality management, tot 

Ondernemerschap of Audiovisuele Media. Het bijzondere hieraan is 

dat een dergelijke opdracht vanuit verschillende invalshoeken bekeken 

zal worden.  

Op donderdag 23 februari hebben we kennis gemaakt met de Hofkerk, 

waarbij we hartelijk werden ontvangen door Arjen van Dijk en Bertus 

van Dijk. Hier hebben we verdere details over het project te horen 

gekregen waar we ons projectplan op konden uitwerken. Hier is 

besloten dat we om de week op de dinsdag op locatie werken aan het 

project. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met dit projectplan om 

uit te zoeken wat we in de 20 weken van plan zijn te ondernemen. Dit 

plan is ondertussen in de afrondende fase, waarna we aan de slag 

kunnen. Het projectplan hebben we al aan de projectbegeleiders 

moeten presenteren, waaruit bleek dat we op de goede weg zitten. Op 

zondag 12 maart is ons team voorgesteld op de gemeentemiddag. 

Tijdens deze middag is er ook een presentatie geweest waarbij de 

aanwezigen een beter beeld hebben gekregen van de opzet van ons 

onderzoek. Momenteel wordt er druk gewerkt aan de definitieve 

invulling .  

Een van de onderdelen in ons onderzoek is een enquête, dus het kan 

zijn dat u daarvoor wordt uitgenodigd. Over de exacte plannen 

informeren we u graag in de volgende Hofstem.  

 

Kimberley 

Contactpersoon studentengroep 
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Collecten overzicht februari/maart  
 
Hofkerk 

12 februari Eigen jeugdwerk EUR 47,95 

19 februari Instandhouding orgel EUR 18,80 

26 februari Eigen PKN gemeente EUR 64,20 

5 maart  Instandhouding pastoraat EUR 63,95 

 

Diaconie 

12 februari Kerk in Actie Noodhulp EUR 61,60 

19 februari Verjaardagsbox EUR 20,66 

26 februari St. Armoedebestrijding EUR 57,75 

5 maart  Kerk in Actie voorjaarszending EUR 57,02 

 

Vriendelijke groeten, 

Henk Hekman, penningmeester 

 

De Hofvijver 
 

De afgelopen tijd hebben we veel spullen aangeboden gekregen, o.a. 

een wandmeubel, 6 eetkamerstoelen en een tweepersoonsbed met 

toebehoren. Het lukt niet altijd met aangeboden spullen maar als ze het 

gebruiken kunnen en de ruimte hebben zijn ze heel blij. Dus heeft u 

goede bruikbare huisraad laat het ons weten het liefst met een foto van 

het aangebodene. 

 

Namens de diaconie dank daarvoor,  

Jet Slinger-de Graaf, tel. 662093 of 06 81504914 

jetslinger10@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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De landelijke Open Kerkendag op tweede pinksterdag – 
29 mei 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op tweede pinksterdag, 29 mei 2023, wordt de landelijke Open 

Kerkendag gehouden. De derde editie van de Open Kerkendag staat in 

het teken van het kerkinterieur. Het Nederlandse landschap staat 

bekend om de torenspitsen en kerken, maar wat schuilt er nu precies 

achter deze stenen façades? In de Nederlandse kerken is zóveel kunst 

en erfgoed te zien, dat je zonder overdrijving van musea kunt spreken. 

Om daar iets van mee te krijgen, om dat te zien en te ervaren, moet je 

wel een keer naar binnen gaan. Dat is de uitnodiging van Open 

Kerkendag.  

Dit jaar wil de Hofkerk ook meedoen aan de Open Kerkendag. Elke 

kerk mag zelf bepalen hoe men die dag invult. In sommige kerken zijn 

er gidsen in de kerk aanwezig die vragen kunnen beantwoorden, of 

bestaat de gelegenheid om koffie of thee te nuttigen. Of een kaarsje 

aan te steken.  

Wie wil er met samen met ons op 29 mei van 11 tot 14 uur gastheer of 

gastvrouw zijn? 

 

Andries en Yvonne Ponsteen 
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Collectedoelen van de diaconie in april 
 

Op 2 april is de collecte voor de Joanne Foundation. Zij  begeleiden 

projecten in Oeganda.  

Zondag 9 april  is de collecte voor kerk in Actie, de Paaschallenge 

waarbij 6000 jongeren meedoen met allerlei opdrachten om te 

ontdekken wat de betekenis van de dood en de opstanding Jezus 

betekent. 

16 april  is de collecte weer Amnesty International.  

23 april  is de collecte voor Stichting Pietersberg voor jeugdzorg en 

maatschappelijke opvang.  

30 april  is de collecte voor  de Stichting Oldenzaal tegen MS. 
 

Veerkracht, veerkracht, veerkracht……… 
U weet dat het thema van de Hofkerk dit jaar, tot de Startzondag is: 

Veerkracht. 

In de kerk hangen 7 schilderijen die ieder op hun eigen manier prachtig 

Veerkracht weergeven. De werkgroep Inspiratie heeft ook drie 

avonden over dat onderwerp georganiseerd. Donderdagavond 9 maart 

was de tweede, in de Hofkerk, onder leiding van Joop Bos. Ik ben daar 

geweest en ik ben er erg blij mee. Als de sfeer vertrouwen gevend en 

daardoor goed is, kunnen mensen iets vertellen van wat hen diep raakt. 

En dat gebeurde! Joop Bos wist dat prima op te vangen en enigszins te 

relativeren zodat we het konden meebeleven. 

Aan de hand van een korte schets maakte hij duidelijk hoe mensen op 

diverse manieren kunnen leren “om te gaan met ongemak”. 

Zonder pasklare antwoorden te geven. 

Ik ben altijd dankbaar voor de Hofkerkgemeenschap. 

Ik ben ook dankbaar dat er steeds weer mensen zijn die “iets” proberen 

om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. 

Het lukt de ene keer beter dan de andere. 

Zo is toch alles in het leven? 

Ik was al positief over het bestaan van de werkgroep Inspiratie en 

Bezinning, na deze avond is dat zeker niet minder geworden! 

 

Margreet Bijl 
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Tijdreizen in Oldenzaal 
 

‘Tof vanuit de Hof’ (Jeugdwerk 4-12 jaar vanuit de Hofkerk) nodigt je 

uit voor een toffe activiteit voor kinderen in de basisschoolleeftijd en 

hun ouder(s) of andere volwassenen. Het is een zoektocht middels 

foto’s naar het rijke verleden van de stad. 

De tijdreis start vanuit de Hofkerk. Van hieruit worden de kinderen op 

een uitdagende en speelse manier door de stad geleid. Via 7 

stopplekken kunnen ze het diverse verleden van de stad ontdekken. 

Maar deze plekken zijn weer gekoppeld aan items/voorwerpen die op 

hun beurt ook een verhaal hebben. En een opdrachtje voordat je weer 

verder mag reizen. Hoe tof is dat? 

Bij terugkomst is er nog wat lekkers en iets te grabbelen en krijg je de 

gelegenheid om in de kerk een kaarsje aan te steken voor iemand of 

iets wat je bezig houdt.  

Kom je ook? Meld je dan wel even aan (hannekecaron8@gmail.com). 

Mazzeltof namens; Marjolein Brinkman-Mensen, Katja Verbeek- 

Woordes, Meiliany Wijaya Untung en Hanneke Caron! 

 

mailto:hannekecaron8@gmail.com
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Uitreiking insigne 
 

Zondag 12 maart 2023, vierden wij in de kerk de Biddag voor gewas 

en arbeid, waarbij wij ook stil stonden bij het werk in de kerk. Er zijn 

veel vrijwilligers bij ons in de kerk. Niet alleen ambtsdragers maar ook 

mensen die op de achtergrond werken. 

Eén van de groepen die niet zo vaak in de kerk genoemd wordt is de 

groep van bezoekmedewerkers. Bezoekmedewerkers bezoeken alle 

oudere gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Vaak rond de verjaardag 

maar ook aan het eind van het jaar. Ze zijn de verbinding tussen veel 

mensen die wel bij de kerk horen maar er dikwijls niet meer komen. 

 

Jaren geleden werden de bezoekmedewerkers gevraagd in de wijk 

waarin ze woonden alle andere gemeenteleden op te zoeken. Ze 

vormden de verbinding met de gemeente en de kerk en vaak ook met 

het pastorale team en mogelijk ook met de diaconie. De laatste jaren 

bezoeken ze vooral de oudere gemeenteleden. 

 

Waar ambtsdragers na een viertal of achttal jaren meestal afscheid 

nemen van het werk en het stokje doorgeven, gaan bezoek-

medewerkers door. Toen we met alle bezoekmedewerkers half 

november bij elkaar kwamen hadden wij het over de vele jaren, waarin 

sommigen zich hebben ingezet als bezoekmedewerker. Zo is één van 

de dames al 45 jaar onafgebroken bezig.  

 

In Nederland kennen we de lintjesregen waarin mensen door de 

burgemeester in het zonnetje gezet worden  

De kerk heeft een andere manier om mensen te laten weten dat echt 

gewaardeerd wordt wat ze doen. Mensen kunnen voorgedragen 

worden voor een insigne wanneer ze jaren als vrijwilliger zich in zetten 

voor de kerk.  
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Dat insigne hebben we uitgereikt aan Riekie Schuurman-Bonke.  Zij is 

al meer dan 45 jaar bezoek-medewerker en verdiende het volgens een 

kerkeraads besluit van januari 2023 om op deze manier in het zonnetje 

gezet te worden.   

Riekie was heel verrast, omdat ze van niets mocht weten is ze door 

haar man gestimuleerd om deze zondagmorgen naar de kerk te gaan. 

Mooi dat op deze manier ook mensen duidelijk kunnen merken dat ze 

voor het werk in de kerk ook waardering krijgen. 

De waardering geldt natuurlijk 

voor alle vrijwilligers die zich 

inzetten voor het werk in de 

kerk. Helaas kunnen we niet 

iedereen zo’n insigne geven,. 

Maar ook hun inzet wordt  zeker 

erg op prijs gesteld. 

 

Joke Westera  

 

 

 

 

 

 

 



21 

Koningsdagmarkt 2023 
 

Op donderdag 27 april is het 

weer Koningsdag. De diaconie 

stelt de kerk weer open. Van 

8.00 tot 13.00 uur kunnen de 

feestgangers koffie, thee, 

limonade of chocolademelk 

kopen. Dit jaar willen we ook 

eigen gebakken koek, cake of taart verkopen. Ook kunnen 

voorbijgangers, tegen betaling, gebruik maken van de toiletten. In de 

kerk is gelegenheid een kaarsje aan te steken of een kaartje te schrijven. 

De opbrengsten zijn weer voor een goed doel. 

De spullen uit 't Hofwinkeltje worden verkocht vanaf de tafels in de 

tuin. Dit kan alleen doorgaan als het droog weer is. Als we uitgaan van 

een prachtige dag zal de verkoop doorgaan tot 15.00 uur. 't 

Hofwinkeltje zelf is die dag natuurlijk ook geopend. De opbrengst van 

deze verkoop is voor onze eigen Hofkerk. Op donderdag 6, 13 en 20 

april kun je nog volop goederen inbrengen voor de verkoop (helaas 

geen boeken, kleding of schoenen). 

Voor de opbouw en de verkoop op deze gezellige Koningsdagmarkt 

zijn we op zoek naar vrijwilligers. Wil je helpen met het opbouwen, 

verkopen of opruimen of wil je de vrijwilligers van een natje en 

droogje voorzien? meld je dan aan bij henk.vrielink49@gmail.com 

of 06-83394390. De vrijwilligers van vorig jaar zullen sowieso weer 

benaderd worden. 

Ook de diaconie zoekt nog wat helpende handen.  

We zoeken mensen die een of twee uurtjes koffie willen zetten, of 

schenken. Of een uurtje toiletdame willen zijn. En we zoeken mensen 

die wat willen bakken, zodat het die dag verkocht kan worden. Wilt u 

wel helpen, meldt u zich dan bij de diaconie via telefoonnummer 06-

22809951 of via het e-mailadres   ymponsteen@hetnet.nl. Natuurlijk 

kunt u zich ook na de kerkdienst (bij de koffie) bij iemand van de 

diaconie melden. Samen maken we er een oergezellige dag van! 

 

De diaconie en de werkgroep Koningsdagmarkt 

mailto:%20%20ymponsteen@hetnet.nl


22 

Ontmoetingsmiddag 23 april 

  
Zondag 23 april hebben wij weer onze ontmoetingsmiddag. We 

nodigen u daar graag voor uit, het belooft een mooie middag te worden. 

We hebben dhr. Ben Kleissen uit Ootmarsum bereid gevonden om te 

vertellen over gevel en stiepeltekens. Die vindt je voornamelijk in 

Twente. 

Natuurlijk wordt er ook gezongen en de begeleiding doet Hendrik Tel 

op zijn hoorn. 

De kerk is om 14.45 uur open en we zullen om 15.00 uur beginnen.  

Voor de mensen die gehaald willen worden kunt u bellen met; 

Mariet Hamhuis     0541-55 21 60 

Jannie Standhardt  06-490 833 41 

 

Dan is erop 7 september weer een reisje gepland,  we gaan dan naar 

het Frederiksoord Museum de Proefkolonie. 

We hopen op 30 mensen of meer. We gaan met de bus; hier zal Hendrik 

weer voor zorgen.  Als er mensen zijn die een museumjaarkaart hebben 

raden we aan om die mee te nemen. Dit reisje is ook voor mensen vanaf 

65 bedoeld. 

Natuurlijk hoort u te zijner tijd hoe het allemaal geregeld wordt. 

  

 We hopen op  een mooie opkomst. 

  

Hartelijke groet, 

Team  ontmoetingsmiddag 

 

Hofwinkel  
 

De Hof winkel is in april weer open. Er kunnen dan weer spullen 

ingeleverd worden. Graag gereedschap, o.a. voor de tuin. 

Geen servies of glasgoed, dat hebben we genoeg. 

 

Jh. Vogelzang  
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Een nieuwe naam voor de breiclub! 
De breiclub bestaat inmiddels een jaar of zes. In al die jaren hebben we 

wij (bijna) iedere week bij elkaar gezeten, koffiegedronken, 

kennisgemaakt, gepraat en natuurlijk veel gebreid en gehaakt. Tevens 

hebben wij 2 dames in ons midden die zich alleen bezig houden met  

sokken breien en kralenkettingen maken. Dat zijn bij elkaar ongeveer 

250 breiclub-ochtenden, héél veel kopjes koffie en thee en vooral 

ontelbare mutsen, sjaals en dekentjes. Daar hebben we heel veel 

kinderen warmte mee gegeven. Zelf vonden we dat deze club, die 

overigens nog steeds groeit, zo langzamerhand wel een mooie en 

toepasselijke naam verdiende. Vanaf heden heten we dan ook ‘De 

Hofdames van de Breiclub’! (Wij breien, haken en rijgen kralen voor 

Moldavië) Wilt u nou ook een hofdame (of – heer) worden? Dat kan! 

Iedere donderdagochtend komen we om 9.30 uur bij elkaar in de 

Keukenhof. Brei- en haakmaterialen zijn aanwezig en een kopje koffie 

of thee staat klaar. U bent van harte welkom! 

  

Met vriendelijke groeten, 

Cobi Westerhoff 

 

Bedankjes 
Hartelijk bedankt voor het mooie boeket 

bloemen dat we mochten ontvangen voor ons 

50-jarig huwelijk. 

 
Andries en Yvonne Ponsteen 

 

Bedankt voor de bloemen welke mij  op zondag 12 maart werden 

overhandigd  door  Birgit Bosch.  

 

Ellen Amende 

 

Bedankt! 

Wij willen de Hofkerk bedanken voor de bloemen die Trudy van der 

Lichte afgelopen zondag bracht.  

Hartelijke Groeten van Be en Joke Hooivel 
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Diaconie Hofkerk 
De diaconie verleent hulp aan mensen in nood, zowel dichtbij in de 

eigen gemeente en in de stad alsook verder weg. Naast concrete hulp 

organiseert de diaconie projecten waar geld en goederen worden 

ingezameld voor goede doelen, zoals Out of the Box  en de 

RecycleHof. 

 

Andere activiteiten zijn: 

de Hofvijver, waarin vraag en aanbod van goederen en klusjes in en 

om het huis bij elkaar gebracht worden. 

Koningsdag, waarop de kerk open is voor publiek 

Kerstpresentje voor de 80-plussers van de Hofkerk. 

 

De diaconie heeft contact met diverse andere hulporganisaties t.w. de 

Voedselbank en Amnesty International. Zij is lid van- en neemt deel 

aan de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal. 

 

Leden van de diaconie 

·  Yvonne Ponsteen, voorzitter 

·  Anja Wolbers, RecycleHof 

·  Jet Slinger,  Hofvijver 

·  Christien Vrielink, Dank- en biddag 

·  Bertha Frowijn, presentjes 80+ 

 

Contact: diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl 

https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#Out-of-the-Box
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.amnesty.nl/
mailto:diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl
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Redactie Hofstem 
 

Aanleveren kopij 

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.  

E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van 

naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie 

colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt! 

 

We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen. 

Aangezien we aan een maximum aantal pagina´s zijn gebonden, kan 

het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een 

volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen. 

 

De volgende Hofstem verschijnt: 28 april 2023 

 

Redactie 

Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent, tel. (074) 278 28 10 

 

Voor digitale reacties: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Redactiecommissie 

Dhr. W.P. Timmers  

Dhr. W. Valkema 

Mevr. Y. Ponsteen 

Dhr. J. Schollaardt  

 

Coördinatie bezorging 

Mevr. J. Timmers, tel. 06-24689687 

 
 
 

Uiterlijke 
inleverdatum: 

20 april 
vóór 18.00 

uur 
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Diaconie 
Dhr. F.J.C. Woordes 
(administratie)  
Look 55, 7577 GK Oldenzaal. 
Telefoon 06-13773445.  
Bankrekening: 
NL42ABNA0595523544  
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te 
Oldenzaal  
 
Administratie kerkleden 
Anja Wolbers 
E-mail: ledenadministratie@ 
hofkerk-oldenzaal.nl  
 

College van Kerkrentmeesters 
Dhr. H. Hekman  
Scholte Grevinkhoflaan 28,  
7573 BD Oldenzaal 
Tel. 06-51196518 
E-mail:  
fahofkerkoldenzaal@gmail.com 
Bankrekening ten name van 
Hofkerk te Oldenzaal  
NL60ABNA0595895700  
Declaraties graag voorzien van 
scan of fotobewijsstukken.  
 
Aanspreekpunt van o.a. 
Kerkbalans – Oudejaarscollecte 
Dhr. H. Hekman 

Autodienst 
Aanvraag vervoer uiterlijk 
zaterdagavond vóór 18.00 uur bij  
Fam. van Hemert 
Email: c-avanheemert@tele2.nl 
Tel. 517722 

Verkoopadres collectebonnen 
Dhr. A. Scholten 
Seinelaan 21, Oldenzaal  
Telefoon 06-30948094 
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