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COLOFON 

Dit kerkblad is opgericht op 1 oktober 1979. De oorspronkelijke naam 
Ons Kontakt is in 2005 gewijzigd in de Hofstem. 

Het blad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
en gefinancierd uit abonnementsbijdragen (minimaal € 20,- per jaar, 
bankrekening: NL60 ABNA 05958 957 00 t.n.v. Hofkerk-Oldenzaal) 
Een abonnement is aan te vragen via het formulier op onze website: 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

Redactieadres: Noordelijke Esweg 131, 7558 MN Hengelo. 

Predikant 
Ds. Gerco (G.J.A.) Veening  
Clematishof 92  
7621 CX Borne  
Tel: (074) 3492921 of  
06-11504072  
E-mail:  
dominee@hofkerk-oldenzaal.nl 
Zaterdag vrij  
 
 
 

Scriba 
Mevr. R. M. Lubberding  
Bruninksweg 4 
7595 MH Weerselo 
Tel:06-16262289 
Email:rianke.lubberding@caiway.net 
 
Koster 
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent 
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo  
Telefoon (074) 2782810  
E-mail: famschollaardt@gmail.com 
 
Organist  
Contactpersoon: 
Dhr. J. Schollaardt  
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo 
Telefoon (074) 2782810 
E-mail: famschollaardt@gmail.com 

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

http://www.hofkerk-oldenzaal.nl/
tel:06-16262289
mailto:famschollaardt@gmail.com
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Rondom de diensten 
Het is bijna Pinksteren! Het kerkelijke feest waarvan de meeste 

mensen de oorsprong niet (meer) weten, behalve dan dat het een extra 

vrije dag oplevert(!) 

De naam 'Pinksteren' komt van het Griekse pentèkostè (πεντηκοστη), 

dat 'vijftigste' betekent. Het is de laatste dag van de vijftig daagse 

Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. De Kerk viert met Pinksteren de 

voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de 

apostelen. 

Soms ook wel zéér feestelijk gevierd met Gospelkoren, canon in de 

gemeentezang (vuur-vuur) maar dit jaar een andere opzet. De 

Gospelmuziek is vaak (veel) te hard, koren nemen vaak de 'regie' over 

en nog wat dingetjes. Dat doen we dus niet maar onze dominee is onder 

de indruk geraakt door onze nieuwjaarsdienst, die begon (aan tafeltjes) 

met koffie/thee en nét voor de overdenking nogmaals een koffiepauze 

dus doen we dat nog een keer in de Pinksterdienst. Of hij later nog een 

plaspauze inlast is mij nog niet bekend gegeven... 

Onze vaste dominee Gerco Veening gaat dus voor en het belooft een 

mooie dienst te worden! 

De zondag daarop komt Ds. Hans Wachtmeester uit Hengelo naar de 

Hofkerk. Een predikant die zijn eigen uitvaartonderneming leidt. Dat 

kom je niet vaak tegen. Ook loopt hij vaak de Vierdaagse in Nijmegen! 

Op 11 juni gaat Ds. Egbert van Houwelingen (ook) uit Hengelo voor 

en Henk Warnaar is de organist. 

Op 18 juni is er een dienst met de viering van het Heilig Avondmaal. 

Ds. Gerco Veening gaat voor en Jaap Vonk bespeelt ons mooie orgel. 

De laatste zondag van Juni en tevens laatste in dit rijtje is een 

themadienst. Muzikaal opgeluisterd door het koor VOF de Hof onder 

leiding van Jan Schoenmaker, die tevens de gemeentezang zal 

begeleiden. 

Wij wensen u en ons inspirerende diensten toe! 

Koos Schollaardt 
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Zondag – 28 mei – 10.00 uur 1e Pinksterdag 

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Mevr. C. Christenhusz  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. Vlasblom Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) Kerk in Actie/Zending  

 2) Oecumene Oldenzaal  

 
Zondag – 4 juni – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. H. Wachtmeester (Hengelo)  Mevr. J. Slinger  

Ouderling  Organist  

Dhr. A. van Dijk  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) Voedselbank  

 2) Ouderenwerk overzomeren  

 

Zondag – 11 juni – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. E. van Houwelingen (Hengelo) Mevr. I. Simao  

Ouderling  Organist  

Dhr. J. Flokstra  Dhr. H. Warnaar  

Diaken  Collectes  

Mevr. A. Wolbers  1) Doras  

 2) Jeugdwerk  

 
Zondag – 18 juni – 10.00 uur Heilig Avondmaal   
 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Mevr. R. Lubberding  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. Lubberding  Dhr. J. Vonk 

Diaken  Collectes  

Mevr. A. Wolbers  1) Project kleine ring 
(wensambulance) 

Mevr. J. Slinger  2) Oecumene Oldenzaal  
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Zondag – 25 juni – 10.00 uur Themadienst met VOF de Hof 
 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Dhr. J. Bruil  

Ouderling  Organist  

Mevr. Y. Meyer  Dhr. J. Schoenmaker 

Diaken  Collectes  

Mevr. J. Slinger  1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat  

 2) Instandhouding eredienst  

 

 
Zondag – 2 juli – 10.00 uur   
 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. M. de Vries (Wierden) Dhr. F. Woordes  

Ouderling  Organist  

Dhr. G. Pape  Dhr. J. Schollaardt 

Diaken  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat  

 2) De overstap eigen jeugdwerk  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kindernevendienst en/of crèche  
 

Op aanvraag kan er kindernevendienst en/of crèche worden 

aangeboden tijdens de zondagse eredienst. Wanneer (groot-) ouders 

hiervan gebruik willen maken kunnen zij dit kenbaar maken op de 

maandag voor de zondagse dienst.  

De contactpersoon hiervoor is Gerard Pape (jeugdouderling).  

Telefoonnummer 0541- 519115 (bij geen gehoor graag de voicemail 

inspreken 
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Pinksteren, feest van vuur en vlam 
 

Zeven weken na Pasen is het er weer, het pinksterfeest. En dan 

vertellen we elkaar weer dat bijzondere verhaal van mensen bij elkaar, 

mensen die enthousiast worden, mensen die praten met elkaar en 

elkaar kunnen verstaan in de taal van hun jeugd.  

Pinksteren is de verjaardag van de kerk, zo zei iemand eens. En 

inderdaad ontstaat er op die allereerste pinksterdag iets van een 

kerkelijke gemeente. Mensen worden geraakt, hoewel niet iedereen het 

direct begrijpt.  

Een feest van vuur en vlam, mensen die aangestoken zijn door mysterie 

van geluid en beweging, gehoorde en gesproken woorden, en daden 

gedaan.  

Mensen laten zich dopen en worden gedoopt. Teken van liefde van 

God en liefde van mensen. Het is een combinatie van beweging en het 

ontstaan van een beweging, een reis door de tijd. Christenen worden 

“mensen van de weg” genoemd in dat eerste begin en daarmee geeft 

men veel aan. Mensen van de weg zijn mensen die in vuur en vlam zijn 

geraakt, verliefd als het ware.  

In de geschiedenis van de kerk is de beweging van Pinksteren meer 

dan eens vastgelopen. De beweging van de weg stolde als het ware tot 

een asfaltweg, die onbeweeglijk daar ligt, vast op een ondergrond van 

puin, onwrikbaar. Totdat…..het groeiende groen zich weer een weg 

baant door kleine spleten die daardoor steeds groter worden. Het 

groeiende groen baant zich een weg en is dus sterker dan de asfaltlaag. 

Het groeiende groen is dus ook beslist geen onkruid.  

In de geschiedenis van de kerk is de beweging van Pinksteren meer 

dan eens vastgelopen en net zo vaak ook weer opnieuw gestart. Vuur 

en vlam, verliefdheid, beweging, energie, het laat zich niet vastzetten, 

niet voor altijd vastzetten.  

Zeven weken na Pasen is het er weer, het pinksterfeest. Een feest dat 

ook niet vastzit aan een datum. In die zin, Pinksteren kan, symbolisch 

ook vallen op een druilerige novemberdag. Telkens wanneer mensen 

aangeraakt worden en in beweging komen en daarmee tot geloof, dan 

is het Pinksteren.  
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Ik wens ons dan ook gezegende pinksterdagen toe. En om maar met de 

deur in huis te vallen: er is op de eerste pinksterdag koffie voor de 

dienst en ook weer koffie tijdens de dienst. Dus beweging.  

 

Ds. G. Veening  

 
De bijbel om te lezen 
 

De protestantse gemeente te Oldenzaal is een open gemeenschap waar 

veel mogelijk is, zo heb ik inmiddels wel ontdekt.  

Tijdens één van de kerkenraadsvergaderingen heb ik in het kort iets 

verteld over de tekst van Genesis 1: 1. Ik heb toen ook iets verteld over 

de tekst in het Hebreeuws en de verschillende mogelijkheden om het 

te lezen. Ik proefde aandacht naar wat er gezegd werd. En dat bracht 

me op een idee: een bijbelkring.  

En dan met een aantal mensen bij elkaar gewoon een gedeelte lezen. 

En dan met vragen: wat roept het bij je op, wat betekent dit voor jou? 

Kijken met elkaar naar teksten en zo proberen om te achterhalen wat 

ze nu in deze tijd en in ons bestaan kunnen betekenen. Ik weet dat 

rabbijnen er van uitgaan dat elke tekst op tenminste 70 manieren kan 

worden uitgelegd, dus er is ruimte. En ieder mens heeft wat dit betreft 

wijsheid, kennis van Grieks of Hebreeuws is echt niet nodig. Dat halen 

we wel ergens vandaan.  

Een bijbelkring dus, en dan met de vraag: is daar belangstelling voor? 

En zo kom ik bij jou, bij jullie, bij u. Wil jij mee doen?  

Graag hoor ik het, geef het maar aan me door. Dan kan ik het 

organiseren. Ik denk er over om in het najaar van 2023 te starten. En 

waar het zal zijn? Ach, daar komen we wel uit. In ieder geval in 

Oldenzaal. 

 

Ik hoop platgebeld te worden,  

Ds. Gerco Veening 

Telefoon: 0743492921 of 0611504072 
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Vieringen Scholtenhof 
 

Bidstond  
 

Elke derde vrijdag van de maand (19 mei, 16 juni) komen we in de 

kapel van de Scholtenhof bij elkaar: bewoners en gasten van buiten. 

Samen staan we stil bij ons leven in gebed, middels teksten en liederen 

en met een kaarsritueel. Het is een intiem samenzijn dat als zeer 

voedend en troostend wordt ervaren.  

Inloop 18:15. Start 18:30 uur. Ingang voorzijde Scholtenhof, 

Fonteinstraat: graag even aanbellen, dan laat men u binnen. 

Aansluitend drinken we samen koffie in de recreatiezaal. 

 

Yvonne Meyer  

 

Paaskaars 2022 
 

Elk jaar wordt op mooie ceremoniële wijze een nieuwe Paaskaars de 

kerk binnengedragen met Pasen. En elk jaar mogen wij ons verheugen 

op een unieke Paaskaars, namelijk beschilderd door Idelet Steiger. 

 

Het is een goede gewoonte dat de oude Paaskaars zijn/haar weg vindt 

naar iemand in de gemeente die het moeilijk heeft. Natuurlijk zijn dat 

altijd meer mensen, maar we hebben maar één Paaskaars. Dat is dus 

best lastig, want we willen niemand passeren.  

Na rijp beraad hebben wij gemeend, dat de Paaskaars naar Christine 

Hesselink mag gaan. Zoals we allemaal weten zijn haar beide dochters 

ernstig ziek en dat inmiddels al meer dan een jaar. Hoe wonderlijk is 

het dan toch ook weer dat de afbeelding op de kaars een moeder 

pelikaan verbeeldt die haar jongen voedt met haar eigen bloed. 

 

Christine was geroerd en heeft de kaars dankbaar in ontvangst 

genomen. 

 

Pastoraal team Hofkerk 
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Collectedoelen van de diaconie in juni 
 

Op 4 juni is de collecte voor de voedselbank.  

Zondag 11 juni  is de collecte voor Dorcas. 

18 juni is de collecte voor het project van de Kleine Ring: de 

wensambulance. 

25 juni is de collecte voor Kerk in Actie, in Columbia. Hier biedt 

werelddiaconaat perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela. 

 

 

Project Out of the Box, producten voor de voedselbank. 

Op zondag 28 mei kunt u weer meedoen aan ons project Out of 

the Box. Zoals u wel weet richt dit project zich op mensen die 

afhankelijk zijn van de voedselbank in Oldenzaal. Naast de 

gebruikelijke inhoud van de voedselpakketten is er ook grote behoefte 

aan luxere artikelen, zoals: wasmiddelen, vacuüm verpakte kaas en 

koffie. U kunt deze producten deponeren in de boxen die klaar staan in 

de kerkzaal. De boxen blijven nog een week na de actiezondag staan. 

Dus ook op zondag 4 juni kunt u nog kaas, koffie en wasmiddel 

inleveren. 

 

Het studententeam 
Onze opdracht om de activiteiten van de Hofkerk vorm te geven om 

omzien naar elkaar te bevorderen begint vorm te krijgen. Dit is ook de 

bedoeling, aangezien de deadline aan het eind van deze maand ligt. De 

afgelopen maand is een boel bewerkstelligd. We moesten onze 

vorderingen aan de projectbegeleiders presenteren, waaruit bleek dat 

we op schema liggen. Het grootste deel van het onderzoek is afgerond. 

Wat vooral tijd heeft gekost, is het afnemen van de interviews en het 

verwerken hiervan. Alle interviews die we hadden ingepland zijn 

afgenomen en er wordt op het moment van schrijven een laatste hand 

gelegd aan het verwerken hiervan. Hiernaast zijn, zoals u bijvoorbeeld 

in de Hofbrief en op Facebook reeds hebt kunnen zien, de enquêtes op 

verschillende wijze de deur uitgestuurd en komen de eerste reacties 

reeds binnen. Ook is contact gezocht met de Glimlach om hier de 

enquête te publiceren. Op basis van de interviews is er een begin 
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gemaakt aan het adviesrapport en de resultaten uit de enquêtes nemen 

we hier vervolgens in mee. Hieruit volgt een implementatieplan waarin 

we een van de activiteiten uit het adviesrapport uitwerken om het 

omzien naar elkaar voor de Hofkerk te bevorderen. Dit zullen we 

allemaal op 28 juni presenteren in een afsluitende presentatie aan de 

begeleiders. 

 

Met vriendelijke groet, de studenten van Hogeschool Saxion 

 

Ontmoetingsmiddag 23 april 
Het was een zeer geslaagde middag met medewerking van Ben 

Kleissen uit Ootmarsum. Ben heeft uitleg gegeven over stiepeltekens 

en geveltekens. Maar hij wist ook heel veel te vertellen over de 

geschiedenis van alle gebruiken. Over de spookverhalen die men 

elkaar vertelde als men bij elkaar was. Televisie was er toen nog niet 

dus om toch onderling contact te houden kwam men ’s avonds bij 

elkaar. Ook over de midwinterhoorn had Ben een mooi verhaal. 

Degenen die niet zijn geweest hebben veel gemist, wij hadden een  

 

prachtige middag. De collecte was deze maal voor de ontmoetings-

middagen, dan kunnen we weer iemand uitnodigen. De opbrengst was 

€ 82.00 en daar zijn we heel blij mee. 

 

Jannie Standhardt 
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Overzomeren 2023 
 

Ook dit jaar gaan we samen Overzomeren! Deze oecumenische 

activiteit wordt georganiseerd door de Hofkerk en de 

Plechelmusparochie en vindt plaats in de Hofkerk. 

Iedereen die zin heeft om mee te doen of een ochtend/onderwerp 

interessant of leuk vind, is van harte welkom! Je hoeft uiteraard niet 

iedere keer te komen, maar het mag wel! 

De woensdagochtenden zien er als volgt uit:  

we starten om 9.30 uur met koffie en iets lekkers, van 10 tot 11 uur 

gaan we iets doen en we sluiten om 11.00 uur af met een drankje en 

een hapje. Om 11.30 uur gaat iedereen weer naar huis. De kosten 

bedragen € 2,50 per persoon per ochtend. 

 

Opgave is wel noodzakelijk ivm aanschaf materiaal etc. Dat kan bij 

pastor Ine Wilbers, pastores@plechelmusparochie.nl, of telefonisch 06 

238 258 13, uiterlijk de zondag voordat de betreffende activiteit 

plaatsvindt. 

 

Het programma 

 

5 juli  Creatieve workshop Levenscollage o.l.v. de pastores 

Constance Janssen – de Ridder en Maroesjka Sleegers 

12 juli  Workshop fondant door pastor Constance Janssen – de 

   Ridder 

19 juli  Lezing over kerkmuziek in de breedste zin van het  

   woord door organist Koos Schollaardt. Uiteraard valt er 

   ook wat te luisteren… 

26 juli  Schepping – Natuur – Milieu 

   De precieze invulling is op dit moment nog niet bekend, 

   maar we willen wel stil staan bij het grote belang van 

   het behoud van de schepping… 

2 augustus Pelgrimage naar Jeruzalem. 

   Siebe Hiemstra komt vertellen over zijn pelgrimstocht 

   naar deze bijzondere stad.  

mailto:pastores@plechelmusparochie.nl
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9 augustus Bingo! Maria Schieving komt weer de bingo leiden en 

   er vallen weer leuke prijsjes te winnen! Altijd een  

   gezellige afsluiting van Overzomeren. 

 

Reisje naar „de proefkolonie“ Frederiksoord op 7 
september 
 
Het reisje voor oud en jong zal dit jaar gaan naar Frederiksoord. Het 

reisje is gepland op donderdag 7 september  Vertrek vanaf het station 

Oldenzaal om 9.30 uur, terug ca. 18.00 uur.  

De kolonie van weldadigheid is opgericht in 1818 door Johannes van 

der Bosch.  Het behoort nu toe tot het  Unesco werelderfgoed. 

Deze stichting van weldadigheid had tot doel de arme paupers uit de 

steden een betere toekomst te bieden. Dit gebeuren was vrij uniek in 

de toen liberale wereld. 

In Frederiksoord is nu een heel mooi museum ontstaan waar deze 

geschiedenis wordt voorgesteld. Het is zeker  de moeite waard. 

Graag willen we jullie meenemen  naar deze plaats van oorsprong. 

Naast het museum is er ook een rondrit met de oude kolonietram door 

de plekken Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord. Dit alles 

met een zeer goede begeleiding door een gids. 

Tijdens ons bezoek zal er tevens  een lunch worden aangeboden . Ik 

heb de kosten  doorgerekend en kom op ca. € 50,- p.p. 

Aanmelding graag voor 1 juli bij:  

Mariet Hamhuis ,tel: 0541 552160  of Hendrik Tel 00495924 785255; 

maar het liefst per e mail : hendrik.tel@t-online.de 

  

Namens de ontmoetingscommissie, 

Hendrik Tel 
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Streamingdienst Hofkerk 
 

Sinds de corona tijd heeft de Hofkerk een camera waarmee het 

mogelijk is de diensten thuis of waar ter wereld(!) te volgen, direct of 

op een later tijdstip. Het is een geweldige toevoeging van het kerk-zijn 

met elkaar! 

Het heeft natuurlijk wel een keerzijde. het zóu natuurlijk kunnen dat er 

een aantal gemeenteleden (bij slecht weer bijvoorbeeld) overweegt de 

dienst thuis in de luie stoel te volgen en zodoende het samen-kerk-zijn 

te missen...De collecte wordt dan natuurlijk ook 'gemist' en dat is 

vandaag de dag best te merken in het collecteoverzicht.  

Het is overigens niet 'gratis'. De kerk moet voor deze service betalen 

aan de organisatie van 'Kerkdienst-gemist'. Nu is deze service niet 

meer weg te denken bij de kerkdiensten en het blijft, wees niet bang 

dat het zou verdwijnen! 

We roepen toch bij deze iedereen op om zo veel mogelijk de diensten 

'life' te bezoeken! U kunt natuurlijk altijd een beroep doen op de 

autodienst. Het scheelt in de inkomsten van uw én onze kerk!!! 

 

Graag tot spoedig ziens, Koos Schollaardt 

 

Dank 
Welk een bemoediging, troost en verbazing kwam bij mij naar boven 

toen ik de Paaskaars kreeg. Ik zorg voor een waardige plek. 

 

Hartelijk dank, 

Christine Hesselink 

 

Bedankt! 
Hartelijk bedankt voor de bloemen die wij na de dienst van zondag 7 

mei ontvingen voor onze 25-jarige huwelijksdag. Wat een leuke 

verrassing! 

Ook hartverwarmend waren de vele felicitaties en lieve woorden, mede 

daardoor voelen wij ons al ruim 25 jaar erg thuis in de Hofkerk. 

 

Rob en Rianke Lubberding 
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Diaconie Hofkerk 
De diaconie verleent hulp aan mensen in nood, zowel dichtbij in de 

eigen gemeente en in de stad alsook verder weg. Naast concrete hulp 

organiseert de diaconie projecten waar geld en goederen worden 

ingezameld voor goede doelen, zoals Out of the Box  en de 

RecycleHof. 

 

Andere activiteiten zijn: 

de Hofvijver, waarin vraag en aanbod van goederen en klusjes in en 

om het huis bij elkaar gebracht worden. 

Koningsdag, waarop de kerk open is voor publiek 

Kerstpresentje voor de 80-plussers van de Hofkerk. 

 

De diaconie heeft contact met diverse andere hulporganisaties t.w. de 

Voedselbank en Amnesty International. Zij is lid van- en neemt deel 

aan de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal. 

 

Leden van de diaconie 

·  Yvonne Ponsteen, voorzitter 

·  Anja Wolbers, RecycleHof 

·  Jet Slinger,  Hofvijver 

·  Christien Vrielink, Dank- en biddag 

·  Bertha Frowijn, presentjes 80+ 

 

Contact: diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl 

https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#Out-of-the-Box
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.amnesty.nl/
mailto:diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl
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Redactie Hofstem 
 

Aanleveren kopij 

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.  

E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van 

naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie 

colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt! 

 

We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen. 

Aangezien we aan een maximum aantal pagina´s zijn gebonden, kan 

het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een 

volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen. 

 

De volgende Hofstem verschijnt: 7 juli 2023 

 

Redactie 

Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent, tel. (074) 278 28 10 

 

Voor digitale reacties: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Redactiecommissie 

Dhr. W.P. Timmers  

Dhr. W. Valkema 

Mevr. Y. Ponsteen 

Dhr. J. Schollaardt  

 

Coördinatie bezorging 

Mevr. J. Timmers, tel. 06-24689687 

 
 
 

Uiterlijke 
inleverdatum: 

29 juni 
vóór 18.00 

uur 
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Diaconie 
Dhr. F.J.C. Woordes 
(administratie)  
Look 55, 7577 GK Oldenzaal. 
Telefoon 06-13773445.  
Bankrekening: 
NL42ABNA0595523544  
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te 
Oldenzaal  
 
Administratie kerkleden 
Anja Wolbers 
E-mail: ledenadministratie@ 
hofkerk-oldenzaal.nl  
 

College van Kerkrentmeesters 
Dhr. H. Hekman  
Scholte Grevinkhoflaan 28,  
7573 BD Oldenzaal 
Tel. 06-51196518 
E-mail:  
fahofkerkoldenzaal@gmail.com 
Bankrekening ten name van 
Hofkerk te Oldenzaal  
NL60ABNA0595895700  
Declaraties graag voorzien van 
scan of fotobewijsstukken.  
 
Aanspreekpunt van o.a. 
Kerkbalans – Oudejaarscollecte 
Dhr. H. Hekman 

Autodienst 
Aanvraag vervoer uiterlijk 
zaterdagavond vóór 18.00 uur bij  
Fam. van Hemert 
Email: c-avanheemert@tele2.nl 
Tel. 517722 

Verkoopadres collectebonnen 
Dhr. A. Scholten 
Seinelaan 21, Oldenzaal  
Telefoon 06-30948094 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



20 

 


