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COLOFON 

Dit kerkblad is opgericht op 1 oktober 1979. De oorspronkelijke naam 
Ons Kontakt is in 2005 gewijzigd in de Hofstem. 

Het blad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
en gefinancierd uit abonnementsbijdragen (minimaal € 20,- per jaar, 
bankrekening: NL60 ABNA 05958 957 00 t.n.v. Hofkerk-Oldenzaal) 
Een abonnement is aan te vragen via het formulier op onze website: 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

Redactieadres: Noordelijke Esweg 131, 7558 MN Hengelo. 

Predikant 
Ds. Gerco (G.J.A.) Veening  
Clematishof 92  
7621 CX Borne  
Tel: (074) 3492921 of  
06-11504072  
E-mail:  
dominee@hofkerk-oldenzaal.nl 
Zaterdag vrij  
 
 
 

Scriba 
Mevr. R. M. Lubberding  
Bruninksweg 4 
7595 MH Weerselo 
Tel:06-16262289 
Email:rianke.lubberding@caiway.net 
 
Koster 
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent 
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo  
Telefoon (074) 2782810  
E-mail: famschollaardt@gmail.com 
 
Organist  
Contactpersoon: 
Dhr. J. Schollaardt  
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo 
Telefoon (074) 2782810 
E-mail: famschollaardt@gmail.com 

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

http://www.hofkerk-oldenzaal.nl/
tel:06-16262289
mailto:famschollaardt@gmail.com
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Rondom de diensten 
 

Zomer! Wat een mooie tijd; alles rustig, nauwelijks files. Mensen 

lijken ‘liever’ te zijn voor elkaar. Ds. Gerco Veening schrijft er ook 

over: “Eens komt de grote zomer”! 

De zondagen in deze periode worden aangegeven als de ‘zoveelste’ 

zondag na Trinitatis en de liturgische kleur is groen. 

Op zondag 9 juli gaat Ds. Andrea Fuhrmann voor. Zij is behalve 

bestuurslid van St. Leendert Vriel en het Stadsjongenskoor geestelijk 

verzorger in het MST te Enschede. Organist is Henk Warnaar. 

De week daarop, zondag 16 juli, gaat Ds. Gerco Veening voor, evenals  

de week daarna op 23 juli. 

Op 30 juli komt Ds. Gert Jan Lambers Heerspink uit Delden naar de 

Hofkerk. Gert Jan was predikant in Tubbergen en later in Delden, waar 

hij enige jaren geleden met Emeritaat is gegaan. Op 6 augustus doet 

Ds. Gerco Veening weer dienst en 13 augustus komt Ds. Johan Meijer 

uit Borne weer naar Oldenzaal. 20 augustus is het de ‘beurt’ weer aan 

Ds. Wim Blanken, die hopelijk weer voldoende hersteld is van zijn 

heupoperatie. Het orgel wordt bespeelt door Henk Warnaar. 

Ds. Roelof Kloosterziel sluit deze lange rij van predikanten op 27 

augustus die in deze zomermaanden bij ons in de Hofkerk voorgaan. 

Roelof is met Gerco de enige predikant nog in de ‘kleine ring’ en hij 

is predikant in Weerselo en Ootmarsum. Denekamp en Tubbergen zijn 

vacant. 

Wij wensen u en ons een fijne zomertijd toe met inspirerende diensten! 

Een hartelijke groet, 

Koos Schollaardt 
 

Kindernevendienst en/of crèche  
 

Op aanvraag kan er kindernevendienst en/of crèche worden 

aangeboden tijdens de zondagse eredienst. Wanneer (groot-) ouders 

hiervan gebruik willen maken kunnen zij dit kenbaar maken op de 

maandag voor de zondagse dienst. De contactpersoon hiervoor is 

Gerard Pape (jeugdouderling). Telefoonnummer 0541- 519115 (bij 

geen gehoor graag de voicemail inspreken. 
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Zondag – 9 juli – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. A. Fuhrmann  Mevr. A. Wolbers  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. Vlasblom Dhr. H. Warnaar  

Diaken  Collectes  

Mevr. A. Wolbers  1) Diaconaal werk plaatselijk  

 2) Werkgroep inspiratie & bezinning 

 

Zondag – 16 juli – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Mevr. C. Christenhusz 

Ouderling  Organist  

Mevr. T. van der Lichte  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. J. Slinger  1) Amnesty International 

 2) Instandhouding eredienst 

 

Zondag – 23 juli – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Mevr. I. Simao  

Ouderling  Organist  

Dhr. R. Dreierink  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) Stichting Havonos  

 2) Catechese en educatie  

 

Zondag – 30 juli – 10.00 uur  
 

Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G.J. Lambers Heerspink  Mevr. J. Westera  

Ouderling  Organist  

Dhr. A. van Dijk  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. B. Frowijn  1) Stichting Leergeld  

 2) Instandhouding orgel  
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Zondag – 6 augustus – 10.00 uur  
 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Dhr. F. Woordes  

Ouderling  Organist  

Dhr. J. Flokstra  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. C. Vrielink  1) CBB bijbels voor blinde kinderen 

 2) Eigen PKN gemeente 

 

Zondag – 13 augustus – 10.00 uur  
 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. J. Meijer (Borne)  Mevr. C. Christenhusz  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. Lubberding  Dhr.J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. J. Slinger  1) Kerk in Actie/Ghana  

 2) Instandhouding pastoraat  

 

Zondag – 20 augustus – 10.00 uur  
 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. W. Blanken  Mevr. I. Simao  

Ouderling  Organist  

Mevr. Y. Meyer  Dhr. H. Warnaar  

Diaken  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) Kleine Ring, wensambulance  

 2) Catechese en educatie  

 

Zondag – 27 augustus – 10.00 uur  
 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. R. Kloosterziel  Mevr. J. Westera  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. Vlasblom  Dhr. J Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. C. Vrielink  1) Diaconaal werk plaatselijk  

 2) Instandhouding kerkelijk gebouw 
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Eens komt de grote zomer 
 

Zomaar een lied uit ons liedboek (lied 747). Een lied met een 

vergezicht. Een grote zomer die eens zal komen. En veel in het lied is 

bijbels en daarmee ook symbolisch. Waarbij het misschien goed is te  

bedenken dat het geschreven is in de zogenaamde “kleine ijstijd”, het 

lied stamt namelijk uit de 16e eeuw. Een kleine ijstijd waarin de 

temperaturen net iets lager lagen dan in onze tijd en de zomer dus 

vooral als heerlijke tijd werd ervaren.  

Een grote zomer, hemel en aarde worden stralende en puur. Een hemel 

die open is, een hemel op aarde in verbinding met mensen van vroeger, 

patriarchen (en natuurlijk ook matriarchen), profeten en profetessen.  

De tekst gaat over een bruiloftsmaal en lijkt daarmee op Johannes 2:1-

11. De tekst noemt een bron en doet denken aan het gesprek tussen 

Jesus en de Samaritaanse vrouw. Trouwens er zijn zo vaak bronnen in 

de bijbel. De tekst spreekt van muziek en doet dan denken aan psalm 

150 (in oude vertalingen wordt dan ook het orgel genoemd). Engelen 

zijn er en mensen eten samen het avondmaal. 

En heel  bijzonder: de boom des levens schenkt vrucht in overvloed. 

De boom des levens die genoemd wordt in Genesis 2 en 3. De boom 

des levens die leven in eeuwigheid geeft. Van die boom mocht de mens 

niet eten nadat de mens gegeten had van de boom van kennis van goed 

en kwaad. En als de grote zomer gekomen is, dan eet de mens dus wel 

van de vrucht van die boom des levens. Symboliek voor: eens is het 

leven perfect. Eens komt alles terecht.  

Ik vind het een prachtig lied, omdat het zo hoopvol is. En ik weet ook 

dat lang niet iedereen dit gelooft, dat lang niet iedereen gelooft dat er 

een tijd zal zijn waarin het leven alleen maar goed is. Ik geloof het wel, 

ik wil het ook geloven.  

Als ik in deze tijd beleef en ervaar wat er allemaal gebeurt…….als ik 

hoor van oorlogen en de onvrede, de polarisatie in het groot en in het 

klein, dichtbij en ver weg. Als ik hoor van alle problemen en soms ook 

de onwil om ze op te lossen, als ik hoor van oud zeer dat voluit leven 

in de weg staat, dan denk ik: zou het helpen om dit lied te zingen? Zou 

het helpen om dit lied helemaal te zingen zo af en toe?  
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Het is de droom van Johann Walter, zo in de 16e eeuw. Bijzonder dat 

dromen eeuwen lang mee kunnen gaan. En laten we van tijd tot tijd 

maar dromen en visioenen zien.  

 

Ds. Gerco Veening 

 

Gevraagd: meedenkers 
 

Ik val maar met de deur in huis. Graag wil ik een denktank vormen met 

een aantal mensen samen. Een denktank die gaat nadenken over de 

toekomst van de protestantse gemeente Oldenzaal. En dan bedoel ik 

niet direct de Hofkerk als gebouw, meer de kerkelijke gemeente.  

In alle overleggingen over wat ons te wachten staat kom je vroeg of 

laat terecht bij cijfers. Een schatting van het aantal gemeenteleden over 

vijf jaar, een schatting over de financiële situatie over vijf of tien jaar 

bijvoorbeeld. Cijfers die wel duidelijk maken dat er een moment zal 

komen dat de Protestantse Gemeente Oldenzaal als zelfstandige 

gemeente niet meer zal kunnen beschikken over een “eigen” predikant. 

Wanneer dat moment zal zijn, dat is nu echt nog niet te zeggen. Het 

kan zijn in bijvoorbeeld 2027, het kan ook zijn in 2032.  

Nu wil ik graag een denktank vormen met een aantal mensen om na te 

denken over de vraag hoe je met die situatie om zou kunnen gaan. Er 

zijn dan een aantal opties. En ik zou met de denktank willen kijken 

naar die opties. Welke er zijn, en wat zijn de voordelen en de nadelen 

van die opties. Waarschijnlijk gaan we ook nog informatie aanvragen 

in Utrecht, of elders. En zo komen we dan, in mijn visie, tot een lijst 

van opties met daarbij de voordelen en de nadelen. En die leggen we 

dan op een goed moment (na een jaar) voor aan de kerkenraad en aan 

de kerkelijke gemeente (gemeenteberaad). 

Wie wil er met mij mee denken, ik denk dat het in het najaar van 2023 

zal starten.  

Ik vermoed dat we met zeven sessies klaar zijn.  

 

Ds. Gerco Veening 
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Nepmails 
 

Afgelopen tijd hoorde ik van drie personen dat zij merkwaardige mails 

hadden ontvangen. Het waren mails die afkomstig leken te zijn van 

mij, ds. Gerco, en die niet van mij zijn. De persoon, die de mails onder 

mijn naam verstuurt,  gebruikt een mailadres dat lijkt op het mijne, 

maar net iets anders is. De persoon vraagt om hulp, of men 

cadeaubonnen wil bestellen. Ik zou die bonnen dan later wel 

vergoeden.  

Het mag duidelijk zijn, hier is iets niet in de haak. En daarom het 

volgende: mocht u merkwaardige mails krijgen die van mij afkomstig 

lijken te zijn, bel me dan maar op. Dan komen we er vast wel uit.  

 

Groeten, Ds. Gerco Veening 

 
Berichten vanuit de kerkenraad 
 

In de afgelopen weken zijn er een paar belangrijke ontwikkelingen 

geweest, waarover wij u graag informeren. 

In de eerste plaats hebben twee diakenen, Jet Slinger en Christien 

Vrielink, na zich jarenlang met hart en ziel ingezet te hebben voor vele 

activiteiten binnen, maar ook buiten de diaconie, besloten dat het tijd 

werd om het stokje over te dragen. Wij zijn erg verheugd dat er 

opnieuw twee mensen bereid zijn om de taak van diaken binnen de 

Hofkerk te vervullen: Sytske Sijtsma en Wieger Jager. Fijn dat zij zich 

willen inzetten voor onze Hofkerkgemeente en dat zij de 

mogelijkheden hebben in tijd en energie om invulling te geven aan dit 

ambt. 

Daarnaast heeft ook Andries Ponsteen, al jarenlang actief als 

ouderling, besloten dat het tijd is om te stoppen. Toch kan hij het nog 

niet helemaal loslaten, gelukkig blijft Andries nog wel bezoekwerk 

doen. Helaas heeft zich, ondanks meerdere oproepen, nog niemand 

gemeld om het stokje van de ouderling over te nemen. Mocht iemand 

interesse hebben, spreek mij of iemand anders van de kerkenraad dan 

aan om meer informatie op te halen of eens een vergadering bij te 
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wonen om ‘de sfeer te proeven’.  De bevestigings- en afscheidsdienst 

zal op zondag 24 september zijn.   

 

Een andere ontwikkeling die natuurlijk al veel langer speelt, is het 

proces over de toekomst van de  Hof van Heden. Op twee 

gemeentemiddagen zijn de ontwikkelingen in dit proces 

gepresenteerd.  Op de gemeentemiddag in mei 2022 zijn de 

bouwplannen en de financieringsopzet toegelicht, waarbij voldoende 

draagvlak bleek te bestaan voor het verder uitwerken van het 

voorliggende bouwplan inclusief het exterieur met hellingbaan en 

grote trap. Op de gemeentemiddag in maart 2023 is het beleidsplan 

gepresenteerd en is gesproken over de gerealiseerde en de nieuwe 

plannen voor de Hof van Heden. Wij hebben als gemeente met elkaar 

gebrainstormd over de toekomst van onze geloofsgemeenschap in 

bredere zin. Sinds die tijd is er - en wij zijn ons ervan bewust dat dit 

voornamelijk achter de schermen was - enorm veel werk verzet.  

De opgerichte bouwcommissie en fondsencommissie hebben vele 

lansen gebroken om de verbouwplannen concreter uit te werken en 

financiële middelen te vinden door in gesprek te gaan met o.a. 

architect, aannemer, gemeente Oldenzaal, diverse fondsen en 

subsidieverstrekkers, het CCBB (classicale colleges voor de 

behandeling van beheerszaken) en het restauratiefonds. Dit heeft ertoe 

geleid dat er financiële toezeggingen zijn gedaan en zeer recent is 

bekend geworden dat het CCBB akkoord is gegaan met de gevraagde 

investering en dat er een hypothecaire lening aangevraagd kan worden. 

Al voordat deze instemming van het CCBB bekend was en het fiat van 

het restauratiefonds was gegeven, heeft de kerkenraad in de 

vergadering van 1 mei jongstleden volmondig ja gezegd tegen het 

besluit om het bedrag van 185.000 euro (bestaande uit de subsidie van 

de gemeente Oldenzaal en de cofinanciering uit eigen middelen en 

toegezegde fondsen) ter beschikking te stellen voor de bouwplannen 

van een eerste fase. Daarnaast had de bouwcommissie een plan 

gepresenteerd voor een interne uitbreiding van de bestaande hal met 

inbegrip van een glazen inbouw waardoor een extra ruimte ontstaat in 

de grote zaal van de Hofkerk. De bouwcommissie heeft voorgesteld 

beide plannen in zijn geheel uit te voeren omdat naar haar mening 
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splitsing van de verbouwing in twee aparte delen op grote praktische 

bezwaren zou stuiten. Over dat laatste voorstel is binnen het 

moderamen en in de kerkenraad uitgebreid gesproken en hierbij zijn 

de nodige vragen en zorgen geuit over de haalbaarheid van deze 

plannen. Met name is het moeilijk in te schatten in hoeverre de 

investering zal resulteren in de gewenste opbrengsten, oftewel; kunnen 

wij als kerk dan langer blijven bestaan, kunnen wij met het slinkende 

ledental de kosten wel dragen, hebben wij dan over een paar jaar nog 

wel een predikant, biedt de verbouwde ruimte meer mogelijkheden 

voor verhuur? Omdat wij als kerkenraad een afspiegeling zijn van de 

kerkgemeente, is het logisch dat wij niet volledig op één lijn zitten. Er 

is tijd nodig om de voors en tegens tegen elkaar af te wegen. Helaas 

hebben de financiële toezeggingen, zoals de subsidie van de gemeente 

Oldenzaal en de  hypotheek, ook een keerzijde. De subsidie is 

gekoppeld aan een deadline en de offerte van de hypotheek heeft een 

beperkte geldigheid, waardoor besluitvorming onder druk kwam te 

staan. De bouwcommissie heeft aan de kerkenraad gevraagd snel een 

besluit te nemen over de tweede fase en heeft ons gevraagd om in te 

stemmen met het door hen gepresenteerde bouwplan. Daarom heeft het 

moderamen de twee ex-voorzitters van de kerkenraad, Gerrit en René, 

benaderd met de vraag of zij met ons willen meedenken over de 

besluitvorming. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat er binnen 

onze kerkgemeenschap op dit moment waarschijnlijk onvoldoende 

draagvlak is voor een totale verbouwing zoals de bouwcommissie voor 

ogen heeft. Er is door Gerrit en René een voorstel gedaan voor een 

variant in ingeperkte vorm waarbij de verbouwing wordt uitgevoerd 

zonder de glazen inbouw in de kerkzaal. Wel wordt in dit plan een 

stalen profielbalk geplaatst waardoor de muur vanuit de hal naar de 

kerk vervangen kan worden door een glazen schuifpui. Er ontstaat 

hierdoor een open ruimte die bijdraagt aan een aantrekkelijke 

foyerfunctie van de hal van de Hofkerk. De benodigde investering van 

deze variant zal groter zijn dan alleen de aanpassing van het exterieur, 

maar minder groot dan wanneer de totale verbouwing, inclusief een 

glazen inbouw gerealiseerd wordt. Deze variant laat overigens de 

mogelijkheid open in een later stadium alsnog een glazen inbouw te 

realiseren. Dit voorstel is onlangs voorgelegd aan de bouwcommissie, 
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die zich hierin niet kon vinden omdat het naar haar mening niet voldoet 

aan de uitgangspunten en maar een beperkte besparing is ten opzichte 

van het gehele plan. Voor hen was dit idee dermate teleurstellend, dat 

zij besloten hebben hun taken neer te leggen. Wij betreuren dit ten 

zeerste, aangezien wij de inzet van de bouwcommissie enorm 

waarderen en dit traject heel graag tot het einde samen hadden willen 

doorlopen. Met de haven in zicht, is het ontzettend frustrerend dat 

verschil van inzichten heeft geleid tot deze situatie. 

Op de ingelaste kerkenraadsvergadering van 26 juni jl. is gestemd over 

beide varianten. De bouwcommissie heeft haar standpunt toegelicht en 

Gerrit en René hebben het alternatieve voorstel toegelicht. De 

bouwcommissie heeft hierbij aangegeven niet betrokken te willen zijn 

bij het vervolg, ongeacht de uitkomst. Er zijn twee stemrondes 

geweest. In de eerste ronde is gestemd over het totale verbouwplan. 

Dit plan heeft het niet gehaald. Vervolgens is gestemd over het 

alternatieve voorstel. Een ruime meerderheid van stemmen was voor 

dit plan. Daarmee is de tweede variant voor de verbouwing zoals 

hierboven geschetst aangenomen. Ook is door de kerkenraad besloten 

de hypotheek wel aan te vragen, met de opmerking dat we mogelijk 

niet het totale bedrag zullen hoeven te besteden. 

De kerkenraad heeft afgesproken met een kleine afvaardiging in 

gesprek te gaan met de leden van de bouwcommissie, omdat wij het 

heel belangrijk vinden dat wij elkaar blijven vasthouden, ondanks 

meningsverschillen.  

 

Namens de kerkenraad, 

Rianke Lubberding 
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Vacaturebank Hofkerk: Vrijwilligers gezocht! 

  
 
We hebben al een aantal keren een aantal vacatures onder de aandacht 

gebracht. Sommige zijn gelukkig inmiddels vervuld, maar er zijn er 

ook nog een heleboel waarvoor zich nog niemand heeft gemeld. 

Daarom doen wij nogmaals een oproep aan iedereen die in de 

gelegenheid is iets te doen: denk mee en doe mee: de 

Hofkerkgemeenschap - dat zijn wij! 

Als u/je belangstelling hebt in één van onderstaande taken, neem dan 

contact op met de persoon die bij de taak genoemd staat. Zij vertellen 

er graag wat meer over.  

Ouderling 

Een ouderling is mede verantwoordelijk voor de pastorale zorg. Dit 

gebeurt vooral in de vorm van het bezoeken van gemeenteleden. 

Samen met de predikant vormen zij het pastoraal team. Hij/zij neemt 

deel aan het ouderlingenberaad en de kerkenraadbijeenkomsten. 

Voor informatie: Yvonne Meyer (06) 14379278 

 ycmeyer60@gmail.com 

 

Bezoekmedewerker 

Naast het bezoekwerk van de predikant en de ouderlingen , zijn er ook  

bezoekmedewerkers in de gemeente actief die regelmatig een bezoekje 

brengen aan gemeenteleden die daar behoefte aan hebben. Iedere 

bezoekmedewerker heeft een aantal adressen, waarmee hij of zij 

namens de kerk het contact onderhoudt. Zij bezoeken mensen die 75 

jaar en ouder zijn. In onze gemeente is een aantal bezoekmedewerkers 

hier om gezondheidsredenen mee gestopt. We zoeken gemeenteleden 

die deze taak op zich willen nemen. 

Voor informatie mail met: Trudy van der Lichte, 

gcvanderlichte@gmail.com 

mailto:ycmeyer60@gmail.com
mailto:gcvanderlichte@gmail.com
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Iemand die een nieuwe website voor de Hofkerk wil inrichten 

Ben jij handig met computers en weet je iets van websites? Dan zijn 

we op zoek naar jou. We vinden dat onze huidige website wel wat 

moderner en leuker kan worden. We willen graag gebruik maken van 

een standaard template dat gebruiksvriendelijk is en er uitnodigend 

uitziet. Je hoeft niet te zorgen voor de inhoud van de website, alleen 

voor de eerste opbouw.  

Voor informatie bel of mail met: Rianke Lubberding: 06-16262289 / 

rianke.lubberding@caiway.net 

Iemand die facebook voor de Hofkerk wil bijhouden 

Zit jij zelf op facebook? Dan weet je dat het leuk is af en toe een 

nieuwtje te posten. Wij hebben als Hofkerk ook een account, maar wij 

zoeken iemand die daar af en toe een berichtje of foto op wil zetten. Je 

hoeft de tekst en de foto’s niet zelf te maken, die worden gewoon bij 

je aangeleverd. Heb je zelf leuke ideeën om er namens de Hofkerk iets 

op te zetten, dan vinden wij dat natuurlijk leuk! 

Hofbrief 

Omdat de Hofstem niet elke maand uitkomt, sturen wij tussendoor wel 

eens een extra nieuwsbrief via een mailinglijst. Het liefst sturen wij 

deze Hofbrief elke 6 weken (tussen het verschijnen van de Hofstem 

door), maar het kan in overleg ook in een ander ritme. Er is een 

gebruiksaanwijzing waarmee je heel eenvoudig de inhoud in de 

nieuwsbrief plaatst. Het verzenden gaat met 1 druk op de knop, dus 

veel tijd ben je er niet mee kwijt.  

Oecumenische werkgroep Inspiratie & Bezinning 

Deze groep stelt jaarlijks een aanbod van activiteiten samen rond een 

bepaald jaarthema. De activiteiten zijn gericht op de gemeenteleden 

maar ook op mensen buiten de Hofkerk. In voorafgaande jaren zijn 

bijvoorbeeld activiteiten als ‘Hofavond’, ‘running dinner’, lezingen en 

‘films die je raken’ georganiseerd. Er zullen dit seizoen opnieuw 

verschillende activiteiten georganiseerd worden.  

Voor informatie bel of mail met: Rianke Lubberding: 06-16262289 / 

rianke.lubberding@caiway.net 

 

 

 

mailto:rianke.lubberding@caiway.net
mailto:rianke.lubberding@caiway.net
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Schoonmaakploeg 

Eens in de zoveel weken schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren in de 

Hofkerk. Er is al een kleine ploeg aan de slag, maar we kunnen nog 

wel wat versterking gebruiken.  

Voor informatie bel of mail met Erik Benschop: 06-53512779 / 

erikbenschop@hotmail.com 

Autodienst 

Wij zoeken mensen die af en toe op zondag iemand die zelf niet mobiel 

is met de auto ophalen van huis, naar de kerk brengen en na de koffie 

weer terugbrengen na de dienst. Een kleine moeite, groot plezier! 

Voor informatie bel of mail met Alie van Heemert: 06-23647847 / c-

vanheemert@tele2.nl 

Lid van de Klussenclub 

Steek je graag de handen uit de mouwen en houd je van gezelligheid? 

Kom dan eens kijken bij de klussenclub. Deze club is wekelijks in 

touw voor allerlei kleinere en soms ook grotere klussen in en om het 

kerkgebouw. Naast de vaste kern kent de klussenclub ook een flexibele 

schil. Deze kan worden ingeschakeld wanneer de werkzaamheden 

hierom vragen. Bovendien is het mogelijk om niet permanent lid te 

zijn, maar kan er projectmatig worden deelgenomen. Je hoeft geen lid 

te zijn van de Hofkerk om mee te doen, iedereen is welkom! 

Voor informatie bel of mail met : Henk Vrielink: 06- 516669 / 

henk.vrielink49@gmail.com 

Verkoper op Marktplaats 

We zoeken iemand die de spullen die we niet hebben verkocht of waar 

geen plaats voor is in ons Hofwinkeltje op marktplaats kan zetten. 

Voor informatie bel of mail met: Hanneke Bugter: 06-30049014 / 

hannekebugter@outlook.com 

Medewerkers talentenveiling 

Eén keer in de 2 jaar organiseren wij een talentenveiling in de Hofkerk. 

Op deze avond worden zeer uiteenlopende ‘kavels’ geveild, die door 

gemeenteleden, maar ook door de Oldenzaalse middenstand worden 

aangeboden en per opbod worden verkocht. Je kunt hierbij denken aan: 

een tochtje achterop de motor door Twente, hulp bij tuinieren, een 

zelfgebakken appeltaart, een bon van een pedicure, de verhuur van een 

vakantiewoning en vele andere zaken. 

mailto:c-vanheemert@tele2.nl
mailto:c-vanheemert@tele2.nl
mailto:henk.vrielink49@gmail.com
mailto:hannekebugter@outlook.com
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Voor het team Talentenveiling zoeken wij mensen die het leuk vinden 

om: 

mensen enthousiast te maken iets leuks aan te bieden en mensen te 

benaderen die eerder talenten hebben ingezet.  

Het maken van een PowerPointpresentatie van de geboden kavels. 

De administratieve afwikkeling (penningmeester). 

Twee veilingmeesters die de avond aan elkaar praten. 

Voor informatie bel of mail met: Hanneke Bugter: 06-30049014 / 

hannekebugter@outlook.com 

Bovengenoemde contactpersonen kunnen de namen van 

geïnteresseerden doorgeven aan de scriba, Rianke Lubberding. 

 

 

De collectes van de maanden mei/juni  
 

Hofkerk: 

14 mei Jeugdwerk EUR 38.10 

21 mei Pastoraat EUR 67.45 

28 mei Oecumenen EUR 77.41 

4 juni Ouderenwerk EUR 88.02 

 

Diaconie: 

14 mei: Stichting LOS EUR 36,05 

21 mei: Stichting Noaberhulp EUR 71,10 

28 mei: Stichting Kerk in actie / zending EUR 112,85 

 4 juni:  Voedselbank EUR 119,77 

 

Vriendelijke groeten, 

Protestantse Gemeente Hofkerk Oldenzaal 

Henk Hekman, penningmeester 

 

 

 

 
 
 

mailto:hannekebugter@outlook.com
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Collectedoelen van de diaconie in juli 
 

Zondag 9 juli  is de collecte voor plaatselijk diaconaal werk. 

16 juli  is de collecte voor Amnesty International. 

23 juli is de collecte voor Stichting Havonos. Zij hebben diverse 

projecten in Noordoost Sri Lanka. 

30 juli  is de collecte voor Stichting Leergeld. 

 

Collectedoelen van de diaconie in augustus 
 

Op 6 augustus is de collecte voor het CBB. Zij maken bijbels voor 

blinde kinderen.. 

Zondag 13 augustus  is de collecte voor kerk in Actie, in Ghana. In 

het opleidingscentrum worden voorgangers, kerkelijk werkers en 

jeugdleiders opgeleid. Daarnaast leren jongeren hier lezen en schrijven 

en leren ze een praktisch vak. 

20 augustus  is de collecte voor het project van de Kleine Ring, de 

wensambulance.. 

27 augustus is de collecte voor plaatselijk diaconaal werk. 

 

Cursus BHV 
 

Op 6 juni heeft Koos Schollaardt op verzoek van het college van 

kerkrentmeesters de cursus BHV, bedrijfshulpverlening,  gevolgd. 

Hij is hiervoor, met vlag en wimpel, geslaagd. 

Heel fijn. Van harte proficiat! 

 

Namens het college van kerkrentmeesters,  

Corrie Christenhusz 

 

BHV in de Hofkerk 

 
Het College van kerkrentmeesters heeft mij gevraagd een BHV cursus 

te volgen aangezien ik regelmatig als vertegenwoordiger aanwezig ben 

bij evenementen die in onze kerk georganiseerd worden. Het is dan 

niet alleen wenselijk maar zelfs verplicht dat er iemand aanwezig is 
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die, indien nodig, direct actie onderneemt om het gevolg van een 

verwonding of brand te minimaliseren. De cursus bestond uit 

Reanimatie, stukje EHBO en brandbestrijding. Heel leerzaam en 

interessant. Ik hoop het alleen nooit nodig te hebben…. 

 

Koos Schollaardt 

 

De Hofvijver 
 

Deze maand mochten we weer veel spullen ontvangen. Een mooie 

salontafel, een buggy en een heel goed bed met nachtkastjes. Het 

mooie is dat het meteen door kon naar mensen die het goed konden 

gebruiken. Ook zijn er weer wat klusjes gedaan. Een mooi resultaat en 

zo fijn dat u steeds weer aan ons denkt. Heel veel dank daarvoor. 

Namens de diaconie, Jet Slinger- de Graaf 

0541 662093 of 06 81504914 

jetslinger10@gmail.com 

 

Lezing op 11 oktober 
 

Op 11oktober 2023 organiseert de oecumenisch werkgroep Inspiratie 

& bezinning  een bijzondere avond  met Frits de Lange, hoogleraar 

Ethiek en theologie. 

Hij spreekt die avond over wijzer ouder worden en doet een voorstel 

voor een script voor de tweede levenshelft. 

Reserveer deze avond al vast in uw agenda, want het wordt een heel 

bijzondere avond. Joke Flokstra, Ria van Dijk en ondergetekende 

hebben Frits de Lange horen spreken in Zutphen en kwamen tot de 

conclusie: een dergelijk verhaal hoort thuis in de Hof van Heden! 

 

Namens de werkgroep 

Arjen van Dijk 

 

 
 
 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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Beste lezers, 
 
Het eerste project van Saxion en de Hofkerk zit erop. Vanuit Saxion 

bestaat het Smart Solutions Semester om studenten van verschillende 

opleidingen samen te laten werken aan een vraagstuk. We hebben 

geprobeerd antwoord te geven op welke activiteit de Hofkerk kan 

organiseren om het omzien naar elkaar te bevorderen.  

In de vorige Hofstem heeft u gelezen dat we nog druk bezig waren met 

de enquête en het laatste onderzoek. Hieruit hebben wij voor de 

Hofkerk een adviesrapport opgesteld en een implementatieplan. In het 

implementatieplan is een mogelijke activiteit uitgewerkt, namelijk het 

Food For Thought festival. Inmiddels hebben wij dit semester ook 

afgerond door een presentatie voor onze medestudenten en 

begeleiders. Hier waren Arjen van Dijk en Bertus van Dijk ook 

aanwezig.  

Wij willen iedereen bedanken voor medewerking tijdens het 

onderzoek. Er is een samenvattende video gemaakt die de grote lijnen 

van ons onderzoek omschrijft. Deze is te vinden op www.hofvraag.nl 

en deze zal waarschijnlijk ook via de Hofkerk worden getoond. 

 

Nu betekent het niet dat de samenwerking met Saxion met dit project 

ook is afgelopen. Er is nog meer dan genoeg te onderzoeken voor een 

volgende groep studenten om te kijken hoe het Food For Thought 

Festival verder is te verbeteren, hoe bedrijven kunnen worden 

betrokken bij de Hofkerk, of hoe de 

huidige ruimtes efficiënter zijn te 

gebruiken. Wij wensen ze veel 

succes en hopen dat ze een even 

goede ervaring met de 

gemeenschap hebben als dat wij 

hebben gehad. Hartelijk dank. 

 

Met vriendelijke groet, 

de studenten van Hogeschool 

Saxion 

 

http://www.hofvraag.nl/
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Project Kunst & Religie 
 

Op 1 oktober worden in de dienst de kunstwerken van dit jaar onthult. 

Om alvast kennis te maken met de kunstenaars, stellen we ons 

hieronder kort aan u voor. We hopen u natuurlijk allemaal te zien bij 

de onthulling! 

 

Deirdré Rautenbach (55) 

Over mijn werk: Na mijn universitaire opleiding in talen werkte ik als 

vertaler en deskundige woordenboekmaker en studeerde parttime 

muziek. Professionele zang en zangopleiding werd mijn tweede beroep 

en in 2012 behaalde ik mijn masterdiploma hierin. Ik zing opera, 

oratoria en liederen in Zuid-Afrika, Canada, Nederland en België en 

doceer zang en pedagogiek bij drie universiteiten. Wij zijn naar  

Nederland geëmigreerd in 2022. 

Over kunst: Ik geniet mijn hele leven van kunst en krijg opleiding op 

school, volg het als extra modules in bachelor studies en mijn laatste 

formele opleiding was bij een vooraanstaande Zuid-Afrikaanse 

kunstenaar Annelise Bowker-Roos van 2018 tot 2021. Ik nam deel aan 

verschillende tentoonstellingen tijdens mijn studiejaren met haar. 

 

Yvonne Meyer (62) 

Over mijn werk: Momenteel geestelijk verzorger bij de Scholtenhof, 

ritueel begeleider bij uitvaarten en bureaumanager bij de Raw Milk 

Company in De Lutte. 

Over schilderen: Doe ik al mijn hele leven. Bij diverse mensen 

cursussen gevolgd. Sinds ongeveer 2000 ga ik helemaal voor 

schilderen met acryl. Wát ik schilder is heel divers: portretten, dieren, 

natuur. Sinds 2015 schilder ik mee met dit prachtige project Kunst & 

Religie en ben ik kartrekker van het project. 

 

Ine Heerink (67) 

Over mijn werk: Onderwijs. Mijn carrière startte als 

basisschoolleerkracht aan de Franciscusschool in Oldenzaal en 

eindigde als hogeschooldocent bij Windesheim. Vanaf het allereerste 

moment dat ik kinderen en later leerkrachten begeleidde, wist ik dat 
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creativiteit net zo belangrijk is voor breinontwikkeling als leren lezen, 

spelling en rekenen. 

Over schilderen: Vanaf het moment dat ik een potlood kon vasthouden, 

teken en schilder ik. Van mijn moeder en de juffen op school leerde ik 

handwerken en kleding ontwerpen en maken. Als pensionada doe ik 

dat nog steeds. In Tubbergen heb ik een eigen kunstschool, waar ik les 

geef aan kinderen en volwassenen. Sinds 2017 schilder ik mee in het 

mooie project Kunst & Religie, dat me elk jaar weer de nodige 

breinkrakers geeft voordat het werk af is. 

 

Ben IJland  (68) 

Over mijn werk: Huisschilder, professioneel zanger in het koor van de 

Reisopera en later als professioneel zanger bij Nationale Opera in 

Amsterdam. Voor de hobby zing ik nog in diverse andere koren. 

Over schilderen: Doe ik al heel lang. Na mijn LTS-opleiding heb ik de 

DeVa-vakschool gevolgd. Een opleiding in decoreren, tekenen en 

ontwerpen. Voor de Blaanke Boeskeulkes heb ik jarenlang de 

carnavalswagens ontworpen en geschilderd. Ondertussen heb ik mijn 

schildervaardigheid op doek met diverse cursussen verder ontwikkeld. 

Inmiddels heb ik een eigen atelier bij O-Art. Het meest schilder ik met 

olieverf. Mijn schilderijen zijn meestal gerelateerd aan de natuur, 

dieren, landschappen, maar ook portretten zijn een mooie uitdaging. 

 

Marinka Vredegoor (45) 

Over mijn werk: ik ben technisch vertaler Engels-Nederlands, met 

name IT- en HR-teksten voor grote internationale bedrijven. 

Over schilderen: Schilderen is een van mijn vele creatieve hobby's. In 

mijn vrije tijd schrijf ik bijvoorbeeld ook graag scenario's/verhalen en 

ben ik dol op alle aspecten van theater maken (spelen, schrijven, 

kijken, backstagen). Ik gebruik acrylverf en schilder wat in me op 

komt, zoals kleurrijke abstracten. Ik gebruik ook graag verschillende 

texturen door elkaar. 

 

Babs Oosterwijk (76 jaar) 

Over mijn werk: Mijn werkzame leven ligt inmiddels al een hele poos 

achter me. Ik heb het grootste deel van mijn leven met veel plezier 
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gewerkt bij diverse RIAGGS. Na mijn pensionering ben ik nog vijf 

jaar verdergegaan als ZZP-er in de zorg. Toen kwam er meer tijd voor 

vrijwilligerswerk en voor mijn hobby’s.  

Over kunst: Vooral boetseren neemt een grote plaats in mijn 

kunstbeoefening. Ik heb diverse cursussen gevolgd en volg nog 

regelmatig een workshop. Sinds een jaar of 6 ook actief lid van het 

Lossers Kunstcollectief. Boetseren is mijn passie en ik vind het 

heerlijk om te experimenteren met diverse technieken. Mijn beelden 

zijn veelal figuratief en de natuur, mens en dier, geven mij volop 

inspiratie. Ook maak ik (in opdracht) graag portretten. 

 

Christien Vrielink (74) 

Over mijn werk: Tot mijn pensionering heb ik gewerkt als 

verpleegkundige op de eerste hulp poli, in een huisartsenpraktijk en als 

tandartsassistente. De laatste tien jaar werkte ik als klassenassistente 

op de mytylschool.  

Over schilderen: Ik schilder al erg lang. Ooit begonnen met aquarel en 

de laatste tijd met acryl en olieverf op waterbasis. Ik heb verschillende 

cursussen gevolgd en leer nu onder de bezielende leiding van Manon 

Leeflang. Verder heb ik iconen geschilderd, mozaïek gemaakt en een 

cursus zilversmeden gevolgd. Ik vind het ook een grote uitdaging om 

mee te doen met Kunst & Religie! 

 

Yvonne Meyer  
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Open Kerkendag 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ina had het liturgisch centrum mooi ingericht, Koos en Andries hingen 

de vlag aan het hek, de koffie stond klaar, de voordeur was wijd 

open….de Hofkerk was klaar voor de eerste Open kerkendag. 

En er kwamen bezoekers. Iemand uit de buurt die in de Glimlach had 

gelezen dat we open waren en nieuwsgierig was. Een jonge architect 

die het gebouw van buiten prachtig vond en graag het hele gebouw van 

binnen wilde zien. Binnen verbaasde hij zich over de hoogte van het 

plafond.   Een echtpaar uit Epe met een baby dat een ‘rondje open 

kerken’ deed. Ze waren al in Ootmarsum en Lattrop geweest en gingen 

hierna naar Enschede. 

Twee mannen uit Friesland, die in binnen – en buitenland kerken 

bezochten en deze kerk een prachtig voorbeeld vonden van de 

Amsterdamse School. Ze waren erg onder de indruk van de ramen en 

ze maakten de Hofkerk een compliment voor de mooie, verzorgde tuin. 

Twee echtparen uit Brabant die het Marskramerpad liepen en even van 

de route afweken om de kerk te bezichtigen. 

Koos speelde op het orgel en een mevrouw uit Nieuwleusen met een 

prachtige stem zong mee, zomaar een klein concertje. Zomaar een 

greep uit de bezoekers op deze tweede Pinksterdag. Een fijne middag 

met mooie gesprekken en leuke vragen. We kunnen trots zijn op het 

kerkgebouw en op de tuin.  

 

Yvonne Ponsteen  
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Kersenplukken  
 

In de maanden juli en augustus worden zoals elk jaar weer bij 

fruitboerderij Oold Bleank in Rossum de kersen geplukt. Dit wordt het 

vierde jaar dat Hofkerkers de 

mandjes voorbinden. Vorig 

jaar was het resultaat maar 

liefst €2200 voor de kas van 

de Hofkerk! 

Lijkt het je (V/M) wat om 

deze zomer een aantal 

ochtenden de handen uit de 

mouwen te steken? Je kunt bij 

het plukken gewoon op de 

grond staan of op een krukje 

zitten en krijgt vooraf 

uitgelegd hoe je moet 

plukken. De kas is deels 

overdekt waardoor alle 

plukkers droog staan mocht er een buitje vallen. Mede afhankelijk van 

de weersomstandigheden is de plukperiode van ongeveer half juli tot 

half augustus en de werktijden zijn van 8.00 tot 12.00 uur. 

Wil jij ook gezelligheid die ook nog geld oplevert, actief zijn in de 

voedselvoorziening dicht bij huis, deze lokale ondernemer helpen, met 

dichte portemonnee de Hofkerk ondersteunen? 

Meld je dan aan bij Henk Vrielink, henk.vrielink49@gmail.com, 06-

83394390 

Het zou plezierig zijn als je minimaal twee ochtenden beschikbaar 

bent. Het mooiste is natuurlijk drie ochtenden! 

De plukperiode is zoals het er nu uitziet van maandag 17 juli t/m 

vrijdag 4 augustus. Weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op 

deze datums. 

 

Henk Vrielink  
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Inspiratiefestival op Terschelling  
Feest van herkenning en inspiratie  

 

Met een frisse inspirerende start het najaar in: elkaar weer zien, samen 

vieren, zingen, wandelen, fietsen, beleven, delen en nog veel meer.  

Het belooft weer een prachtig en inspirerend programma te worden. 

Van spraakmakende sprekers, tot smaakvolle activiteiten, van 

toekomstgericht kerkzijn tot verstilling in het moment. Kijk regelmatig 

op onze website om de nieuwste ontwikkelingen te volgen. 

https://www.inspiratiefestival-terscheling.nl/het programma  

We nodigen je van harte uit om naar het eiland aan de overkant te 

komen.  

 

Mathilde de Graff, Festivalcoördinator en eilander predikant.  

 

Bedankt  
 

Hartelijke dank voor het mooie boeket bloemen dat ik mocht 

ontvangen. Na een ongelukkige val van de fiets in Februari kan ik nu 

gelukkig weer door Oldenzaal fietsen.  

 

Annie Hemme 

 

 

Hartelijk dank voor de bloemen, welke ik vanuit de Hofkerk, mocht 

ontvangen.  

 

Met vriendelijke groeten,  

Alice Jansen  

 

Bloemen 

Ik wil de kerk bedanken voor de bloemen die ik zondag 4 juni mocht 

ontvangen. Na een onfortuinlijke val zit ik thuis met een gebroken 

schouder.   

 

Groeten van Wil Davelaar  

https://www.inspiratiefestival-terscheling.nl/het
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Bedankt 

 
Hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen die ik zondag 18 juni 

mocht ontvangen. 

Gelukkig gaat het na mijn vallen weer goed. Hier ben ik heel dankbaar 

voor. 

 

Bertha Frowijn. 

 

We gaan verhuizen! 
 

Bij de meesten van jullie in de Hofkerk is het al bekend dat we gaan 

verhuizen. Maar nu is die datum waar we al zo lang over praten, heel 

dichtbij gekomen, vanaf 1 augustus wonen we in Schalkhaar.  

We kwamen in de Hofkerk  een paar jaar voordat we in 1995 werden 

getrouwd door dominee Anne Vlieger. Joke Flokstra was destijds 

ouderling van dienst, ze weet het nog goed. Daarna werd onze zoon 

Vincent in 1996 gedoopt door Jan Bos gevolgd door de doop van 

Rutger in 1997, eveneens door Jan. Samen deden we jaren mee aan 

‘De Zondagavond gesprekken’ aan de hand van boeken van Nico ter 

Linde. En zo werden we langzaam verweven en opgenomen in de 

geloofsgemeenschap van de Hofkerk. 

We hebben van alles mogen doen voor de gemeente, en daar zijn we 

dankbaar voor. Het deelnemen aan allerlei groepen, commissies, dat je 

gevraagd wordt om je talenten te delen. Dankbaar voor het bestaan van 

‘De Hofstem’ om daarin te kunnen schrijven over je geloof. Dankbaar 

voor de contacten en ontstane vriendschappen. 

En nu gaan we, vol goede moed en vertrouwen verder op een nieuwe 

plek.  

Het ga jullie allen goed, vaya con Dios! 

 

Hartelijke groet,  

Erik en Mirjam van Es. 
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Diaconie Hofkerk 
De diaconie verleent hulp aan mensen in nood, zowel dichtbij in de 

eigen gemeente en in de stad alsook verder weg. Naast concrete hulp 

organiseert de diaconie projecten waar geld en goederen worden 

ingezameld voor goede doelen, zoals Out of the Box  en de 

RecycleHof. 

 

Andere activiteiten zijn: 

de Hofvijver, waarin vraag en aanbod van goederen en klusjes in en 

om het huis bij elkaar gebracht worden. 

Koningsdag, waarop de kerk open is voor publiek 

Kerstpresentje voor de 80-plussers van de Hofkerk. 

 

De diaconie heeft contact met diverse andere hulporganisaties t.w. de 

Voedselbank en Amnesty International. Zij is lid van- en neemt deel 

aan de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal. 

 

Leden van de diaconie 

·  Yvonne Ponsteen, voorzitter 

·  Anja Wolbers, RecycleHof 

·  Jet Slinger,  Hofvijver 

·  Christien Vrielink, Dank- en biddag 

·  Bertha Frowijn, presentjes 80+ 

 

Contact: diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl 

https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#Out-of-the-Box
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.amnesty.nl/
mailto:diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl
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Redactie Hofstem 
 

Aanleveren kopij 

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.  

E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van 

naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie 

colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt! 

 

We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen. 

Aangezien we aan een maximum aantal pagina´s zijn gebonden, kan 

het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een 

volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen. 

 

De volgende Hofstem verschijnt: 31 augustus 2023 

 

Redactie 

Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent, tel. (074) 278 28 10 

 

Voor digitale reacties: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Redactiecommissie 

Dhr. W.P. Timmers  

Dhr. W. Valkema 

Mevr. Y. Ponsteen 

Dhr. J. Schollaardt  

 

Coördinatie bezorging 

Mevr. J. Timmers, tel. 06-24689687 

 
 
 

Uiterlijke 
inleverdatum: 
24 augustus 
vóór 18.00 

uur 
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Diaconie 
Dhr. F.J.C. Woordes 
(administratie)  
Look 55, 7577 GK Oldenzaal. 
Telefoon 06-13773445.  
Bankrekening: 
NL42ABNA0595523544  
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te 
Oldenzaal  
 
Administratie kerkleden 
Anja Wolbers 
E-mail: ledenadministratie@ 
hofkerk-oldenzaal.nl  
 

College van Kerkrentmeesters 
Dhr. H. Hekman  
Scholte Grevinkhoflaan 28,  
7573 BD Oldenzaal 
Tel. 06-51196518 
E-mail:  
fahofkerkoldenzaal@gmail.com 
Bankrekening ten name van 
Hofkerk te Oldenzaal  
NL60ABNA0595895700  
Declaraties graag voorzien van 
scan of fotobewijsstukken.  
 
Aanspreekpunt van o.a. 
Kerkbalans – Oudejaarscollecte 
Dhr. H. Hekman 

Autodienst 
Aanvraag vervoer uiterlijk 
zaterdagavond vóór 18.00 uur bij  
Fam. van Hemert 
Email: c-avanheemert@tele2.nl 
Tel. 517722 

Verkoopadres collectebonnen 
Dhr. A. Scholten 
Seinelaan 21, Oldenzaal  
Telefoon 06-30948094 
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