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COLOFON 

Dit kerkblad is opgericht op 1 oktober 1979. De oorspronkelijke naam 
Ons Kontakt is in 2005 gewijzigd in de Hofstem. 

Het blad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
en gefinancierd uit abonnementsbijdragen (minimaal € 20,- per jaar, 
bankrekening: NL60 ABNA 05958 957 00 t.n.v. Hofkerk-Oldenzaal) 
Een abonnement is aan te vragen via het formulier op onze website: 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

Redactieadres: Noordelijke Esweg 131, 7558 MN Hengelo. 

Predikant 
Ds. Gerco (G.J.A.) Veening  
Clematishof 92  
7621 CX Borne  
Tel: (074) 3492921 of  
06-11504072  
E-mail:  
dominee@hofkerk-oldenzaal.nl 
Zaterdag vrij  
 
 
 

Scriba 
Mevr. R. M. Lubberding  
Bruninksweg 4 
7595 MH Weerselo 
Tel:06-16262289 
Email:rianke.lubberding@caiway.net 
 
Koster 
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent 
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo  
Telefoon (074) 2782810  
E-mail: famschollaardt@gmail.com 
 
Organist  
Contactpersoon: 
Dhr. J. Schollaardt  
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo 
Telefoon (074) 2782810 
E-mail: famschollaardt@gmail.com 

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

http://www.hofkerk-oldenzaal.nl/
tel:06-16262289
mailto:famschollaardt@gmail.com
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Rondom de diensten 
 

De tijd tussen Pasen en Pinksteren is aangebroken, ook wel de 50-

dagentijd genoemd.  In de vroege kerktijd is de Vijftigdagentijd heel 

belangrijk geweest. Het was een vreugdetijd met veel lofliederen. De 

mensen baden staand in plaats van knielend in deze weken. Er mocht 

niet gevast worden, ook geen inhaalvasten. Het is de tijd van de 

verschijningen. Jezus ontmoet de discipelen diverse keren vanaf Pasen 

met als climax de Hemelvaart. Het Antependium in de diensten is wit. 

Op zondag 30 april gaat Ds. Jan Bos voor. Jan is net uit Rolde 

vertrokken en aangekomen in Huissen, tussen Arnhem en Nijmegen. 

Fijn om hem weer bij ons in de Hofkerk  te mogen ontmoeten! 

Zondag 7 mei gaat Ds. Gerco Veening weer voor en op 14 mei komt 

Ds. Huib Stolk uit Denekamp naar de Hofkerk. Henk Warnaar bespeelt 

dan het orgel. 

 

Op Hemelvaartsdag, 18 mei, is er géén dienst in de Hofkerk. Er wordt 

een dienst gehouden in het Stift in Weerselo. De dienst begint om 

10.30 uur en na deze dienst is er koffie/thee. 

Op 21 mei gaat Ds. Egbert van Houwelingen uit Losser voor. Ook dan 

speelt Henk Warnaar op het orgel. 

 

Wij wensen u en ons inspirerende diensten toe! 

Koos Schollaardt  

  

Kindernevendienst en/of crèche  
 

Op aanvraag kan er kindernevendienst en/of crèche worden 

aangeboden tijdens de zondagse eredienst. Wanneer (groot-) ouders 

hiervan gebruik willen maken kunnen zij dit kenbaar maken op de 

maandag voor de zondagse dienst.  

De contactpersoon hiervoor is Gerard Pape (jeugdouderling).  

Telefoonnummer 0541- 519115 (bij geen gehoor graag de voicemail 

inspreken 
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Zondag – 30 april  – 10.00 uur   
 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. J. Bos (Huissen)  Dhr. A. van Dijk  

Ouderling  Organist  

Dhr. J. Flokstra  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. C. Vrielink  1) Oldenzaal tegen MS 

 2) Ouderenwerk eigen gemeente  

 
Zondag – 7 mei – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

 Ds. G. Veening  Mevr. I. Simao  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. Lubberding  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. A. Wolbers  1) Diaconaal werk plaatselijk 

 2) Bloemengroet uit deze kerk  

 

Zondag – 14 mei – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. H. Stolk (Denekamp) Mevr. C. Christenhusz  

Ouderling  Organist  

Dhr. G. Pape  Dhr. H. Warnaar  

Diaken  Collectes  

Mevr. B. Frowijn  1) Stichting LOS 

 2) Jeugdwerk  

 
Zondag – 21 mei – 10.00 uur  
 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. E. de Bruin (Losser) Dhr. A. Ponsteen  

Ouderling  Organist  

Mevr. T. van der Lichte  Dhr. H. Warnaar  

Diaken  Collectes  

Mevr. Y. Ponsteen  1) St. Noaberhulp  

 2) Instandhouding pastoraat  
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De dagen van begin mei 
 

Kortgeleden ben ik uitgenodigd om, net als vorig jaar, op de avond van 

de 4e mei een krans te leggen bij het monument ter nagedachtenis aan 

slachtoffers van de tweede wereldoorlog (waarbij je ook aan andere 

slachtoffers van geweld mag denken). Ik hoef niet lang na te denken 

of ik van de uitnodiging gebruik wil maken. Integendeel, ik heb zoiets 

van: Wat een voorrecht dat ik dit mag doen.  

De tweede wereldoorlog is officieel geëindigd op 15 augustus 1945, 

de herinneringen eraan zijn nog lang niet voorbij. Nog steeds hoor ik 

in het pastoraat de verhalen van mensen en hun ervaringen aan die 

oorlog. Soms zijn de verhalen alsof het gisteren gebeurd is. Iemand 

vertelde me haar dromen die gaan over een bombardement. En ik zie 

nog het grauwe gezicht van mijn vader voor me, toen hij op 4 mei (in 

1969?)’s avonds keek naar de uitzending vanuit de Waalsdorpervlakte. 

Zijn gezicht trok grauw weg en ik zag de zenuwtrekken in zijn gelaat. 

Later vertelde hij me zijn ervaringen als militair tijdens de meidagen 

in 1940, hij vertelde me hoe hij met geweld was verhoord na te zijn 

gearresteerd. En zijn verhaal staat niet op zichzelf……oorlog is 

gewoon afschuwelijk.  

 

Een voorrecht voor mij dat ik een krans hier in Oldenzaal mag leggen. 

Ik zie het ook als een eerbetoon aan mijn vader en aan zoveel anderen, 

aan miljoenen. En daarbij probeer ik voor ogen te houden het visioen 

van Jesaja. Dat oorlog niet meer geleerd zal worden, dat zwaarden tot 

ploegscharen zullen worden, speren tot snoeimessen. Mijn hart doet 

pijn als ik de berichten lees over al die gebieden waar oorlog is, soms 

al jarenlang. En tegelijkertijd hoop ik met alles wat ik in me heb dat ik 

het nog eens mag meemaken, wereldvrede voor alle mensen, 

wereldvrede voor al wat leeft.  

 

Ik weet ook dat de dagen van begin mei mensen soms pijn doen, niet 

iedereen is blij met de herdenkingen. En toch….het kan niet anders, 

als wij vergeten wat is geweest en is gebeurd en voor sommige mensen 

nog het heden is, dan gaat er iets gruwelijks mis.  
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En wat mij betreft…….elk jaar met vijf mei een groot 

bevrijdingsfeest……ik zou het maar doen. 

 

Ds. Gerco Veening 

 

P.S. Ik laat op 7 mei als slotlied zingen: lied 708: 6 en 15. Deze 

coupletten passen naar mijn idee namelijk het beste in een kerkdienst.  

 

Ambitieworkshop over energie besparen. Wie doet er 
mee? 
 

Wij hebben voor het verkennen van ons energievraagstuk de hulp 

ingeroepen van het provinciaal ontzorgingsbureau van de provincie 

Overijssel. Zij helpen organisaties kosteloos met het realiseren van een 

energie besparingsplan. Er is al een intakegesprek geweest. De 

volgende stappen zijn dat er een energiescan van de kerk gemaakt 

wordt en dat wij een ambitieworkshop moeten organiseren, waarbij we 

onder externe begeleiding in een workshop tot een 

energiebesparingsplan komen. 

Bij de ambitieworkshop is het goed als er een goede ‘doorsnede’ aan 

deelnemers aanwezig zijn die een sterke betrokkenheid hebben bij de 

Hofkerk. Degenen die sowieso bij de ambitieworkshop aanwezig 

zouden moeten zijn, zijn een aantal kerkrentmeesters, de koster van de 

kerk, 1 of 2 leden van de kerkraad, de energie coördinator en 1 of 2 

personen pér huurder binnen de kerk. Hierdoor zijn de meest betrokken 

personen/ kerkgangers aanwezig. Deze groep maakt binnen een 

tijdsbestek van 2 uur een stip aan de horizon. Maximaal kunnen er 20 

personen bij deze Ambitieworkshop aanwezig zijn. 

De workshops kunnen gegeven worden op een maandag, een dinsdag 

of op een donderdag; normaal gesproken alleen maar overdag tussen 

10:00 en 15:00 uur. De workshop zelf duurt 2 uur. Wij denken er over 

deze workshop eind mei medio juni te plannen. 

Mocht je belangstelling hebben om mee te doen? Laat het weten, je 

kunt je opgeven bij Corrie Christenhusz of bij mij 
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Denk alvast na wat jullie straks willen met de Hofkerk. En dan niet 

alleen over 1 of 2 jaar, maar wat willen jullie ook op lange 

termijn à stip aan de horizon. Willen jullie gasloos worden, willen 

jullie de energierekening met 50% omlaag, willen jullie naast 

energiebesparing ook besparen op watergebruik en afval, willen jullie 

(ook) werken aan biodiversiteit rondom de kerk, etc., etc. 

 

Namens het college van kerkrentmeesters 

Arjen van Dijk 

 
Collecte opbrengsten maart/april 
 

Hofkerk 

12 maart Bloemengroet Kerk EUR 98.75 

19 maart PK Missionair Werk EUR 47.15 

26 maart Instandhouding eredienst EUR 52.50 

2 april PK kinderen/jongeren eredienst EUR 42.35 

 

Diaconie 

12 maart Dorcas EUR 86.20 

19 maart Plaatselijk diaconaal werk EUR 57.90 

26 maart Armoedebestrijding Oldenzaal EUR 74.90 

2 april Joanne foundation EUR 54.50 

 

Koffiepotje 

De opbrengst van het koffiepotje over de maanden januari t/m maart 

2023 bedroeg EUR 154.20 

 

Vriendelijke groeten, 

Henk Hekman, penningmeester 

 

Collectedoelen van de diaconie in mei 
 

Op 7 mei is de collecte voor plaatselijk diaconaal werk.  
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14 mei is de collecte weer voor de stichting LOS,  hun missie is een 

menswaardig bestaan voor eenieder die in Nederland leeft. Ze werpen 

licht op de leefwereld van de ongedocumenteerden. Respecteren en 

naleven van de kinder- en mensenrechten zijn hier onlosmakelijk mee 

verbonden. 

 

21 mei is de collecte voor de stichting Noaberhulp.  

 

28 mei is de Pinkstercollecte voor Kerk in Actie. Een bijbelcompetitie 

voor kinderen in Egypte stimuleert het bijbellezen. Met aan het eind 

grote festivals waar kerken met hun kindergroepen aan deel nemen. 

 

De diaconie  

 

Energie in de Hofkerk 
 

In de aanloop naar mijn pensioen per 1 juni a.s. zit ik al een tijdje te 

genieten van mijn gespaarde overuren. Ik heb dus wat tijd ‘over’ en 

besloot wat meer klusjes voor de kerk te gaan doen. Met een technische 

achtergrond kwam ik via Arjen van Dijk in het ‘energie verhaal’ van 

de Hofkerk terecht als “Energie-coördinator”. 

Het 1e kwartaal van 2023 zit er op. Traditiegetrouw de koudste periode 

van het jaar. Gelukkig vormde deze winter een gunstige uitzondering 

voor wat betreft de temperaturen. In de nachten rond of hooguit iets 

onder nul en overdag meestal boven nul. 

Aangezien er een oorlog gaande is had - en heeft nog steeds-  dat voor 

iedereen consequenties. Energieprijzen van benzine, diesel, 

elektriciteit en gas sprongen omhoog en werden 3x zo duur. Voor de 

kerken was dit bericht ronduit rampzalig. Immers, grote gebouwen, 

isolatiewaarde nul komma nul….  Dus ook voor de Hofkerk. Het 

betekende een verhoging met 20.000 Euro van ca. 10.000 Euro naar 

ruim 30.000 Euro op jaarbasis! In de Hofkerk hebben we hete lucht 

verwarming. Hiervoor zorgt een grote ketel die in de kelder staat. Van 

dit type zijn er meer te vinden in o.a. de verwarming in kassen. In 1995 

is de gasketel gerenoveerd dus heeft 28 jaar later geen schuld aan het 

hoge verbruik. Maar het is wel ca 22 kuub per uur, dus zou een 
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kerkdienst rond de 66 kuub gas kosten, maal 2,50 Euro is 165 Euro. 

Nu was het altijd zo dat de aansturing van de kachel geprogrammeerd 

was. Ca. om  07.30 uur ging ze op zondagmorgen alvast wat 

‘opwarmen’. Steeds wat hogere vlammetjes om uiteindelijk om rond 

09.45 uur de maximum temperatuur te bereiken. Maar als wij om rond 

08.45 in de kerk aankwamen was meestal de maximum temperatuur al 

bereikt. Dat vonden wij niet erg hoor, (lekker warm!) maar ik ging me 

afvragen waar dat nu voor nodig was. Ik besloot de kachel vóór de 

zondagochtend uit te zetten en hem zelf op zondagmorgen om rond 

08:45 uur weer aan te zetten. Het scheelde uiteindelijk 22 kuub dus 

was de besparing van 1/3 bereikt. Dan heeft de thermostaat nog een 

hoog/laag instelling en daar heb ik naar hartenlust mee 

geëxperimenteerd en het kwam me soms best wel op wat kritiek te 

staan, vooral als het ‘te koud was’ en daar sta ik best wel voor open. 

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat u zegt ‘ik ga niet meer want ik wil 

niet in de kou gaan zitten…’. Dat gaan we niet doen, wees niet 

bevreesd!! 

Dan heeft de energiecommissie een rapport gemaakt over het 

elektriciteit verbruik. Waarvoor grote dank want het heeft ons stof tot 

nadenken gegeven. Bij voorbeeld: Een heet water boiler in de keuken 

die altijd áánstaat, 2000 Watt(!), noodverlichting die ook altijd aanstaat 

(verplicht), 13 Watt x 15 lampen is dus  140,4 Kilowatt per maand. 

Met deze uitschieters konden- en moesten we wat mee! 

De boiler: Stekker eruit! Voor een kleinigheidje afwassen konden we 

ook de waterkoker gebruiken, daar hoeft geen 20 liter water continue, 

dag en nacht, voor warm/heet gehouden te worden. Wanneer de koster 

de vloer moet dweilen heeft ze in 20 minuten weer 20 liter heet 

water…. 

De noodverlichting. Die waren er ook in LED uitvoering, scheelt 10 

Watt per stuk á 15 stuks, scheelt 150 Watt per uur is 108 Kilowatt per 

maand. 

De kerkenraad heeft het college opdracht gegeven het energieverbruik 

met 1/3 te moeten reduceren. Door het bovenstaande wordt er al meer 

bespaard en we gaan gelukkig de ‘warme’ periode tegemoet. Maar het 

staat of valt met het besef dat zeker met een ‘krimpend’ aantal 

kerkgangers (met dientengevolge lagere inkomsten uit o.a. collectes!) 
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de kosten hetzelfde zijn en dat die óók naar beneden moeten. Géén 

thermostaat op 20 graden zetten maar op 18 graden en minstens 1 uur 

voor vertrek uit de zalen uitzetten!! Vergaderingen zo weinig mogelijk 

in de kerk houden maar bij iemand thuis, zéker in het stookseizoen. 

Laten we met z’n allen bewust met ‘gas en licht’ omgaan! Het is geld 

van ons allemaal!! 

Met een ‘energieke’ groet, 

 

Koos Schollaardt, 

de ‘energie-coördinator’ van de Hofkerk. 

 

Beste lezers van de Hofstem, 
 
Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van onze ontwikkelingen 

gedurende de afgelopen paar weken.  

Als groep hebben wij ondertussen verschillende betrokkenen van de 

Hofkerk ontmoet, die erg enthousiast zijn over ons project. Er zijn veel 

deskresearch en brainstormsessies uitgevoerd omtrent ons project. Op 

11 april heeft er tevens een interview met de Tubantia plaats gevonden. 

Hierin zijn allerlei zaken rondom het Hof van Heden besproken.  Zoals 

u in de vorige Hofstem kon lezen waren wij bezig met het afronden 

van ons projectplan. Dit hebben wij ondertussen afgerond en daarmee 

hebben wij dan ook onze aanpak van het onderzoek rond. Hierop zijn 

wij dan ook aan de slag gegaan. Om te beginnen is er een 

stakeholdersanalyse gemaakt, om te onderzoeken welke partijen 

relevant zijn of een bijdrage kunnen leveren voor de Hofkerk. Aan de 

hand van een stakeholderanalyse zijn wij momenteel druk bezig met 

het regelen en uitvoeren van interviews. Naast het interviewen van de 

bestuursleden van de Hofkerk, zijn er ook bedrijven, 

vrijwilligersorganisaties en een school benaderd. De Hofkerk wil de 

ruimtes en zalen namelijk efficiënter benutten en optimaliseren voor 

deze externe partijen. Om dit te onderzoeken hebben wij als groep een 

vragenlijst opgesteld om te zien of deze partijen geïnteresseerd zijn en 

wat voor verwachtingen zij daarbij hebben. Deze moet alleen nog in 

het systeem worden gezet. Daarnaast is de enquête voor de inwoners 

van Oldenzaal ook af. Het doel van deze enquête is om een goed beeld 
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te krijgen van de belangen en behoeftes in de samenleving. Deze 

enquêtes zullen in de aankomende weken verspreid worden. Wij hopen 

u hiermee een goed beeld te geven van de huidige ontwikkelingen en 

kijken uit naar de volgende Hofstem. 

 

Dank u wel voor uw aandacht. 

 

Met vriendelijke groet, 

De studenten van Hogeschool Saxion 

 

 

Vacaturebank Hofkerk: Vrijwilligers gezocht! 

  
 
Als u/je belangstelling hebt in één van onderstaande taken, neem dan 

contact op met de persoon die bij de taak genoemd staat. Zij vertellen 

er graag wat meer over.  

 

Administrateur voor het College van Kerkrentmeesters 

De administrateur helpt met het organiseren van de actie kerkbalans, 

de eindejaarscollecte en de solidariteitskas. Andere taken zijn: het 

inzichtelijk maken van de financiën, de boekhouding in Twinfield 

inbrengen, het bijhouden van debiteuren en crediteuren, het verwerken 

van declaraties, het controleren van facturen en afschrijvingen en het 

contact met de salarisadministratie.  

De werkzaamheden kosten gemiddeld ongeveer een halve dag per 

week. Voor deze functie is de vrijwilligersvergoeding van toepassing 

en ontvang je een vergoeding voor kantoorkosten. 

Voor informatie bel of mail met: Arjen van Dijk: 06-42274343 / 

arjen@kairos-consultancy.com 

 

mailto:arjen@kairos-consultancy.com
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Bezoekmedewerker 

Naast het bezoekwerk van de predikant en de ouderlingen , zijn er ook  

bezoekmedewerkers in de gemeente actief die regelmatig een bezoekje 

brengen aan gemeenteleden die daar behoefte aan hebben. Iedere 

bezoekmedewerker heeft een aantal adressen, waarmee hij of zij 

namens de kerk het contact onderhoudt. Zij bezoeken mensen die 75 

jaar en ouder zijn. In onze gemeente is een aantal bezoekmedewerkers 

hier om gezondheidsredenen mee gestopt. We zoeken gemeenteleden 

die deze taak op zich willen nemen. 

Voor informatie mail met: Trudy van der Lichte, 

gcvanderlichte@gmail.com 

 

Oecumenische werkgroep Inspiratie & Bezinning 

Deze groep stelt jaarlijks een aanbod van activiteiten samen rond een 

bepaald jaarthema. De activiteiten zijn gericht op de gemeenteleden 

maar ook op mensen buiten de Hofkerk. In voorafgaande jaren zijn 

bijvoorbeeld activiteiten als ‘Hofavond’, ‘running dinner’, lezingen en 

‘films die je raken’ georganiseerd. Er zullen dit seizoen opnieuw 

verschillende activiteiten georganiseerd worden.  

Voor informatie bel of mail met: Rianke Lubberding: 06-16262289 / 

rianke.lubberding@caiway.net 

 

Schoonmaakploeg 

Eens in de zoveel weken schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren in de 

Hofkerk. Er is al een kleine ploeg aan de slag, maar we kunnen nog 

wel wat versterking gebruiken.  

Voor informatie bel of mail met Erik Benschop: 06-53512779 / 

erikbenschop@hotmail.com 

 

Autodienst 

Wij zoeken mensen die af en toe op zondag iemand die zelf niet mobiel 

is met de auto ophalen van huis, naar de kerk brengen en na de koffie 

weer terugbrengen na de dienst. Een kleine moeite, groot plezier! 

Voor informatie bel of mail met Alie van Hemert: 06-23647847 / c-

vanheemert@tele2.nl 

 

mailto:gcvanderlichte@gmail.com
mailto:rianke.lubberding@caiway.net
mailto:erikbenschop@hotmail.com
mailto:c-vanheemert@tele2.nl
mailto:c-vanheemert@tele2.nl
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Lid van de Klussenclub 

Steek je graag de handen uit de mouwen en houd je van gezelligheid? 

Kom dan eens kijken bij de klussenclub. Deze club is wekelijks in 

touw voor allerlei kleinere en soms ook grotere klussen in en om het 

kerkgebouw. Naast de vaste kern kent de klussenclub ook een flexibele 

schil. Deze kan worden ingeschakeld wanneer de werkzaamheden 

hierom vragen. Bovendien is het mogelijk om niet permanent lid te 

zijn, maar kan er projectmatig worden deelgenomen. Je hoeft geen lid 

te zijn van de Hofkerk om mee te doen, iedereen is welkom! 

Voor informatie bel of mail met : Henk Vrielink: 06- 516669 / 

henk.vrielink49@gmail.com 

Verkoper op Marktplaats 

We zoeken iemand die de spullen die we niet hebben verkocht of waar 

geen plaats voor is in ons Hofwinkeltje op marktplaats kan zetten. 

Voor informatie bel of mail met: Hanneke Bugter: 06-30049014 / 

hannekebugter@outlook.com 

Medewerkers talentenveiling 

Eén keer in de 2 jaar organiseren wij een talentenveiling in de Hofkerk. 

Op deze avond worden zeer uiteenlopende ‘kavels’ geveild, die door 

gemeenteleden, maar ook door de Oldenzaalse middenstand worden 

aangeboden en per opbod worden verkocht. Je kunt hierbij denken aan: 

een tochtje achterop de motor door Twente, hulp bij tuinieren, een 

zelfgebakken appeltaart, een bon van een pedicure, de verhuur van een 

vakantiewoning en vele andere zaken. 

Voor het team Talentenveiling zoeken wij mensen die het leuk vinden 

om: 

mensen enthousiast te maken iets leuks aan te bieden en mensen te 

benaderen die eerder talenten hebben ingezet  

Het maken van een PowerPointpresentatie van de geboden kavels 

De administratieve afwikkeling (penningmeester) 

Twee veilingmeesters die de avond aan elkaar praten 

Voor informatie bel of mail met: Hanneke Bugter: 06-30049014 / 

hannekebugter@outlook.com 

 

Bovengenoemde contactpersonen kunnen de namen van 

geïnteresseerden doorgeven aan de scriba, Rianke Lubberding. 

mailto:henk.vrielink49@gmail.com
mailto:hannekebugter@outlook.com
mailto:hannekebugter@outlook.com
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Kla-bam! …. en dan? 
 

Een inspirerende lezing over veerkracht door UT-wetenschapper en 

publicist Femke Nijboer op 10 mei van 20.00 tot 21.30 in de Hofkerk. 

 

Life is what happens while you’re busy making other plans. 

(Uit het nummer ‘beautiful boy’ van John Lennon) 

 

Klabam! Vanuit het niets haalt het leven uit en geeft je een rechtse. 

Het duizelt je voor de ogen. Je wankelt. Ga je tegen de vlakte? Soms 

wel. Soms is de klap keihard en ga je knock-out. Misschien heb je het 

al meegemaakt, misschien maak je het nu mee. Ooit maak je het 

sowieso mee. Ieder mens wordt ooit uit het lood geslagen. 

En dan? Herpak je jezelf? Krabbel je overeind? Hoe? En waarom? Kan 

je soms niet beter blijven liggen?  

 

In deze lezing spreekt Femke Nijboer over lessen die ze leerde over 

veerkracht van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zoals ALS 

of beroerte. Twintig jaar lang onderzocht zij als wetenschapper wat het 

leven de moeite waard maakt als je tegen de klippen op moet leven. Ze 

leerde dat een werkend lichaam en maakbaarheid overschat worden. 

Geluk lijkt hem te zitten in regie nemen, acceptatie en meedeinen.  

Sinds een paar jaar is zij niet alleen wetenschapper maar ook dochter 

van een patiënte met ALS. En dat werpt een ander licht op de lessen 

uit de wetenschap. En beproeft haar eigen veerkracht. 

 

Femke Nijboer (Almelo, 1979) noemt zichzelf een duizendpoot. Ze is 

universitair docent aan de Universiteit Twente waar ze onderzoek doet 

naar eHealth technologie die kan helpen bij gezond ouder worden. Ze 

geeft onderwijs binnen de opleiding Creatieve Technologie, een 

opleiding aan de UT voor echte makers, doeners en durvers. Ze is 

bestuurslid bij de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving die 

projecten financiert om de veerkracht van slachtoffers van huiselijk en 

seksueel geweld en cybercriminaliteit te vergroten. Ze woont in 

Enschede en is moeder van twee kinderen. 
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Foto: Annabel Jeuring 

 

Wat kunt u verwachten? 

Een interactieve lezing. We bespreken samen verhalen over 

veerkrachtige mensen die Femke mocht leren kennen door haar 

onderzoek. Maar ook dilemma’s die je kunt ondervinden als het 

noodlot je treft. Wat als levenslust de norm is, maar je het ook wel fijn 

vindt even te blijven liggen? En hoe ga je als familielid of partner om 

met iemand die door het noodlot, bijvoorbeeld hersenletsel, getroffen 

is? Zijn er gevoelens waar je niet over durft te praten? Femke vertelt, 

maar stelt u ook vragen, laat stiltes vallen. 

Zwaar onderwerp? Zeker! Maar deze geboren Tukker houdt het ook 

graag een beetje nuchter en luchtig, dus gelachen wordt er ook. 

Deze activiteit wordt georganiseerd door de werkgroep Inspiratie en 

Bezinning. De toegang is gratis, wel wordt er een vrije gift gevraagd.  

Vooraf aanmelden is niet nodig, maar wordt wel op prijs gesteld. Dit 

kan bij Joke Flokstra,  jflokstrameems@hotmail.com / 0541-515473.  

 

Namens de werkgroep Inspiratie & Bezinning, 

Rianke Lubberding 

 

 
 
 

https://annabeljeuring.nl/
mailto:jflokstrameems@hotmail.com%20/
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Oecumenische aangepaste viering 13 mei 2023 
 
Op 13 mei a.s. zal er om 19:00 in de Plechelmus-basiliek weer een 

aangepaste viering worden gehouden voor jong en oud. Iedereen is van 

harte uitgenodigd om aan deze feestelijke viering mee te doen. Alle 

kinderen mogen hun dierenknuffel meenemen om te helpen om de tuin 

van God vol dieren te krijgen.  

Het thema van de viering is Kinderen van Moeder Aarde. 

 In deze viering gaan pastor Sleegers en dominee Veening voor en 

zullen kinderkoor De Trippeltjes en VOF de Hof de muziek verzorgen. 

Na afloop is er koffie, thee en limonade om nog gezellig even na te 

praten. Ook delen we nog een kleine verrassing uit voor Moederdag. 

We hopen natuurlijk op een grote opkomst! 

 

Jan Schoenmaker 

Koorleider VOF de Hof 
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Lieve mensen, 
 

Donderdagmorgen 6 april is Willy van Hoeve-De Jager op 85-jarige 

leeftijd in haar slaap overleden.  

Waarschijnlijk zullen velen uit De Hofkerk haar nog wel kennen 

vanwege haar activiteiten in Oldenzaal en in de kerk (o.a. starten van 

een Amnestygroep en een leerhuis),gedurende haar Oldenzaalse 

periode van 1970 tot 1990. 

Zes weken geleden was ze in huis gevallen met als gevolg een 

gebroken arm waarvan ze thuis vrij voorspoedig herstelde. 

Helaas, viel ze woensdagavond 5 april opnieuw, deze keer met 

ernstiger gevolgen: een heupfractuur. Ze had veel pijn. De volgende 

dag zou ze naar het ziekenhuis worden gebracht en om de nacht door 

te komen kreeg ze morfine. Omdat haar lichamelijke conditie al jaren 

broos was, is ze in die nacht overleden. Dat was toch onverwacht, maar 

gelukkig waren de kinderen Pim, Francien en Martine en ik erbij toen 

ze door de morfine insliep.  

Natuurlijk zijn wij heel erg verdrietig, maar daarnaast ook blij dat 

verder lijden haar bespaard is gebleven. 

De laatste jaren van haar leven had ze het fysiek ontzettend zwaar, 

maar daar praatte ze weinig over, ze had altijd meer oog voor anderen 

dan voor zichzelf. 

 

Met een hartelijke groet, 

Frans van Hoeve 
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Opstanding, werkelijkheid of symbool  
 

Ik ken meerdere gelovigen die het hier niet mee eens zijn. Zij weten 

het zeker, het is een belangrijke waarheid, dat Hij waarlijk is 

opgestaan. Zij voegen daaraan toe: als dát niet waar is dan gaat mijn 

hele geloof nergens over.  

We komen hier niet uit met redeneren. Ik geef graag het woord aan de 

Engelse dichter A.E. Housman. Hij verkent beide mogelijkheden in dit 

paaslied:  

 

Als u in die tuin in Syrië slaapt, eeuwen voorbij,  

Niet wetend dat u vergeefs stierf,  

Zelfs niet dromend hoe de haat die u wilde doven  

Maar slechts kon aanblazen.  

Als rook en vuur opstijgt bij dag en bij nacht,  

Vergeet dan de ochtend mensenzoon, rust zacht.  

Maar, als het graf openscheurde, de steen wegrolde,  

En u aan de rechterhand zit van de hoogste majesteit  

En als u, daar gezeten, nog van uw tranen weet,  

Uw doodsstrijd, uw bloed en zweet  

Uw kruis uw lijden, het leven dat u gaf,  

Buig u dan naar hier uit de hemel, en zie en red ons.  

 

Uit column van Bert Keizer in Trouw (7-4-’23)  

 

Bedankt! 
 
Met Pasen kreeg ik een prachtig boeket bloemen uit de kerk. Dit was 

een mooi gebaar na mijn onfortuinlijke val in Amsterdam.  

Hartelijk bedankt! 

 

Renske Vlasblom 
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Insigne en oorkonde 
 

Het was een grote verassing dat ik zondag 12 maart 2023 in het 

zonnetje werd gezet voor de vele jaren vrijwilligerswerk. Ik mocht een 

prachtige insigne een oorkonde en mooie bloemen in ontvangst nemen. 

 

Omdat het bij mijn echtgenoot en kinderen helaas niet bekend was en 

zij daarom niet allemaal in de kerk waren, hebben we ‘s middags thuis 

nog een klein feestje mogen vieren met onze kinderen en 

kleinkinderen. 

Ik hoop nog lang mijn bijdrage te kunnen leveren als 

bezoekersmedewerkster! 

 

Heel hartelijk dank voor alle attente berichtjes en bloemen, deze 

hebben bijgedragen aan een gewaardeerd gevoel. 

 

Met vriendelijke groet, 

Rikie Schuurman 

 

Concert ‘CANTANDO’ o.l.v.  Anita Alferink in de Hofkerk 
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Op zondagmiddag 7 mei verzorgt Cantando een concert in de Hofkerk 

(CultuurHof) om 15:00 uur. Deze groep enthousiaste zangers en 

zangeressen uit Neuenkirchen staan onder leiding van Anita Alferink, 

die geen onbekende is in Oldenzaal. Ze leidde hier als dirigent het koor 

van de Drie-eenheid en van de operettevereniging het Masker. 

Het koor zingt de Motetten van Karl Jenkens onder andere bekend van 

het album Adiemus Songs of Sanctuary. In de klassieke muziek zijn 

de invloeden van jazz te herkennen, maar ook van klesmer en de azan, 

de muzikale oproep tot gebed binnen de islam. 

De motetten die Karl Jenkins geschreven heeft is een serie intieme en 

spirituele opbeurende koorwerken.   

Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar bij Tourist Info, 

Grootestraat 35, Oldenzaal, telefoon 0541 514023 (in de winkel of via 

de webshop) en aan de zaal (Hofkerk) De kaarten kosten 5 euro per 

stuk. 
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Diaconie Hofkerk 
De diaconie verleent hulp aan mensen in nood, zowel dichtbij in de 

eigen gemeente en in de stad alsook verder weg. Naast concrete hulp 

organiseert de diaconie projecten waar geld en goederen worden 

ingezameld voor goede doelen, zoals Out of the Box  en de 

RecycleHof. 

 

Andere activiteiten zijn: 

de Hofvijver, waarin vraag en aanbod van goederen en klusjes in en 

om het huis bij elkaar gebracht worden. 

Koningsdag, waarop de kerk open is voor publiek 

Kerstpresentje voor de 80-plussers van de Hofkerk. 

 

De diaconie heeft contact met diverse andere hulporganisaties t.w. de 

Voedselbank en Amnesty International. Zij is lid van- en neemt deel 

aan de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal. 

 

Leden van de diaconie 

·  Yvonne Ponsteen, voorzitter 

·  Anja Wolbers, RecycleHof 

·  Jet Slinger,  Hofvijver 

·  Christien Vrielink, Dank- en biddag 

·  Bertha Frowijn, presentjes 80+ 

 

Contact: diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl 

https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#Out-of-the-Box
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.amnesty.nl/
mailto:diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl
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Redactie Hofstem 
 

Aanleveren kopij 

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.  

E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van 

naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie 

colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt! 

 

We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen. 

Aangezien we aan een maximum aantal pagina´s zijn gebonden, kan 

het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een 

volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen. 

 

De volgende Hofstem verschijnt: 26 mei 2023 

 

Redactie 

Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent, tel. (074) 278 28 10 

 

Voor digitale reacties: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Redactiecommissie 

Dhr. W.P. Timmers  

Dhr. W. Valkema 

Mevr. Y. Ponsteen 

Dhr. J. Schollaardt  

 

Coördinatie bezorging 

Mevr. J. Timmers, tel. 06-24689687 

 
 
 

Uiterlijke 
inleverdatum: 

18 mei 
vóór 18.00 

uur 
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Diaconie 
Dhr. F.J.C. Woordes 
(administratie)  
Look 55, 7577 GK Oldenzaal. 
Telefoon 06-13773445.  
Bankrekening: 
NL42ABNA0595523544  
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te 
Oldenzaal  
 
Administratie kerkleden 
Anja Wolbers 
E-mail: ledenadministratie@ 
hofkerk-oldenzaal.nl  
 

College van Kerkrentmeesters 
Dhr. H. Hekman  
Scholte Grevinkhoflaan 28,  
7573 BD Oldenzaal 
Tel. 06-51196518 
E-mail:  
fahofkerkoldenzaal@gmail.com 
Bankrekening ten name van 
Hofkerk te Oldenzaal  
NL60ABNA0595895700  
Declaraties graag voorzien van 
scan of fotobewijsstukken.  
 
Aanspreekpunt van o.a. 
Kerkbalans – Oudejaarscollecte 
Dhr. H. Hekman 

Autodienst 
Aanvraag vervoer uiterlijk 
zaterdagavond vóór 18.00 uur bij  
Fam. van Hemert 
Email: c-avanheemert@tele2.nl 
Tel. 517722 

Verkoopadres collectebonnen 
Dhr. A. Scholten 
Seinelaan 21, Oldenzaal  
Telefoon 06-30948094 
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