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COLOFON 

Dit kerkblad is opgericht op 1 oktober 1979. De oorspronkelijke naam 
Ons Kontakt is in 2005 gewijzigd in de Hofstem. 

Het blad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
en gefinancierd uit abonnementsbijdragen (minimaal € 20,- per jaar, 
bankrekening: NL60 ABNA 05958 957 00 t.n.v. Hofkerk-Oldenzaal) 
Een abonnement is aan te vragen via het formulier op onze website: 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

Redactieadres: Noordelijke Esweg 131, 7558 MN Hengelo. 

Predikant 
Ds. Gerco (G.J.A.) Veening  
Clematishof 92  
7621 CX Borne  
Tel: (074) 3492921 of  
06-11504072  
E-mail:  
dominee@hofkerk-oldenzaal.nl 
Zaterdag vrij  
 
 
 

Scriba 
Mevr. R. M. Lubberding  
Bruninksweg 4 
7595 MH Weerselo 
Tel:06-16262289 
Email:rianke.lubberding@caiway.net 
 
Koster 
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent 
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo  
Telefoon (074) 2782810  
E-mail: famschollaardt@gmail.com 
 
Organist  
Contactpersoon: 
Dhr. J. Schollaardt  
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo 
Telefoon (074) 2782810 
E-mail: famschollaardt@gmail.com 

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

http://www.hofkerk-oldenzaal.nl/
tel:06-16262289
mailto:famschollaardt@gmail.com
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Rondom de diensten 
 

September alweer, een nieuw Kerkelijk seizoen ligt voor ons! Deze 

keer wordt de startzondag bij ons in de Hofkerk verzorgd en zullen de 

gemeenteleden uit Ootmarsum, Denekamp, Tubbergen en Weerselo 

bij ons te gast zijn. 

Eerst de dienst van zondag 3 september, hier gaat Mw. Anneke van de 

Kooij voor. Zij is kerkelijk werker in Burgum, Friesland. 

 

Dan op 10 september de startzondag. Onderstaand het stukje 

geschreven door Ds. Gerco: "Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 

10.00 uur koffie en thee in de kerk. 

De dienst begint om 10.30 uur, het thema is: ga mee. We maken met 

elkaar een tocht waarbij we een rivier tegenkomen, een berg, woestijn 

en een oase. En we denken na over de toekomst, ook van onze kerken. 

Vanuit de vijf gemeenten zijn er bijdragen, waar al heel druk aan 

wordt gewerkt en sommigen zijn al klaar. Er worden kleden gemaakt, 

gedichten geschreven, visies ontwikkeld, een heel interactief gebeuren. 

Tijdens de dienst is er een pauze met koffie en thee en gesprek, na de 

dienst is er al weer koffie en thee en hebben we de lunch. Ieder wordt 

verzocht zelf een lunchpakket mee te nemen (liefst in een knapzak), 

vanuit Oldenzaal komt er wat extra’s". 

Ook het Hofkoor zal meewerken! 

Aansluitend kunnen er bezoekers in de kerk komen die meedoen aan 

de 'Open Monumentendag' , de kerk is open tot ca. 16:00 uur 

 

Na dit 'geweld' gaat Ds. Gerco Veening voor op 17 september de 

'vredeszondag', samen met Pastor Ine Wilbers. Organist is Henk 

Warnaar. 

 

Op de 24e september gaat Ds. Gerco ook voor en is Henk weer 

organist. In deze, op zich wel bijzondere dienst, wordt het Heilig 

Avondmaal gevierd en worden nieuwe ambtsdragers bevestigd en er 

wordt afscheid genomen van twee ambtsdragers. 

De liturgische kleur is derhalve Rood! 
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Kortom, een 'drukke' maand, we zien uit naar mooie diensten, hopelijk 

inspireert het een ieder en gaan we samen in het nieuwe seizoen 'op 

weg!' 

 

Koos Schollaardt 
 
 

Kindernevendienst en/of crèche  
 

Op aanvraag kan er kindernevendienst en/of crèche worden 

aangeboden tijdens de zondagse eredienst. Wanneer (groot-) ouders 

hiervan gebruik willen maken kunnen zij dit kenbaar maken op de 

maandag voor de zondagse dienst. De contactpersoon hiervoor is 

Gerard Pape (jeugdouderling). Telefoonnummer 0541- 519115 (bij 

geen gehoor graag de voicemail inspreken. 
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Zondag – 3 september – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Mevr. A. van der Kooi  Dhr. A. van Dijk  

Ouderling  Organist  

Dhr. G. Pape  Dhr. J. Schollaardt 

Diaken  Collectes  

Mevr. Y. Ponsteen  1) St. Noaberhulp  

 2) Instandhouding eredienst  

 

Zondag – 10 september   – 10.30 uur Startzondag, m.m.v. Het 

Hofkoor 

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Dhr. F. Woordes 

Ouderling  Organist  

Mevr. R. Vlasblom  Dhr. J. Schollaardt 

Diaken  Collectes  

Mevr. A. Wolbers  1) Kerk in Actie/werelddiaconaat  

 2) 

 

Zondag – 17 september  – 10.00 uur Vredeszondag 

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening / Pastor I. Wilbers Mevr. I. Simao  

Ouderling  Organist  

Dhr. R. Dreierink  Dhr. H. Warnaar 

Diaken  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) Dorcas  

 2) Werkgroep Inspiratie & Bezinning 

 

Zondag – 24 september  – 10.00 uur Heilig Avondmaal 
 

Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Mevr. C. Christenhusz 

Ouderling  Organist  

Dhr. J. Flokstra  Dhr. H. Warnaar  

Diaken  Collectes  

Mevr. B. Frowijn  1) Kerk in Actie/werelddiaconaat  

Mevr. Y. Ponsteen  2) Eigen jeugdwerk  
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Herfst in de kerk 
 

Het is, als ik dit schrijf, begin augustus en het lijkt wel herfst. Iemand 

meldde me dat het neerslagtekort volledig aangevuld is en ik geloof 

het direct. Het lijkt wel herfst als teken van de herfst die er natuurlijk 

gaat komen.  

De herfst is een bijzonder jaargetijde. Een seizoen dat veel gezichten 

kent en rijk is aan kleuren.  

Een seizoen waarin windstilte en stormen elkaar af kunnen wisselen 

met steeds kortere dagen als teken van de aankomende rust van de 

winter. Een herfstseizoen waarin ook nog geoogst wordt, maar de 

grootste groei is achter de rug.  

Is het ook herfst in de kerk? Herfst in de kerken in West-Europa? Soms 

zou je dat denken, vooral het feit dat de grootste groei wel achter de 

rug is, en sterker nog: er is gewoon krimp, al decennia lang. De kerk 

beleeft de herfst, zo denk ik en het geeft me verschillende gevoelens. 

Ik ben echt niet blij met de krimp, liever zou ik het anders zien. Ik ben 

wel blij met het feit dat de kerk kleurrijk geworden is, want dat hoort 

ook bij de herfst. Ik vind het uitdagend dat windstilte en storm elkaar 

afwisselen, er gebeurt dus veel. En een storm, wind dus, kan ook goed 

zijn. Een frisse wind geeft lucht, adem, zuurstof en dat gun ik de kerk 

intens. Een kerk in de wind is een kerk in beweging. Het is ook goed 

als de wind of de storm er toe bijdraagt dat dode takken uit bomen 

vallen. Soms moet je ook de moed hebben om te stoppen met 

activiteiten waar geen animo of energie meer voor is. De herfst kan er 

ook toe bijdragen dat je je meer gaat toeleggen op de kerntaken. Krimp 

is dus ook niet alleen maar verkeerd.  

En natuurlijk komt er na de herfst de winter. De winter is bij uitstek de 

tijd waarin er in de natuur ogenschijnlijk weinig of niets gebeurt. En 

dat is schijn, in de winter kan het zo maar zijn dat….. 

Ik geloof dat de kerk ook een winter mee zal maken, waarin het lijkt 

dat er weinig of niets gebeurt. En ik geloof dat er ook een lente zal zijn. 

Hoe dat in de kerk zal zijn, dat weet ik niet. Ik weet ook niet of ik dat 

nog zal meemaken. Maar…..de kerk blijft, hoe dan ook. Ook omdat de 

kerk in principe van God is, van de kyrios.  
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En over winter gesproken…..ene Joop Zoetemelk werd 

wereldkampioen wielrenner in de winter van zijn carrière…..als híj dat 

kan…..! 

 

Ds. Gerco Veening 

 

Sponsortocht, rommelmarkt en nog veel meer op 

zaterdag 23 september! 

 
Onze sportieve dominee Gerco heeft het plan opgevat om te gaan 

fietsen voor het goede doel: de Hof van Heden! 

Met het oog op de geplande aanpassingen van ons gebouw (o.a. de 

hellingbaan en een invalidentoilet) wil Gerco geld gaan inzamelen om 

een bijdrage te leveren aan die werkzaamheden. Hij start zaterdag 23 

september ’s ochtends vroeg als de zon op is (om een uurtje of zeven) 

en stapt weer af om een uur of vijf ’s middags. Hij zal rondjes van 18 

à 19 kilometer gaan fietsen en zal als het mee zit ongeveer elk uur langs 

de kerk komen. Elke keer als Gerco langskomt, willen we de 

kerkklokken luiden. Natuurlijk verwachten we ook veel publiek om 

Gerco te blijven aanmoedigen! 

Natuurlijk laten we Gerco niet alleen zweten. Wij gaan hem helpen, 

door zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen te brengen. Dit kunnen wij 

doen door hem te sponsoren per kilometer, per rondje of met een vast 

eindbedrag. En door zoveel mogelijk mensen in onze omgeving te 

vragen om ook te sponsoren. Hiervoor hebben wij een  

sponsorformulier waarop aangegeven kan worden hoeveel er 

gesponsord wordt. Dit formulier zal ook in de kerk komen te liggen en 

via de Hofstem verspreid worden. Wij hopen op veel bijdragen! 

Ondertussen, terwijl Gerco fietst, zal er van alles te doen zijn in de 

kerk. Zo organiseren wij van 10.00 uur tot 16.00 uur een rommelmarkt. 

Iedereen die dat wil, mag voor €5 een kleedje huren en de eigen 

spulletjes verkopen. Voor €7,50 mag je een tafel huren om je spullen 

op uit te stallen. Als je een kleedje of tafel wilt huren, is de opbrengst 

van die huur voor de kerk. De opbrengst van de spullen aan het goede 

doel schenken. 
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Ook buren, kennissen, sportmaatjes, familieleden en vrienden mogen 

hun ‘rommel’ komen verkopen. Zelf zullen wij spullen uit het 

Hofwinkeltje selecteren en een aantal boeken verkopen. 

Verder wordt er koffie en thee en iets lekkers verkocht, mogen 

bezoekers tegen betaling naar het toilet en worden er misschien wel 

lootjes verkocht waar leuke prijsjes aan verbonden zijn. 

Voor wat extra gezelligheid gaan we proberen optredens te regelen die 

plaatsvinden op het podium van de kerk. Als Gerco terug is, gaan we 

met alle vrijwilligers die meegeholpen hebben aan die dag gezamenlijk 

afsluiten met een gezellige maaltijd (bijvoorbeeld pannenkoeken of 

een lekkere soep, maaltijdsalade of belegde broodjes). 

Voor de organisatie van dit alles hebben wij veel mensen nodig. Wij 

roepen daarom iedereen op om zich te melden voor 1 of meerdere 

activiteiten. Kun je helpen opbouwen (dit doen wij op donderdag 

21 of vrijdag 22 september en in de ochtend van 23 september)? Of wil 

je liever helpen opruimen op zaterdag 23 september vanaf 16.00 uur? 

Wil je helpen bij de financiële administratie? Kun je een 

uurtje bij de toiletten zitten of koffie schenken? Vind je het leuk om 

een taart of cake of koekjes te bakken of heb je lekkere eigen gemaakte 

jam die we mogen verkopen? Ben je meesterpannenkoekenbakker, kun 

je knakworstjes opwarmen of broodjes smeren? Wil je helpen via de 

Oldenzaalse bedrijven en verenigingen prijzen te verzamelen voor de 

loterij? Heb je zelf nog andere goede ideeën? Meld je dan gauw bij 

ons, we zijn er blij mee! En natuurlijk zijn we ook heel blij met alle 

mensen die op zaterdag 23 september langskomen om Gerco aan te 

moedigen, koffie te komen drinken, spullen te kopen en voor de 

gezelligheid te zorgen! 

 

Namens de organisatie (Arjen, Christien, Hanneke, Henk, Ina, Jaap, 

Koos, Rianke en Yvonne) hartelijk 

dank! 

 

Inleveren van de sponsorformulieren, aanvragen kleedje of tafel en 

aanmelden voor hulp bij de organisatie kan bij Hanneke Bugter, 

hannekebugter@outlook.com  tel. 0630049014 of Yvonne Ponsteen, 

ymponsteen@hetnet.nl tel.0622809951 

mailto:hannekebugter@outlook.com
mailto:ymponsteen@hetnet.nl
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Collecten overzicht juli / augustus  
 

Hofkerk 

16 juli: Instandhouding eredienst  € 63,80 

23 juli: Catechese en educatie  €  52.15 

30 juli: Onderhoud orgel   € 69.35 

6 aug: Eigen kerk    € 34.55 

 

Opbrengst koffiepotje:    € 102,- 

 

Diaconie: 

16 juli: Amnesty    €  48.95 

23 juli: Havonos    €  65.25 

30 juli: Verjaardagsbox   €  47.71 

6 aug: Bijbels voor blinde kinderen  €  58.25 

 

Rikie Schuurman ontving een gift van  € 20,- van NN 

 

Vriendelijke groeten, 

Henk Hekman, penningmeester 

 
De Hofvijver 
De afgelopen tijd ontzettend veel spullen aangeboden gekregen. Twee 

maal een 2 persoons bed. 6 eetkamerstoelen, veel kasten. Een eettafel 

met 6 stoelen,  een bankstel met salontafel en zelfs een wasmachine 

die we zo goed kunnen gebruiken, een strijkplank en  strijkijzer en nog 

veel meer huishoudelijke spullen. En dat alles goed gebruikt kon 

worden was mooi meegenomen. Wat zo fijn is dat er mensen bellen 

die niets met de Hofkerk hebben maar die het via iemand gehoord 

hebben en het graag willen geven.  Iedereen heel hartelijk dank dat u 

aan ons denkt. 

 

Namens de diaconie 

Jet Slinger-de Graaf 

Jetslinger10@gmail.com 

06-81504914 of 0541-662093 

mailto:Jetslinger10@gmail.com
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Muzikale lezing: Eindelijk volwassen 
 

De oecumenische werkgroep Inspiratie & Bezinning organiseert op 11 

oktober een programma met lezing en liedjes over wijs ouder worden.                                                                                  

Met als spreker Frits de Lange en Eessa Frieman. 

In zijn boek “Eindelijk volwassen – de Wijsheid van de tweede 

levenshelft” doet Frits de lange een voorstel voor een script voor de 

tweede levenshelft, een script dat je helpt om er zin in te krijgen:                                                                                                                                   

Geloof je in het ideaal van de leeftijdsloze oudere? Of zie je ouderdom 

vooral als verval? Waar het eerste beeld een illusie verkoopt, is het 

tweede een domper. Frits de Lange geeft een eigenwijs derde scenario: 

de wijze oudere. In de tweede levenshelft leren we onszelf beter 

kennen en relativeren. Dat helpt je om met meer compassie naar de 

wereld te kijken, je in te spannen voor toekomstige generaties en 

minder bang te zijn om te sterven. Frits de Lange zegt zelf: “In mijn 

lezing leg ik uit waarom je op je oude dag niet het gevoel hoeft te 

krijgen dat  het met je gedaan is. Maar ook: dat de tweede levenshelft 

niet gegarandeerd een succesverhaal is. Wijs oud worden, dat is mijn 

ideaal waar ik – als wetenschapper en als ‘oudere-in-opleiding’ een 

goed woord voor wil doen.”  

Frits de lange was tot 2021 hoogleraar ethiek aan de Protestantse 

Theologische Universiteit (Groningen). Hij doet vanuit zijn vakgebied 

al lang onderzoek naar ‘goed ouder worden’. Als kersverse 65-plusser 

is hij nu ook een beetje ervaringsdeskundige. 

Eessa Frieman zong zo’n tien jaar in het kleinkunstkoor Au Bain Marie 

(twaalf muzikale zangeressen uit Noord-Nederland, o.l.v. 

dirigente/arrangeur Akke Feenstra). Frits de lange begeleidt haar 

muzikaal op de gitaar. 

U bent van harte welkom op deze unieke avond!  

Datum: woensdag 11 oktober 2023 

Tijd:  20.00 – 22.00 uur  

locatie:  kerkzaal Hofkerk 

Entree:  vrije gift 

 

Namens de werkgroep Inspiratie en Bezinning,   

Joke Flokstra 
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Leeskring boek “Eindelijk volwassen” 
Ter voorbereiding op de lezing van 11 oktober, willen we een leeskring 

starten over het boek ‘Eindelijk volwassen…’ Er is al een zestal 

mensen dat mee wil doen. Er is nog ruimte genoeg voor andere 

geïnteresseerden. Dus, wilt u graag meedoen, meldt u zich dan aan bij 

mij (per mail: jflokstrameems@hotmail.com, of telefonisch: 0541 

515473).   Het is wel handig als u het boek aanschaft, of leent bij de 

bibliotheek.                                                                            

Gegevens over het boek van Frits de Lange:  “Eindelijk volwassen. De 

wijsheid van de tweede levenshelft.” Uitgeverij Ten Have.  Prijs: 20,99 

euro.   

Gedacht wordt aan drie bijeenkomsten in de maand september/begin 

oktober.  Nadere info volgt, na overleg met de deelnemers, over de 

data. 

 

Joke Flokstra 

 
Bezoekwerk ouderen 
Naast het bezoekwerk van de predikant en ouderlingen, zijn er ook 

bezoekmedewerkers/sters actief in onze gemeente.  

Helaas heeft Tjesje Tel aangegeven dat ze om praktische reden stopt 

met het bezoekwerk. Tjesje, heel hartelijk dank voor je inzet en het 

bezoekwerk dat je heel wat jaren gedaan hebt.  

Heel blij zijn wij met de aanmelding voor het bezoekwerk van Harm 

Medema. Hij zal de adreslijst van Tjesje overnemen. Harm, wij 

wensen je veel voldoening bij het bezoekwerk. 

Jammer genoeg neemt het aantal bezoekmedewerkers/sters af, omdat 

men vanwege praktische- of gezondheidsredenen heeft moeten of gaat 

stoppen.  

Daarom nu de vraag: 

Voelt u zich geroepen om bezoekwerk te gaan doen, of wilt u meer 

weten over het bezoekwerk, dan kunt u dat bij mij aangeven. 

Heel graag, want met elkaar vormen wij de gemeente van de Hofkerk. 

 

Trudy van der Lichte           

gcvanderlichte@gmail.com 

mailto:jflokstrameems@hotmail.com
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Diaconie Hofkerk 
 

De diaconie verleent hulp aan mensen in nood, zowel dichtbij in de 

eigen gemeente en in de stad alsook verder weg. Naast concrete hulp 

organiseert de diaconie projecten waar geld en goederen worden 

ingezameld voor goede doelen, zoals Out of the Box  en de 

RecycleHof. 

 

Andere activiteiten zijn: 

de Hofvijver, waarin vraag en aanbod van goederen en klusjes in en 

om het huis bij elkaar gebracht worden. 

Koningsdag, waarop de kerk open is voor publiek 

Kerstpresentje voor de 80-plussers van de Hofkerk. 

 

De diaconie heeft contact met diverse andere hulporganisaties t.w. de 

Voedselbank en Amnesty International. Zij is lid van- en neemt deel 

aan de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal. 

 

Leden van de diaconie 

·  Yvonne Ponsteen, voorzitter 

·  Anja Wolbers, RecycleHof 

·  Jet Slinger,  Hofvijver 

·  Christien Vrielink, Dank- en biddag 

·  Bertha Frowijn, presentjes 80 jarigen. 

 

Contact: diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

 

https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#Out-of-the-Box
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.amnesty.nl/
mailto:diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl
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Bedankt 
 

Na mijn heupoperatie mocht ik, zondag 13 augustus, de bloemen van 

de Hofkerk ontvangen.  

Dank voor deze verrassing, ons aangereikt door Ina en Koos 

Schollaardt.  

 

Vriendelijke groet, Wim Blanken 

 
Dank voor de bloemen 

  
Evenals andere keren wanneer wij op zondagmorgen niet in de kerk 

zijn, volgen wij meestal de dienst digitaal. Zo ook op zondagmorgen 

23 juli jl. 

In de afkondigingen door de heer Dreierink hoorden wij dat de 

bloemen die morgen naar mij zouden gaan, dit naar aanleiding van 

mijn heupoperatie. 

Heel hartelijke dank voor de bloemen die ik van de kerk mocht 

ontvangen.  

Ook dank aan Laura en Rieks Eekhof die zo vriendelijk waren mij de 

bloemen te brengen. 

 

Nogmaals hartelijk dank, met vriendelijke groet, 

Jan Racer Palthe 

  
Dank jullie wel voor de mooie plant! 
  
Op een mooie zonnige middag kwam Gerco namens de gemeente een 

mooie Passiebloem brengen voor in de tuin bij ons nieuwe huis straks 

in Schalkhaar. 

Als dank voor wat wij voor de Hofkerk gemeente hebben gedaan de 

afgelopen jaren.Een weloverwogen beslissing van Gerco om een plant 

te geven en wel deze Passieplant wat gelijk een mooi gesprek 

opleverde over ingeving, toeval en dankbaarheid, het kwam mooi 

allemaal samen. 

Hartelijk dank gemeente voor dit mooie gebaar! 
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Vaya con Dios! 

  

Hartelijke groet, 

Erik en Mirjam van Es. 

 

Bedankt voor de bloemen 

 

Na alle bovenstaande bedankjes kunnen wij uiteraard niet 

achterblijven. Ook wij ontvingen de bloemen vanuit de Hofkerk, 

omdat Koos nu officieel BHV-er voor de Hofkerk is en Ina voor de 

operatie die zij aan haar hand heeft ondergaan. Inmiddels heeft ze al 

haar werkzaamheden weer opgepakt.  

 

Hartelijk dank, Koos & Ina Schollaardt  
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Redactie Hofstem 
 

Aanleveren kopij 

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.  

E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van 

naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie 

colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt! 

 

We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen. 

Aangezien we aan een maximum aantal pagina´s zijn gebonden, kan 

het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een 

volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen. 

 

De volgende Hofstem verschijnt: 30 september 2023 

 

Redactie 

Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent, tel. (074) 278 28 10 

 

Voor digitale reacties: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Redactiecommissie 

Dhr. W.P. Timmers  

Dhr. W. Valkema 

Mevr. Y. Ponsteen 

Dhr. J. Schollaardt  

 

Coördinatie bezorging 

Mevr. J. Timmers, tel. 06-24689687 

 
 
 

Uiterlijke 
inleverdatum: 

22 sept. 
vóór 18.00 

uur 
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Diaconie 
Dhr. F.J.C. Woordes 
(administratie)  
Look 55, 7577 GK Oldenzaal. 
Telefoon 06-13773445.  
Bankrekening: 
NL42ABNA0595523544  
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te 
Oldenzaal  
 
Administratie kerkleden 
Anja Wolbers 
E-mail: ledenadministratie@ 
hofkerk-oldenzaal.nl  
 

College van Kerkrentmeesters 
Dhr. H. Hekman  
Scholte Grevinkhoflaan 28,  
7573 BD Oldenzaal 
Tel. 06-51196518 
E-mail:  
fahofkerkoldenzaal@gmail.com 
Bankrekening ten name van 
Hofkerk te Oldenzaal  
NL60ABNA0595895700  
Declaraties graag voorzien van 
scan of fotobewijsstukken.  
 
Aanspreekpunt van o.a. 
Kerkbalans – Oudejaarscollecte 
Dhr. H. Hekman 

Autodienst 
Aanvraag vervoer uiterlijk 
zaterdagavond vóór 18.00 uur bij  
Fam. van Hemert 
Email: c-avanheemert@tele2.nl 
Tel. 517722 

Verkoopadres collectebonnen 
Dhr. A. Scholten 
Seinelaan 21, Oldenzaal  
Telefoon 06-30948094 
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