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Dit kerkblad is opgericht op 1 oktober 1979. De oorspronkelijke naam 
Ons Kontakt is in 2005 gewijzigd in de Hofstem. 

Het blad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
en gefinancierd uit abonnementsbijdragen (minimaal € 20,- per jaar, 
bankrekening: NL60 ABNA 05958 957 00 t.n.v. Hofkerk-Oldenzaal) 
Een abonnement is aan te vragen via het formulier op onze website: 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

Redactieadres: Noordelijke Esweg 131, 7558 MN Hengelo. 

Predikant 
Ds. Gerco (G.J.A.) Veening  
Clematishof 92  
7621 CX Borne  
Tel: (074) 3492921 of  
06-11504072  
E-mail:  
dominee@hofkerk-oldenzaal.nl 
Zaterdag vrij  
 
 
 

Scriba 
Mevr. R. M. Lubberding  
Bruninksweg 4 
7595 MH Weerselo 
Tel:06-16262289 
Email:rianke.lubberding@caiway.net 
 
Koster 
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent 
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo  
Telefoon (074) 2782810  
E-mail: famschollaardt@gmail.com 
 
Organist  
Contactpersoon: 
Dhr. J. Schollaardt  
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo 
Telefoon (074) 2782810 
E-mail: famschollaardt@gmail.com 

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

http://www.hofkerk-oldenzaal.nl/
tel:06-16262289
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Rondom de diensten 
 

Op het moment dat ik dit schrijf regent het pijpenstelen. Echt herfst 

dus! De startzondag was een succes met een goed bezette kerkdienst, 

een goed zingend Hofkoor, een dominee die zijn vakantiememoires de 

vrije loop liet, een organist die de toehoorders liet horen wat een mooi 

orgel de Hofkerk eigenlijk heeft en doeken met mooie afbeeldingen 

die het thema tot z'n recht deden komen! 

Zo mogen er meer diensten zijn! 

 

Komende zondag, 1 oktober gaat onze eigen predikant, Ds. Gerco 

Veening voor in een speciale dienst waarin de nieuwe schilderijen 

worden voorgesteld en toegelicht.  

Joke Westera leidt op 8 oktober de dienst als invaller voor Wim 

Blanken die nog niet geheel hersteld is. 

Ds. Hennie Marsman uit Losser gaat op 15 oktober voor en dan 

bespeelt Henk Warnaar het orgel. 

22 oktober zal Ds. Gerco Veening de dienst weer leiden en de 29e 

oktober komt Ds. Ed de Bruin weer naar de Hofkerk. 

Een oktobermaand met 5 zondagen! We hopen op inspirerende 

diensten! 

 

Koos Schollaardt  

 
 

Kindernevendienst en/of crèche  
 

Op aanvraag kan er kindernevendienst en/of crèche worden 

aangeboden tijdens de zondagse eredienst. Wanneer (groot-) ouders 

hiervan gebruik willen maken kunnen zij dit kenbaar maken op de 

maandag voor de zondagse dienst. De contactpersoon hiervoor is 

Gerard Pape (jeugdouderling). Telefoonnummer 0541- 519115 (bij 

geen gehoor graag de voicemail inspreken. 
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Zondag – 1 oktober – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Mevr. J. Westera  

Ouderling  Organist  

Dhr. A. van Dijk  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) Plaatselijke diaconaal werk  

 2) PKN Kerk en Israël 

 

Zondag – 8 oktober – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Mevr. J Westera  Mevr. R.  Lubberding  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. Lubberding  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. A. Wolbers 1) Hulp op pioniersplekken  

 2) Missionair werk  

 

Zondag – 15 oktober – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. H. Marsman (Losser) Mevr. I. Simao  

Ouderling  Organist  

Mevr. Y. Meyer  Dhr. H. Warnaar  

Diaken  Collectes  

Mevr. S. Sijtsma  1) Amnesty International  

 2) Eigen PKN gemeente  

 

Zondag – 22 oktober – 10.00 uur  
 

Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Mevr. C Christenhusz  

Ouderling  Organist  

Dhr. G. Pape  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. Y. Ponsteen  1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat  

 2) Vernieuwingsgelden  
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Het oudste ambt 

Als u dit leest zijn er twee nieuwe diakenen bevestigd in het ambt (twee 

anderen namen na jaren afscheid). En voor de dienst is er een gesprek 

gevoerd met zowel de “nieuwen” als de “ouden”, trouwens ook met 

Andries Ponsteen die jaren lang ouderling is geweest.  

Gevraagd naar ervaringen en verwachtingen van de diakenen met 

name, viel me op de grote liefde voor de medemens, de liefde voor de 

ander. Ook viel me op dat het vooral doeners zijn, die de handen uit de 

mouwen willen steken. De avond ervoor had ik een kort overleg met 

de diaconie en daar viel me ook op de grote aandacht ook voor 

praktische zaken, hoe je één en ander in de praktijk uit werkt. Hoe doe 

je dat nu met de viering van het avondmaal, hoe zorg je er voor dat het 

zo verloopt dat het goed gaat in die zin dat mensen niet hoeven na te 

denken over een route maar gewoon aandacht kunnen hebben voor het 

delen van brood en wijn? 

Diaconaat is het oudste ambt dat in het Nieuwe Testament wordt 

genoemd, eerder dus dan ouderlingen (oudsten) en veel eerder dan 

predikanten (die nauwelijks worden genoemd). Diaconaat is een vorm 

van dienen, maar dan niet als een knecht of als een slaaf, het is  dienen 

zoals bijvoorbeeld een therapeut dat doet.  

Het oudste ambt dus, met joodse wortels. De thora kent een behoorlijk 

aantal teksten die op zijn minst diaconaal te noemen zijn. Teksten 

waarin het gaat om het kwijtschelden van schulden. En waarin het gaat 

om het helpen van de arme. Deze arme, of degene die schulden heeft, 

heeft zijn recht op die hulp. Het is geen gunst, zij of hij heeft recht. En 

aan diakenen is het om ons hier, zo nodig, aan te herinneren.  

Het oudste ambt dus, het eerste dat genoemd wordt. En naar mijn 

beleving ook een heel belangrijk onderdeel van kerkzijn. Misschien 

wel het eerste ambt. In ieder geval is het een goede zaak dat de eerste 

collecte in een dienst of viering een diaconaal doel heeft. Het eerste 

wat je weggeeft, wat je offert, is voor een ander. Diakenen gaan ons 

voor in diaconaat, wat soms ook inhoudt dat je opkomt voor die mens 

voor wie bestaanszekerheid een loos woord is. Soms moet ook de 

overheid er op gewezen worden dat er recht   worden. Diakenen 

kunnen ons daarin voorgaan. En ik ga graag mee. 

Ds. Gerco Veening 
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De bijbelkring komt er! 
Enige tijd geleden schreef ik dat ik het plan had een bijbelkring te 

starten. En ik ben heel blij dat er verscheidene gemeenteleden zijn die 

zich spontaan hebben gemeld. Op 4 oktober om 19.30 uur beginnen 

we met wel negen personen in de Bovenhof van de kerk.  

Als jij of u nu ineens denkt: “O, ik wil ook nog wel meedoen”,  geen 

probleem, de Bovenhof is van elastiek, er is koffie of thee genoeg. 

Het is dan wel handig dat je je nog even aan meldt. Dat kan bij mij. 

 

Groeten, ds. Gerco Veening (0743492921) 

 

De denktank komt er ook 
Enige tijd geleden deed ik een oproep om een denktank te vormen. En 

ook daar kreeg ik positieve reacties op. Op maandag 16 oktober zullen 

we beginnen bij Jet Slinger thuis.  

Wij, dat zijn Jet Slinger, Geziena Medema, Gerrit Dortland en 

ondergetekende.  

Als u of jij nu denkt…..o vergeten aan te melden, er is nog ruimte 

genoeg.  

Wel is het dan ook weer handig je aan te melden, dat kan bij mij. 

 

Ds. Gerco Veening (0743492921) 

 

De barmhartige Samaritaan 
Op de kerkenraadsvergadering van 18 september j.l. hadden we bezoek 

van de classis predikant van Overijssel/Flevoland, Klaas van der 

Kamp. Het was drie jaar geleden dat hij voor het laatst op een 

kerkenraadsvergadering aanwezig was. Toen waren er zorgen om de 

grootte van het kerkbestuur, maar hij was zeer verheugd een grote 

groep mensen aan te treffen en er waren ook nog een viertal afwezigen. 

Hij stelde ons persoonlijk vragen over het ambt en bij Jet Slinger was 

dat welke persoon uit de Bijbel heel goed bij haar paste. Het antwoord 

dat spontaan uit de zaal klonk was: de barmhartige Samaritaan. Wat 

heeft Jet veel betekend en wat heeft ze veel gedaan. Zondag 24 

september neemt ze afscheid als kerkenraadslid en nog gaat ze door 
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voor de Hofkerk. Klasse! Wieger Jager en Sytske Sijtsma zullen vanaf 

zondag de diaconie verder versterken. 

De laatste maanden is er weer veel gebeurd. Neem het kersenplukken 

wat dit jaar bijna 1800 euro heeft opgeleverd. En dan de fraaie tocht 

naar Frederiksoord naar de Proefkoloniën van Weldadigheid. Bijna 40 

mensen uit de Hofkerk naar het historische museum, nu op de 

UNESCO werelderfgoedlijst, terugblikkend op de 200 jaar geleden 

opgerichte kolonie met huisjes voor arme gezinnen vooral uit het 

westen van ons land. Daarna een rijtoer langs de vele huisjes die toen 

ter beschikking werden gesteld. Hulde aan Hendrik Tel en zijn team! 

Na de keuze van de kerkenraad om de aanpassingen aan het gebouw 

uit te voeren zonder glazen inbouw is de realisatie ter hand genomen. 

Als eerste is het exterieur aangepakt. Op 19 november willen we op 

een gemeentemiddag de kerkleden inlichten en mee laten denken over 

de invulling van de kerkzaal. Op 31 december 2024 zal de verbouwing 

gereed zijn, zoals overlegd is met de Gemeente Oldenzaal. Bij het 

verschijnen van de Hofstem is de sponsortocht gaande/geweest en 

dominee Gerco Veening zal rondjes van circa 18 km fietsen die 

gesponsord kunnen worden. Wat een power heeft onze voorganger. 

De startzondag van de Kleine Ring, dit keer in Oldenzaal, was heel 

goed georganiseerd. We zijn op weg naar het Land van Belofte zoals 

op de vier geschilderde doeken te zien was.  Is die kleine Ring de 

toekomst van de PKN-kerken in noordoost Twente? Een denktank uit 

de Hofkerk gaat er mee bezig. Op de kerkenraadsvergadering kwam 

ook naar voren dat we een vertrouwenspersoon in de Kleine Ring gaan 

zoeken. 

Het nieuwe jaar voor de Hofkerk is begonnen. Er zijn vele plannen en 

we gaan weer actief aan de slag. Laten we gezamenlijk de schouders 

eronder zetten. 

 

Jaap Flokstra, 

Voorzitter kerkenraad 

‘Ga mee’ 
We staan op de drempel van een nieuw seizoen en ‘Ga mee’ is het 

thema dat aangereikt wordt door Protestant Nederland. 
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Wat roept zo’n thema alleen al bij je op zonder context? Klinkt het 

voor jou uitnodigend of juist wat meer gebiedend? Maakt het je 

nieuwsgierig? Wat maakt het los aan vragen en beelden? 

Misschien aardig om je er eens op te bezinnen voordat je verder leest. 

 

Het is best een uitnodigend thema, dacht ik eerst, maar ik vroeg mij 

ook vrijwel meteen af waar ik dan mee naar toe ga? 

‘Ga mee’ met de stroom? Of juist wat tegen de stroom in? Daar komt 

bij dat ik dan ook wel benieuwd ben naar wie het is die mij de vraag 

stelt. Laat ik mij zomaar door iedereen uitnodigen of heeft de persoon 

die het vraagt invloed op mijn meegaan? 

Met dit jaarthema gaat het om kleur ontdekken bij elkaar in alle 

cultuurverschillen en diversiteit die we zo kunnen ervaren, wanneer 

het om geloven gaat. Die verschillende kleuren, talen en klanken zijn 

vervreemdend maar tegelijkertijd eigenlijk zo krachtig omdat ze 

ruimte bieden aan veel gelovigen die op zoveel verschillende manieren 

Gods goedheid ervaren hier op aarde. 

Het thema roept op om mee te gaan. Maar er staat niet hoe, en op welke 

manier. Het wordt aangereikt, 

uitnodigend, maar het biedt dus ook 

vrijheid. Het hoeft niet. 

Waarom dan toch die oproep? 

Omdat het zoveel kan brengen aan 

inzichten. Tevens kan het verbinden 

en bruggen slaan waar eerst kloven 

waren. En toch vergt dat meegaan 

ook een zekere inspanning. 

Ik moet denken aan dat TV-

programma ‘We zijn er bijna’ 

waarin een groep Nederlanders 

(veelal gepensioneerden) erop 

uittrekt met een caravan of camper 

om een Europees land te ontdekken. 

In dit seizoen bezoeken ze Corsica en Sardinië. Op verkenningstocht 

naar andere culturen en gebruiken. Hoe herkenbaar dit kan zijn in onze 

eigen vakantie uitstapjes. 
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En toch valt het op hoeveel we tijdens deze ‘Ga mee’-momenten nog 

van huis meenemen aan eigenheid en gewoontes. Ik vraag me af in 

hoeverre er werkelijk verbinding ontstaat tussen elkaars culturen 

wanneer we het oude vertrouwde, zelfs voor een vakantieperiode, al 

moeilijk even ‘los’ kunnen laten.  

Zeker wanneer we de ‘hagelslag en pindakaas’ meenemen en 

traditiegetrouw tegen 18.00 uur aan onze campingtafel zitten en 

vervolgens ook nog eens ‘gebroederlijk’, al Nederlands pratend, de 

afwas staan te doen. Het roept bij mij de vraag op hoeveel ruimte er 

dan nog is om de vreemde ander echt te ontmoeten.   

Niet dat ik daarmee iets af- of goedkeur, laat ik daar helder over zijn. 

Maar ik ben mij aan het bezinnen en neem u daar hopelijk wat in mee. 

‘Ga mee’, met daarin de oproep om het seizoen door contact te leggen 

met de wellicht wat vreemde ander. En misschien met een 

aanmoediging om wat meer uit je eigen comfortzone te stappen? Door 

bijvoorbeeld de ‘hagelslag en pindakaas’ thuis te laten en daardoor 

werkelijk wat te leren ‘proeven’ van andere tradities en gebruiken? 

Ontmoetingen waar je met elkaar in gesprek komt. Desnoods met 

handen en voeten. 

 

Afgelopen jaar ben ik weer met een 

groep jongeren naar het oecumenische 

kloostergemeenschap in Taizé geweest. 

Een plek waar vooral veel jongeren maar 

ook ouderen van verschillende 

nationaliteiten, leeftijden en 

geloofsachtergronden elkaar ontmoeten 

en  in gesprek komen. Al zingend tijdens 

het uitdelen van de maaltijd of de afwas. 

Maar ook tijdens andere corvee 

werkzaamheden in de moestuin, kerk, 

keuken of elders op het terrein. Samen optrekken, eten, afwassen en 

corvee-taken verrichten. 

Al dansend, zingend, pratend en biddend elkaars verschillen en 

overeenkomsten ontdekken, die misschien toch niet zo anders zijn dan 
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we in eerste instantie denken. ‘Ga mee’ en misschien dan wel meer op 

de manier zoals daar in Taizé?                   
 
Hanneke Caron   
 

Uw kerkbijdrage 
 
Veel kerkleden hebben een toezegging gedaan voor de Kerkbijdrage 

2023, waarvoor wij U uiteraard zeer erkentelijk zijn.  

Een aantal leden kiest ervoor om zelf de bijdrage per bank over te 

boeken. Echter niet alle toezeggingen voor de maanden februari t/m 

juni zijn tot nu toe ontvangen. 

Indien u een toezegging gedaan heeft de Kerkbijdrage gedurende het 

1e halfjaar 2023 te betalen en dit nog niet heeft gedaan, hopen wij 

uiteraard dat u dit alsnog zo spoedig mogelijk wilt doen. Bij voorbaat 

dank. 

 

Indien  u een machtiging heeft afgegeven voor de incasso van de 

Kerkbijdrage, is bovenstaand bericht uiteraard niet voor U van 

toepassing. 

 

Vriendelijke groeten  

College Kerkrentmeesters 

Henk Hekman, penningmeester 

 

Collecten overzicht augustus / september  
Hofkerk 

 

13 aug: Pastoraat EUR 65,25 

20 aug: Catechese en educatie EUR 36,10  

27 aug: Instandhouding kerkelijk gebouw EUR 60.30 

  3 sept: Erediensten EUR 81,95 

 

Diaconie: 

13 aug: Kerk in Actie EUR 82,18 

20 aug: Wensambulance EUR 43,40 
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27 aug: Plaatselijk diaconaal werk EUR 69,34 

 3 sept: St. Noaberhulp EUR 78,85 

 

Mevr. R. Schuurman ontving 2x €20,= van N.N. 

 

Vriendelijke groeten, 

Henk Hekman, penningmeester 

 

Collectedoelen van de diaconie in oktober 
 

1 oktober is de collecte voor het plaatselijke diaconale werk. 

8 oktober is de collecte voor de hulp bij het werken op pioniersplekken 

van de Protestantse Kerk. Op deze plekken, waar behoefte is aan 

zingeving, wordt hierop ingespeeld met nieuwe vormen van kerk-zijn. 

15 oktober  is de collecte voor Amnesty International. 

22 oktober is voor Kerk in Actie/werelddiaconaat. Kerk in Actie 

ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen. D.M.V. 

maatschappelijke of diaconale training. Of een alfabetiseringscursus of 

naailes. 

29 oktober is de collecte voor de plaatselijke voedselbank. 
 

Bezoekwerk ouderen 
 

Zoals u weet bezoeken de predikant en de ouderlingen mensen uit onze 

gemeente. En rondom de verjaardagen van de oudere gemeenteleden 

is er contact met of bezoek van een bezoekmedewerker/ster. Helaas 

heeft een van de bezoekmedewerkers/sters moeten afzeggen wegens 

gezondheidsredenen. Bertie Slots heel hartelijk bedankt voor je inzet 

al die jaren! 

Heel blij zijn wij met de nieuwe aanmeldingen, mede naar aanleiding 

van mijn oproep in de vorige Hofstem. Te weten: Henriette Goezienne, 

Jet Slinger en Anouk Brugging willen graag proberen het bezoekwerk 

op zich te nemen. Wees Welkom bij het team van 

bezoekmedewerkers/sters. Afgesproken is dat Henriette de adreslijst 

van Bertie Slots over neemt. Jet neemt een deellijst, waar Joke Westera 
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tijdelijk actief was, over.  Anouk Brugging neemt mijn adreslijst, waar 

ik tijdelijke actief was, over.  

Nogmaals Bertie, heel hartelijk dank voor je inzet. En de nieuwe 

bezoekmedewerkers/sters; ik wens jullie heel veel voldoening bij het 

bezoekwerk. Met elkaar vormen wij de gemeente van de Hofkerk. 

 

Trudy van der Lichte, gcvanderlichte@gmail.com 

 

De Hofvijver 
 

Zoals u misschien weet heeft Jet afscheid genomen van de diaconie. 

Haar inzet en grote kennis is zij nu aan mij aan het overdragen. Op 

deze manier kan “de Hofvijver”, waar u klusjes kunt aanvragen en 

huisraad kunt aanbieden, blijven functioneren zoals u gewend was. Er 

zijn veel mensen die u daar erg blij meemaakt want vaak zijn onze 

spullen nog goed om verder te gebruiken. Wat u aanbiedt gaat naar de 

“Huisraadbank” Dit wel als zij ook nog goed bruikbaar zijn en er 

genoeg plaats is om het op te slaan. Hier mogen de mensen die het 

nodig hebben komen uitzoeken. 

Graag zie ik deze spullen met fotootje tegemoet op de WhatsApp of 

mail. Mocht dat niet lukken kunt u mij altijd even bellen. 

 

Namens de Diaconie, Sytske Sijtsma 

Sytske.sijtsma@gmail.com 

06-27 10 74 22 na 17.30u. 

  

Lieve mensen van de Hofkerk 
Dit is dus mijn laatste stukje in de Hofstem over de Hofvijver en u 

heeft al kunnen lezen dat Sytske Sijtsma het van mij overneemt. 

De afgelopen maand hebben we nog een combimagnetron aangeboden 

gekregen en u weet witgoed blijft altijd welkom mits niet te oud 

vanwege het stroomverbruik. 

Graag wil ik u van harte bedanken voor wat u ons de afgelopen jaren 

hebt aangeboden en de fijne contacten. 

 

Met een warme groet, Jet Slinger- de Graaf 

mailto:Sytske.sijtsma@gmail.com
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Lieve mensen, 
 

Sinds kort is er een kaartenrekje geplaatst aan de boekenkar. Dit rekje 

is bedoeld om onbeschreven kaarten in te doen die u wellicht thuis niet 

gebruikt én om kaarten uit te halen wanneer u die nodig heeft. Een 

mededeling in een dienst kan wellicht de aanleiding zijn. 

 

Middels dit kaartenrekje hoopt de diaconie dat we elkaar kunnen 

ondersteunen: 

1. De diaconie hoeft ingeleverde blanco kaarten uit de verzamelbak 

voor 'Kerk in actie' niet meer weg te gooien want die komen nu direct 

in het kaartenrekje; 

2. Iemand een lief berichtje sturen middels een kaart wordt altijd 

gewaardeerd. 

 

Ik dank u namens de diaconie voor de medewerking en de klussenclub 

voor het realiseren van dit idee. 

 

Anja Wolbers 

 

Vacaturebank Hofkerk: Vrijwilligers gezocht! 

  
 
Heb je ideeën waardoor we elkaar, maar ook andere Oldenzalers 

kunnen ontmoeten in onze mooie Hofkerk, laat het ons weten. Denk 

mee en doe mee want de Hofkerkgemeenschap dat zijn wij! 

Lijkt het je leuk om ergens jouw tijd en energie aan te geven, dan is dit 

dé plek om iets leuks en nuttigs te vinden. Graag brengen wij opnieuw 

een aantal vacatures onder de aandacht. Als u/je belangstelling hebt in 

één van onderstaande taken, neem dan contact op met de persoon die 

bij de taak genoemd staat. Zij vertellen er graag wat meer over.  
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Diaken 

Er zijn veel mensen die hulp en aandacht nodig hebben. De diaconie is 

er om naar hen om te zien. Ook beoordeelt de diaconie verzoeken om 

financiële ondersteuning. Het is gevarieerd werk. De diaconie 

organiseert bijvoorbeeld de jaarlijkse Koningsdag/boekenmarkt, zorgt 

voor de kerstattenties en ze neemt deel aan de Stichting 

Armoedebestrijding Oldenzaal. 

Voor informatie bel of mail met: Yvonne Ponsteen: 06-22809951 / 

ymponsteen@hetnet.nl 

Ouderling 

Een ouderling is mede verantwoordelijk voor de pastorale zorg. Dit 

gebeurt vooral in de vorm van het bezoeken van gemeenteleden. 

Samen met de predikant vormen zij het pastoraal team. Hij/zij neemt 

deel aan het ouderlingenberaad en de kerkenraadbijeenkomsten. 

Voor informatie bel of mail met: Yvonne Meyer (06) 14379278 

ycmeyer60@gmail.com 

Bezoekmedewerker 

Naast het bezoekwerk van de predikant en de ouderlingen , zijn er ook  

bezoekmedewerkers in de gemeente actief die regelmatig een bezoekje 

brengen aan gemeenteleden die daar behoefte aan hebben. Iedere 

bezoekmedewerker heeft een aantal adressen, waarmee hij of zij 

namens de kerk het contact onderhoudt. Zij bezoeken mensen die 75 

jaar en ouder zijn. In onze gemeente is een aantal bezoekmedewerkers 

hier om gezondheidsredenen mee gestopt. We hebben gelukkig al 

versterking gevonden, maar zoeken er nog iemand bij om het team 

weer compleet te krijgen. Wie zou deze taak op zich willen nemen? 

Voor informatie mail met: Trudy van der Lichte, 

gcvanderlichte@gmail.com 

Iemand die onze website beheert 

Ben jij handig met computers en weet je iets van websites? Dan zijn 

we op zoek naar jou. We vinden dat onze huidige website wel wat 

moderner en leuker kan worden. Er is gelukkig al iemand die de inhoud 

op de website kan plaatsen, maar we zoeken nog iemand die kan 

meedenken over de lay-out en die er op let om de inhoud actueel te 

houden.  

mailto:ymponsteen@hetnet.nl
mailto:ycmeyer60@gmail.com
mailto:gcvanderlichte@gmail.com
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Voor informatie bel of mail met: Rianke Lubberding: 06-16262289 / 

rianke.lubberding@caiway.net 

Iemand die facebook voor de Hofkerk wil bijhouden 

Zit jij zelf op facebook? Dan weet je dat het leuk is af en toe een 

nieuwtje te posten. Wij hebben als Hofkerk ook een account, maar wij 

zoeken iemand die daar af en toe een berichtje of foto op wil zetten. Je 

hoeft de tekst en de foto’s niet zelf te maken, die worden gewoon bij 

je aangeleverd. Heb je zelf leuke ideeën om er namens de Hofkerk iets 

op te zetten, dan vinden wij dat natuurlijk leuk! 

Voor informatie bel of mail met: Yvonne Ponsteen: 06-22809951 / 

ymponsteen@hetnet.nl 

Hofbrief 

Omdat de Hofstem niet elke maand uitkomt, sturen wij tussendoor wel 

eens een extra nieuwsbrief via een mailinglijst. Het liefst sturen wij 

deze Hofbrief elke 6 weken (tussen het verschijnen van de Hofstem 

door), maar het kan in overleg ook in een ander ritme. Er is een 

gebruiksaanwijzing waarmee je heel eenvoudig de inhoud in de 

nieuwsbrief plaatst. Het verzenden gaat met 1 druk op de knop, dus 

veel tijd ben je er niet mee kwijt.  

Voor informatie bel of mail met: Rianke Lubberding: 06-16262289 / 

rianke.lubberding@caiway.net 

Oecumenische werkgroep Inspiratie & Bezinning 

Deze groep stelt jaarlijks een aanbod van activiteiten samen rond een 

bepaald jaarthema. De activiteiten zijn gericht op de gemeenteleden 

maar ook op mensen buiten de Hofkerk. In voorafgaande jaren zijn 

bijvoorbeeld activiteiten als ‘Hofavond’, ‘running dinner’, lezingen en 

‘films die je raken’ georganiseerd. Er zullen dit seizoen opnieuw 

verschillende activiteiten georganiseerd worden.  

Voor informatie bel of mail met: Rianke Lubberding: 06-16262289 / 

rianke.lubberding@caiway.net 

Schoonmaakploeg 

Eens in de zoveel weken schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren in de 

Hofkerk. Er is al een kleine ploeg aan de slag, maar we kunnen nog 

wel wat versterking gebruiken.  

Voor informatie bel of mail met Arjen van Dijk: 06 42274343 / 

arjen@kairos-consultancy.com 

mailto:rianke.lubberding@caiway.net
mailto:ymponsteen@hetnet.nl
mailto:rianke.lubberding@caiway.net
mailto:rianke.lubberding@caiway.net
mailto:arjen@kairos-consultancy.com
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Autodienst 

Wij zoeken mensen die af en toe op zondag iemand die zelf niet mobiel 

is met de auto ophalen van huis, naar de kerk brengen en na de koffie 

weer terugbrengen na de dienst. Een kleine moeite, groot plezier! 

Voor informatie bel of mail met Alie van Hemert: 06-23647847 / c-

vanheemert@tele2.nl 

Lid van de Klussenclub 

Steek je graag de handen uit de mouwen en houd je van gezelligheid? 

Kom dan eens kijken bij de klussenclub. Deze club is wekelijks in 

touw voor allerlei kleinere en soms ook grotere klussen in en om het 

kerkgebouw. Naast de vaste kern kent de klussenclub ook een flexibele 

schil. Deze kan worden ingeschakeld wanneer de werkzaamheden 

hierom vragen. Bovendien is het mogelijk om niet permanent lid te 

zijn, maar kan er projectmatig worden deelgenomen. Je hoeft geen lid 

te zijn van de Hofkerk om mee te doen, iedereen is welkom! 

Voor informatie bel of mail met : Henk Vrielink: 06- 516669 / 

henk.vrielink49@gmail.com 

Verkoper op Marktplaats 

We zoeken iemand die de spullen die we niet hebben verkocht of waar 

geen plaats voor is in ons Hofwinkeltje op marktplaats kan zetten. 

Voor informatie bel of mail met: Hanneke Bugter: 06-30049014 / 

hannekebugter@outlook.com 

Medewerkers talentenveiling 

Eén keer in de 2 jaar organiseren wij een talentenveiling in de Hofkerk. 

Op deze avond worden zeer uiteenlopende ‘kavels’ geveild, die door 

gemeenteleden, maar ook door de Oldenzaalse middenstand worden 

aangeboden en per opbod worden verkocht. Je kunt hierbij denken aan: 

een tochtje achterop de motor door Twente, hulp bij tuinieren, een 

zelfgebakken appeltaart, een bon van een pedicure, de verhuur van een 

vakantiewoning en vele andere zaken. 

Voor het team Talentenveiling zoeken wij mensen die het leuk vinden 

om: 

mensen enthousiast te maken iets leuks aan te bieden en mensen te 

benaderen die eerder talenten hebben ingezet  

Het maken van een powerpointpresentatie van de geboden kavels 

De administratieve afwikkeling (penningmeester) 

mailto:c-vanheemert@tele2.nl
mailto:c-vanheemert@tele2.nl
mailto:henk.vrielink49@gmail.com
mailto:hannekebugter@outlook.com
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Twee veilingmeesters die de avond aan elkaar praten 

Voor informatie bel of mail met: Hanneke Bugter: 06-30049014 / 

hannekebugter@outlook.com 

Bovengenoemde contactpersonen kunnen de namen van 

geïnteresseerden doorgeven aan de scriba, Rianke Lubberding. 

 

Muzikale lezing: Eindelijk volwassen 
 

De oecumenische werkgroep Inspiratie & Bezinning organiseert op 11 

oktober een programma met lezing & liedjes over wijs ouder worden,                                                                                  

met Frits de Lange en Eessa Frieman. 

In zijn boek “Eindelijk volwassen – de Wijsheid van de tweede 

levenshelft”  doet Frits de lange een voorstel voor een script voor de 

tweede levenshelft, een script dat je helpt om er zin in te krijgen:                                                                                                                                   

Geloof je in het ideaal van de leeftijdsloze oudere? Of zie je ouderdom 

vooral als verval? Waar het eerste beeld een illusie verkoopt, is het 

tweede een domper. Frits de Lange geeft een eigenwijs derde scenario: 

de wijze oudere. In de tweede levenshelft leren we onszelf beter 

kennen en relativeren. Dat helpt je om met meer compassie naar de 

wereld te kijken, je in te spannen voor toekomstige generaties en 

minder bang te zijn om te sterven. Frits de Lange zegt zelf: “In mijn 

lezing leg ik uit waarom je op je oude dag niet het gevoel hoeft te 

krijgen dat  het met je gedaan is. Maar ook: dat de tweede levenshelft 

niet gegarandeerd een succesverhaal is. Wijs oud worden, dat is mijn 

ideaal waar ik – als wetenschapper en als ‘oudere-in-opleiding’ een 

goed woord voor wil doen.”  

Frits de lange was tot 2021 hoogleraar ethiek aan de Protestantse 

Theologische Universiteit (Groningen). Hij doet vanuit zijn vakgebied 

al lang onderzoek naar ‘goed ouder worden’. Als kersverse 65-plusser 

is hij nu ook een beetje ervaringsdeskundige. 

Eessa Frieman zong zo’n tien jaar in het kleinkunstkoor Au Bain Marie 

(twaalf muzikale zangeressen uit Noord-Nederland, o.l.v. 

dirigente/arrangeur Akke Feenstra). Frits de lange begeleidt haar 

muzikaal op de gitaar. 

Een programmaboekje met liedteksten is aanwezig. 

U bent van harte welkom op deze unieke avond!  

mailto:hannekebugter@outlook.com
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Datum: woensdag 11 oktober 2023 

Tijd 20.00 – 22.00 uur                                                                                                                                                

locatie:  kerkzaal Hofkerk                                                                                                                                       

Entree:  vrije gift 

 

Namens de werkgroep Inspiratie & Bezinning, Joke Flokstra 

 
Kunst & Religie  
 

In de vorige Hofstem hebben diverse kunstenaars die dit jaar 

deelnemen aan Kunst & Religie, zich voorgesteld. Daarbij ontbrak nog 

één persoon die we graag in dit nummer aan u voorstellen. 

Mijn naam is Annette van den Bosch-Verweij. Ik heb mijn jeugd 

doorgebracht in Twente en heb ook een aantal jaren in Oldenzaal 

gewoond. In die tijd was ik lid van de Hofkerk. 

Het tekenen en schilderen is mij met de paplepel ingegeven door mijn 

moeder, Ini Verweij-de Haan. Ik kan mij niet anders herinneren dan 

dat zij creatief bezig was, met schilderen, inrichten van het huis, ons 

stimuleren. Er was altijd genoeg materiaal in huis en we hadden zelfs 

een schuurtje in de tuin die was ingericht om naar hartenlust in te 

kliederen en te knutselen. 

Toen mijn eigen kinderen groter werden heb ik mijn passie voor 

tekenen en schilderen nieuw leven in geblazen, d.m.v. allerlei 

cursussen heb ik mij verder ontwikkeld tot een mixed-media schilder. 

Mijn moeder heeft vanaf het begin meegewerkt aan het project Kunst 

en Religie van de Hofkerk. Sinds 2019 heb ik het stokje van haar over 

genomen en mag ik nu deelnemen aan het jaarlijkse kunstproject met 

een gemeenschappelijk thema. Ik voel mij dankbaar en vereerd dat ik 

hieraan mee mag werken. 

 

Vieringen Scholtenhof 
Bidstond 

Elke derde vrijdag van de maand (20 oktober, 17 november) komen 

we in de kapel van de Scholtenhof bij elkaar: bewoners en gasten van 

buiten.  Samen staan we stil bij ons leven in gebed, middels teksten en 
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liederen en met een kaarsritueel. Het is een intiem samenzijn dat als 

zeer voedend en troostend wordt ervaren. 

Inloop 18:15. Start 18:30 uur. Ingang voorzijde Scholtenhof, 

Fonteinstraat: graag even aanbellen, dan laat men u binnen.  

Aansluitend drinken we samen koffie in de recreatiezaal. U bent van 

harte welkom. 

 

Yvonne Meyer, geestelijk verzorger Scholtenhof 

 

Nieuws Hofbrug en Jeugdkerk/Tienerdienst najaar ‘23 
 

De Hofbrug is op de vrijdagavonden van 19.30 - 20.30 uur in de ruimte 

op de 1e verdieping van de Hofkerk en gaan in oktober weer van start. 

Hanneke zal de jongeren van de Hofbrug op de hoogte houden over 

het verdere hoe en wat.  

De Jeugdkerk/Tienerdienst dit najaar is op de zondagochtenden van 26 

november en 31 december.  

Verder waren Jens Wissink en Sjoerd Lentfert dit voorjaar geslaagd 

voor hun eindexamen en hebben een felicitatiekaart van de Hofkerk 

ontvangen. Daarbij ontvingen we het heugelijke nieuws dat Kira zich 

op zondag 17 september ’23 heeft laten dopen in de Redemption 

Church in Rotterdam. Kira was een vaste bezoeker van de 

kindernevendienst tijdens haar basisschoolleeftijd.  

 

Mevrouw A. van der Kooi, kerkelijk werker uit Friesland, heeft op 3 

september ’23 een leuke feestelijke ochtenddienst voor de jeugd 

gehouden waar bij elkaar zo’n tien kinderen en jongeren aanwezig 

waren. Deze ochtendviering is goed in de smaak gevallen en danken 

mevrouw van der Kooi voor de organisatie hiervan. 

 

Met vriendelijke groet,  

Gerard Pape, Jeugdouderling 
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Donderdag 7 september: het jaarlijkse dagje uit met de 
Hofkerk  
 

Wat was het warm die 

dag. Wat was het een 

goede dag. Samen in 

de bus naar 

Frederiksoord. Hoe 

zinvol kan zo’n dag 

zijn.  Vol aandacht en 

bewondering, maar 

ook  verwondering, over de armoedebestrijding in 1820. General 

Johannes van den Bosch verdiepte zich in dat grote problem. Een 

indrukwekkend verhaal met grote positieve gevolgen in Drente. Stil 

werden wij daarvan. 

Een goede uitleg en een rondrit in een kolonietram was een van de vele 

onderwerpen die wij die dag mochten beleven. 

Voor iedereen aan te bevelen, zeker ook met het hele gezin, dus voor 

jong en oud, gezellig, leerzaam en nuttig. 

Hartelijke dank aan Hendrik Tel, Riejennie Racer Palthe, Mariet 

Hamhuis en Jannie Standardt voor het organiseren van deze dag. 

Dat mogen jullie vaker doen! 

 

Christine Hesselink 
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ONTMOETINGSMIDDAG 
 

Op zondag 22 oktober hebben we weer onze Ontmoetingsdag. We 

hebben de achternicht van Johanna van Buren kunnen boeken. Ze komt 

een lezing houden over de Twentse dichteres, dit doet ze met beelden 

via de beamer. 

De kerk is open om 14.30 uur  en we beginnen om 15.00 uur. 

Zoals gewoonlijk met koffie of thee. Daarna zal Mevr. Tineke van 

Buren beginnen met haar lezing.   

Voor de mensen die gehaald willen worden, die kunnen bellen met 

Mariet Hamhuis tel. 55 21 60 of  Jannie Standhardt  06-490 833 41 

 

We hopen op een mooie opkomst, 

Namens het team Ontmoetingsmiddag, Jannie Standhardt.  

 

Bedankt! 
 

Namens mijn echtgenote en mijzelf wil ik de gemeenschap van de 

Hofkerk hartelijk bedanken voor de bloemen die wij mochten 

ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Het was echt een 

grote verrassing. 

 

Hartelijke groeten, 

Mariëtte en Henk Hekman 

 

Bedankt 
  
Doordat ik me een beetje te enthousiast met een volle gieter tussen de 

tuinplanten bewoog, gleed ik uit en verwondde mijn rug behoorlijk! 

Voor dit feit werd ik verrast met een prachtige bloemengroet en 

daarvoor mijn hartelijke dank! 

  

Gerdi Breukink 
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Diaconie Hofkerk 
 

De diaconie verleent hulp aan mensen in nood, zowel dichtbij in de 

eigen gemeente en in de stad alsook verder weg. Naast concrete hulp 

organiseert de diaconie projecten waar geld en goederen worden 

ingezameld voor goede doelen, zoals Out of the Box  en de 

RecycleHof. 

 

Andere activiteiten zijn: 

de Hofvijver, waarin vraag en aanbod van goederen en klusjes in en 

om het huis bij elkaar gebracht worden. 

Koningsdag, waarop de kerk open is voor publiek 

Kerstpresentje voor de 80-plussers van de Hofkerk. 

 

De diaconie heeft contact met diverse andere hulporganisaties t.w. de 

Voedselbank en Amnesty International. Zij is lid van- en neemt deel 

aan de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal. 

 

Leden van de diaconie 

·  Yvonne Ponsteen, voorzitter 

·  Anja Wolbers, RecycleHof 

·  Sytske Sijtsma,  Hofvijver 

·  Wieger de Jager 

·  Bertha Frowijn, presentjes 80 jarigen. 

 

Contact: diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl 

https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#Out-of-the-Box
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.amnesty.nl/
mailto:diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl
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Redactie Hofstem 
 

Aanleveren kopij 

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.  

E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van 

naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie 

colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt! 

 

We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen. 

Aangezien we aan een maximum aantal pagina´s zijn gebonden, kan 

het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een 

volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen. 

 

De volgende Hofstem verschijnt: 27 oktober 2023 

 

Redactie 

Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent, tel. (074) 278 28 10 

 

Voor digitale reacties: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Redactiecommissie 

Dhr. W.P. Timmers  

Dhr. W. Valkema 

Mevr. Y. Ponsteen 

Dhr. J. Schollaardt  

 

Coördinatie bezorging 

Mevr. J. Timmers, tel. 06-24689687 

 
 
 

Uiterlijke 
inleverdatum: 

19 okt. 
vóór 18.00 

uur 
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Diaconie 
Dhr. F.J.C. Woordes 
(administratie)  
Look 55, 7577 GK Oldenzaal. 
Telefoon 06-13773445.  
Bankrekening: 
NL42ABNA0595523544  
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te 
Oldenzaal  
 
Administratie kerkleden 
Anja Wolbers 
E-mail: ledenadministratie@ 
hofkerk-oldenzaal.nl  
 

College van Kerkrentmeesters 
Dhr. H. Hekman  
Scholte Grevinkhoflaan 28,  
7573 BD Oldenzaal 
Tel. 06-51196518 
E-mail:  
fahofkerkoldenzaal@gmail.com 
Bankrekening ten name van 
Hofkerk te Oldenzaal  
NL60ABNA0595895700  
Declaraties graag voorzien van 
scan of fotobewijsstukken.  
 
Aanspreekpunt van o.a. 
Kerkbalans – Oudejaarscollecte 
Dhr. H. Hekman 

Autodienst 
Aanvraag vervoer uiterlijk 
zaterdagavond vóór 18.00 uur bij  
Fam. van Hemert 
Email: c-avanheemert@tele2.nl 
Tel. 517722 

Verkoopadres collectebonnen 
Dhr. A. Scholten 
Seinelaan 21, Oldenzaal  
Telefoon 06-30948094 
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