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Dit kerkblad is opgericht op 1 oktober 1979. De oorspronkelijke naam
Ons Kontakt is in 2005 gewijzigd in de Hofstem.

Het blad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad
en gefinancierd uit abonnementsbijdragen (minimaal € 20,- per jaar,
bankrekening: NL60 ABNA 05958 957 00 t.n.v. Hofkerk-Oldenzaal)
Een abonnement is aan te vragen via het formulier op onze website:

www.hofkerk-oldenzaal.nl

Redactieadres: Noordelijke Esweg 131, 7558 MN Hengelo.

Predikant Scriba

Ds. Gerco (G.J.A.) Veening Mevr. R. M. Lubberding

Clematishof 92 Bruninksweg 4

7621 CX Borne 7595 MH Weerselo

Tel: (074) 3492921 of Tel:06-16262289

06-11504072 Email:rianke.lubberding@caiway.net
E-mail:

dominee@hofkerk-oldenzaal.nl Koster

Zaterdag vrij Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent

Noordelijke Esweg 131

7558 MN Hengelo

Telefoon (074) 2782810

E-mail: famschollaardt@gmail.com

Organist

Contactpersoon:

Dhr. J. Schollaardt

Noordelijke Esweg 131

7558 MN Hengelo

Telefoon (074) 2782810

E-mail: famschollaardt@gmail.com

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk
www.hofkerk-oldenzaal.nl
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Rondom de diensten

De laatste maand van het jaar is aangebroken, traditioneel de
"feestmaand".

Drukte van belang op velerlei gebied en toch maar wachten...wachten
op hetgeen ons zal gaan gebeuren. Advent heet die periode in de
christelijke kerk. De 4 zondagen in deze periode met het paarse kleed
en stola. ledere zondag wordt een kaars ontstoken op het mooie
adventsbloemstuk, ook dit jaar weer liefdevol gemaakt door Birgit
Bosch.

Op de eerste advent, 3 december, gaat Ds. Gerco Veening voor en
wordt het Avondmaal gevierd.

10 december komt Ds. van Houwelingen uit Hengelo naar de Hofkerk,
Henk Warnaar is de organist.

Ds. Johan Meijer uit Borne komt op 17 december naar Oldenzaal.
Zéker geen onbekende voor ons!

De laatste zondag (4€) van deze advent is op de dag voor Kerst dit jaar.
Om 10.00 uur gaat Ds. de Vries voor uit Wierden. Wellicht goed om
te melden dat de Kerstavonddienst om 19.00 uur begint!

Hierover in de volgende Hofstem meer.

Wij wensen u een mooie, inspirerende adventstijd toe!
Koos Schollaardt

Kindernevendienst en/of creche

Op aanvraag kan er Kkindernevendienst en/of créche worden
aangeboden tijdens de zondagse eredienst. Wanneer (groot-) ouders
hiervan gebruik willen maken kunnen zij dit kenbaar maken op de
maandag voor de zondagse dienst. De contactpersoon hiervoor is
Gerard Pape (jeugdouderling). Telefoonnummer 0541- 519115 (bij
geen gehoor graag de voicemail inspreken.



Zondag — 3 december —10.00 uur

1¢ Advent / Heilig Avondmaal

Voorganger Ontvangst bij deur
Ds. G. Veening Mevr. C. Christenhusz
Ouderling Organist

Mevr. R. Lubberding Dhr. J. Schollaardt
Diaken Collectes

Mevr. A. Wolbers 1) Kerk in Actie

Mevr. Y. Ponsteen 2) Pastoraat

Zondag — 10 december — 10.00 uur 2° Advent

Voorganger Ontvangst bij deur
Ds. E. van Houwelingen (Hengelo) | Mevr. J. Westera
Ouderling Organist
Mevr. R. Vlasblom Dhr. H. Warnaar
Diaken Collectes
Dhr. F. Woordes 1) Amnesty International
2) Instandhouding kerkelijk gebouw

Zondag — 17 december — 10.00 uur 3° Advent

Voorganger Ontvangst bij deur
Ds. J. Meijer (Borne) Mevr. I. Simao
Ouderling Organist
Dhr. G. Pape Dhr. J. Schollaardt
Diaken Collectes
Dhr. J. Bruil 1) Dorcas

2) Oecumene Oldenzaal

Zondag — 24 december — 10.00 uur 4° Advent

Voorganger Ontvangst bij deur

Ds. M. de Vries Dhr. J. Bruil

Ouderling Organist

Mevr. T. van der Lichte Dhr. J. Schollaardt

Diaken Collectes

Mevr. B. Frowijn 1) Adventscollecte PKN
2)




Advent, tijd om te zien

Heel binnenkort is het weer advent. Vier zondagen voor Kerst wordt
in de kerk steeds een kaars meer ontstoken om zo te zien dat het licht
gaat groeien.

Dit jaar (2023) is de adventstijd trouwens relatief kort. Slechts 22
dagen duurt de adventstijd, omdat eerste kerstdag op een maandag valt.
Dat betekent dat 24 december een bijzondere dag zal worden. ’s
Morgens om 10.00 uur de vierde adventsdienst, ’s avonds om 19.00
uur de kerstavonddienst. s Morgens dus nog paars als liturgische
kleur, ’s avonds het wit van de kersttijd.

Advent is de tijd van wachten en verwachten, het is ook een tijd van
bezinning. Je kunt aan de kleur paars zelfs het element boete
verbinden. En dat klinkt zwaar. Maar soms is het ook goed om na te
denken over die daden die anders hadden gekund. Niet dat wij
uitsluitend zondaren zijn, geneigd tot alle kwaad en onbekwaam tot
enig goed, het kan geen kwaad om ook eens na te denken over wat er
fout gegaan is. Om daar van te leren, dat is niet erg. Als licht groeit of
gaat groeien, dan betekent dat tegelijkertijd ook dat er iets van
duisternis was of nog is.

Waarbij de letterlijke duisternis zeker niet verkeerd is. Ik zag op TV
een programma over iemand die in het hoge noorden van Noorwegen
woont en die de letterlijke duisternis van een aantal weken juist ervaart
als een deken en het helpt haar om tot bezinning te komen en dichter
bij haar zelf te raken. Ik moet daar persoonlijk niet aan denken om daar
te moeten wonen, maar deze benadering van duisternis is voor mij wel
weer een leermoment.

Advent is dus een tijd van wachten en verwachten, inkeer en
bezinning, en dat mag in rust. En misschien schiet u nu in de lach, want
ja, december en rust, het is een boeiende combinatie. Wij verzuchten
immers dat december zo’n drukke maand is. Het is wellicht ook eens
de uitdaging om het gewoon minder druk te laten zijn. Om eens af te
vragen of alles wat we doen in deze maand ook echt wel moet. En
misschien is onze drukte ook wel een soort ontsnapping aan zoiets als
inkeer en bezinning. Gebruiken wij onze drukte om juist maar niet aan
zoiets als boete te doen? Willen wij helemaal niet nadenken over wat
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anders had gekund of fout is geweest en lopen we daarom ons de benen
uit het Ilijf met allerlei activiteiten? Deze vraag mag u zelf
beantwoorden. Ik mag het ook voor mezelf doen.

En ik wens ons een goede adventstijd toe.

Ds. Gerco Veening

Afbouw kostersfunctie

De kosterstaken bestaan uit activiteiten rond de eredienst, uitvaarten,
vergaderingen, schoonmaak, inkoop, druk werk en overige
activiteiten.

We zijn al een aantal jaren bezig deze activiteiten over meerdere
mensen te verdelen. Bovendien zien we een verschuiving in
activiteiten. Er zijn de laatste jaren minder uitvaarten vanuit de kerk en
het drukwerk zal ook in omvang afnemen als de Hofstem overgaat naar
de Ringsproak. Wij denken dat we de structurele oplossing voor deze
kostersactiviteiten moeten zoeken, zoals dat in veel kerken gebeurt,
van een betaalde functie naar een inwvulling door
(betaalde)vrijwilligers.

Het contract met Ina Schollaardt, onze koster, loopt op 31 december
2024 af. We zullen oplossing moeten zoeken voor alle kosterstaken.

Korte termijn

We zijn blij met de inzet van de klussenclub en de schoonmaakploeg,
die al een aantal taken op zich hebben genomen. Maar voor de 2 uur(
afspraak met de koster over de afbouw van haar activiteiten) die in
2024 vrijvallen zullen we nieuwe mensen nodig hebben. De taken
bestaan uit het klaarzetten van de koffiekopjes voor de zondagsdienst,
koffiezetten tijdens de dienst, het plaatsen van de kannen in de kerk
het opruimen van kopjes en plaatsen in de afwasmachine.

Het zou mooi zijn als mensen deze taak op zich willen nemen en dat
er roulatie schema wordt gemaakt zodat je niet te vaak aan de beurt
bent. Wij zijn ervan overtuigd dat veel mensen bereid zijn om te helpen
als maar iemand de verantwoordelijkheid( als trekker wil optreden) op



zich neemt. Voor de uitvoering zijn er altijd wel mensen ter plaatse die
even willen helpen.

Tijdens de gemeentemiddag zullen we inventariseren wie zich
verantwoordelijk willen stellen voor een maand. Dit groepje zal
ingewerkt worden door onze koster.

Lange termijn

Het besef dat de kerk van ons allemaal is en dat we deze met z’n allen
moeten onderhouden zal inmiddels wel bij iedereen bekend zijn. We
komen uit een periode waarin we door onze koster geweldig ontzorgd
zijn, maar het is ook al lang gebleken dat dit financieel niet vol te
houden is. Daarom doen we een dringend appel op iedereen een
bijdrage te leveren aan de oplossing van dit vraagstuk. Als we de taken
verdelen en het zodanig organiseren dat we er met z’n allen plezier aan
hebben dan kan dit proces onze betrokkenheid bij de kerk ook
vergroten.

Vandaag richten we ons op de korte termijn en willen in onze kalender
graag een aantal namen noteren die een maand als trekker fungeren
en mensen vragen om bij de uitvoering te helpen.

Arjen van Dijk

Collectedoelen van de diaconie in december

3 december is de collecte voor Kerk in Actie, nieuwe kansen voor
straatkinderen in Oeganda.

10 december is de collecte voor Amnesty International.

17 december is de collecte voor Dorcas.

24 december Adventscollecte Protestantse Kerk. Met de zgn.
Kerstchallenge kunnen kinderen en jongeren zich inleven in het
kerstverhaal.

Out of the Box

Op zondag 17 december kunt u weer meedoen aan ons project Out of
the Box. Zoals u wel weet richt dit project zich op mensen die
afhankelijk zijn van de voedselbank in Oldenzaal. Naast de
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gebruikelijke inhoud van de voedselpakketten is er ook grote behoefte
aan luxere artikelen, zoals: wasmiddelen, vaculim verpakte kaas en
koffie. U kunt uw producten deponeren in de boxen die klaar staan in
de kerkzaal. De boxen blijven nog een week na de actiezondag staan.
Dus ook op zondag 24 december kunt u nog spullen inleveren.

De Hofvijver

Wat fijn dat er voor de huisraadbank veel spullen zijn aangeboden. Ze
zijn hier erg blij mee. Ook voor Kklusjes zijn er weer aanvragen
geweest.

Spullen voor de huisraadbank blijven nodig. Elektrische apparatuur
niet ouder dan 5 jaar, i.v.m. stroomverbruik, is meer dan welkom.
Mocht u ook nog goede kleding hebben die u zelf niet meer draagt.
Dan kunt u dit op elke eerste zaterdag van de maand, tussen 10 en 11
uur, bij de kledingbank brengen. Alle maten zijn welkom.

(adres is, Nijverheidsstraat 97 te Oldenzaal)

Namens de Diaconie, Sytske Sijtsma Sytske.sijtsma@gmail.com
06 — 27 10 74 22 (na 17.30 uur) of via Watts App

Dankdag voor Gewas en Arbeid

Op 2 november was de Dankdag voor Gewas en Arbeid. In de

kerkdienst van 5 november is hier aandacht aan besteed. Op de foto
kunt u zien hoe mooi Anja
Wolbers de  tafel  heeft
aangekleed.
Alle producten zijn door Oold
Bleank geleverd en na de dienst
zijn ze bij de Voedselbank
gebracht.
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Ontmoetingsmiddag 22 oktober

&

LA25

We hebben zondag 22 oktober mevr. Tineke van Buren gehad.
Tineke is een achternicht van Johanna van Buren, het was een zeer
geslaagde middag.

De mensen waren muisstil toen Tineke aan het vertellen was. Zo
boeiend en met veel humor.

We hadden een mooie opkomst, voor degene die niet geweest zijn,
ze hebben wat gemist.

We hebben een vrije gift gevraagd en dat heeft € 95,00 opgeleverd,
dat is voor onze verdere Ontmoetingsmiddagen om mensen te kunnen
boeken.




Op zondag 21 januari houden we onze nieuwjaarsreceptie. Deze
middag zijn er knieperkes, hapjes, spelletjes en een quiz. We willen
die dag ook Ds. Gerco Veening en zijn vrouw uitnodigen.

*QOp zondag 21 april willen we Frans Achterberg vragen, Frans is een
troubadour en hij begeleid zichzelf op zijn gitaar.

*Op donderdag 12 september willen we weer een reisje maken. Dit
keer naar Schloss Clementswerth in Duitsland.

*Op zondag 10 november hebben we weer onze Ontmoetingsmiddag,
die is nog niet ingevuld.

Wilt u deze datums noteren? Natuurlijk hoort u t.z.t weer van ons.

Het team Ontmoetingsmiddag

Themabijeenkomst: verliesverwerking
(Eerstvolgende over rouw: 14 januari, uitvaart: 14 april)

Als eerste in een reeks van drie zijn we zondag 12 november na de
dienst met elkaar in gesprek gegaan over persoonlijke ervaringen van
verlies. Wat fijn dat er een groot vertrouwen was en dat zeer
persoonlijke verhalen gedeeld durfden worden. Een rijk moment
samen!

Aan de hand van enkele vragen keken we naar de ervaringen. Daarbij
was ruimte voor het verhaal en de emotie, maar ook voor de vraag ‘wat
heeft je geholpen’? De antwoorden op die vraag willen wij hier graag
delen. Mogelijk dat u er, ondanks dat u er niet bij was, iets aan heeft in
uw leven op dit moment.

Mensen: die luisteren, die tijd voor je nemen, die durven spreken bij
veel emotie. Die de juiste dingen zeggen: bedoeld maar soms ook
onbedoeld. Die de stilte niet vrezen.

Het gevoel hebben dat je op je plek komt. Dat alles samenvalt met wie
Jij ten diepste bent.

Erkennen dat er, in ieder van ons, een klein kind leeft dat aandacht
nodig heeft. Aandacht die hij/zij bij het opgroeien heeft gemist of waar
het ervaringen op deed waar nu, in het volwassen leven, nog aan
geleden wordt.
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Leren aan het leven of door studie. Jezelf ‘wijzer’ maken. Wat iets
anders is dan kennis vergaren.

Zelf initiatief nemen. Help durven roepen. Erkennen dat je het niet
alleen kunt. Een volgende stap durven zetten ook al lijkt het nog zo
moeilijk.

Bevestiging van een naaste dat je goed bezig bent. Dat je goed bent.
Dat je mooi bent en lief.

Dankbaarheid. Niet kijken naar wat er niet (meer) is, maar wat er nu
wel is.

Dieren: die hond die de kop op mijn schoot legde toen ik zo verdrietig
was. Zonder woorden, zonder oordeel, mét mij zijn.
Vergevingsgezindheid. Durven zien dat er meer achter iemand zit dan
de boze woorden of daden. We zijn allemaal kwetsbare mensen.
Strijd met God / het geloof. Als Jakob.

En met dat laatste wil ik graag dit verslagje afsluiten. Want, naast alle
andere punten, zal het vechten met God ons niet onbekend voorkomen.

T,

Gen. 32: 25-27 Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er
worstelde iemand met hem tot dat de dag aanbrak. Toen de ander zag
dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en
daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei
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de ander: “Laat mij gaan, het wordt al dag.” Maar Jakob zei: “Ik laat u
niet gaan tenzij u mij zegent.”

Wij hopen van harte weer een fijne groep te kunnen begroeten bij onze
volgende ontmoeting op 14 januari!

Namens het pastoraal team, Yvonne.

Amnesty International

leder jaar rond 10 december komt Amnesty International met Write
for Rights in actie voor mensen die onterecht vastzitten of worden
bedreigd vanwege hun werk, mening of om wie ze zijn. We sturen
honderdduizenden brieven naar koningen, ministers en presidenten en
vragen hun een einde te maken aan onrecht. Deze internationale actie
levert elk jaar succes op. Activisten komen vrij, discriminatie stopt,
daders worden berecht.

Helpt u ook (weer) mee dit jaar? In de bibliotheek Oldenzaal wordt
tussen 9 en 19 december geschreven voor Ana Maria (Brazilié)
en voor Thapelo (Zuid-Afrika), slachtoffers van racisme of
overheidsgeweld. Voor Chaima (Tunesié), die wegens kritiek op de
president - dictator 20 jaar in de gevangenis kan verdwijnen, en voor
de verstandelijk beperkte Rocky (USA) die, ondanks vrijspraak door
een jury, al 30 jaar in de dodencel zit.

Op de fietskar in de bibliotheek vindt u hun foto’s met meer informatie
en posters over successen bij Write for Rights in vorige jaren.

Daar liggen ook de brieven die u kunt ondertekenen of die u zelf kunt
overschrijven. Eigenhandig geschreven brieven maken nog meer
indruk.

Pennen en een brievenbus zijn aanwezig. Voor de verzending en
benodigde postzegels zorgt de Amnesty groep.

Leden van de Hofkerk organiseerden vorige jaren met succes
schrijfacties thuis of in eigen omgeving. Wij brengen ook graag dit
jaar het hiervoor gemaakte schrijfpakket bij u thuis. U kunt de brieven
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in de Amnesty brievenbus op de fietskar in de bibliotheek inleveren of
we halen ze bij u op.

Wilt u (opnieuw) een pakket ontvangen of eerst meer informatie
hebben?

Bel of mail ons: 0541552061 of amnestyoldenzaal@kpnplanet.nl

We danken u bij voorbaat voor uw belangstelling en uw hulp.
Peter Wester, Amnesty International

Bericht uit de Hofwinkel

De Hofwinkel gaat vanaf begin November in de winterpauze.

Dat betekent dat we tot begin maart donderdag ‘s morgens gesloten
zijn.

Wie nog goederen wil afgeven kan contact op nemen bij onderstaande
personen.

We hebben weer heel wat goederen kunnen verkopen voor een tweede
gebruik. Vooral de verkoop op koningsdag was prima en ook de
opbrengst tijdens de sponsorfiets actie was goed.

Het een en ander is wel verbonden met veel werk.

Het Hofwinkel team denkt noch wel even door te gaan met hun
werkzaamheden

In het voorjaar van 2024 melden we ons weer terug.

Het team bestaat uit Hanneke Bugter, Jannie Standhardt,
HenkVrielink en Hendrik Tel

Concerten in de Hofkerk

Dat de Hofkerk zeer in trek is voor het geven van concerten mag als
bekend worden verondersteld.

Ook dit jaar komen er een aantal koren hun kerstconcert geven. Op de
betreffende websites van de uitvoerende artiesten/groepen vindt u
meer informatie over hun concert zoals toegangsprijs, exacte
aanvangstijd e.d.
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Het eerste concert wordt gegeven door het Oldenzaals Latijns
Basiliekkoor op 10 december. Aanvang: 16.00 uur.

Op 15 december geeft het Politiekoor en orkest een kerstconcert. De
aanvangstijd is 20.00 uur. Vrij entree met een vrije gift na afloop.

Het Oldenzaals Nederlands Basiliek Koor geeft ook dit jaar weer 2
kerstconcerten.

Op zaterdag 9 december in de Plechelmuskerk in De Lutte en op
zaterdag 16 december in het Cultuurhuis de Hof in Oldenzaal.

Dit doet zij samen met het Twents Mandoline- en Gitaarorkest.

Het koor wordt versterkt met leden van ‘t Lutters Geluutke en van de
kerkkoren uit Saasveld en Weerselo.

Het gevarieerde repertoire bestaat uit internationale klassiekers.

Alles staat onder leiding van Dorothea van Linschooten en Leo van
Rutte.

Aanvang van de concerten is om 19.30 uur. De deuren zijn vanaf 19.00
uur geopend.
De toegang is gratis. De vrije gift na afloop wordt van harte
aanbevolen!

17 December om 15.00 uur gaan we samen zingen en luisteren naar de
Volkskerstzang. Fijn om met z'n allen bekende kerstliederen te zingen
en te luisteren naar het koor Crescendo uit Enschede. Ondergetekende
zal het orgel bespelen. Toegang vrij, collecte voor de gemaakte
onkosten. Zegt het voort en komt allen!!

Koos en Ina Schollaardt
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Beste mensen,

Wij willen u hartelijk bedanken voor de bloemengroet, die we van de
Hofkerk mochten ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Jaap en Evelien Faber

Hartelijk dank

In een voor ons moeilijke tijd vanwege een geconstateerde ernstige
ziekte bij onze 18 jarige kleinzoon Ruben in Nijmegen, deed het enorm
goed zoveel medeleven te ondervinden vanuit de Hofkerk.

Kaarsje opsteken en bloemen ontvangen biedt dan troost. Ook de
bezoeken van dominee Gerco en Yvonne Meyer zijn van een
waardevolle inhoud. Het medeleven doet goed!!

Ruben is inmiddels begonnen aan een zeer zwaar traject van chemo en
bestraling. Gelukkig is hij, samen met zijn ouders en zussen, dapper en
sterk en met zijn allen hopen we op herstel.

Dank allemaal!
Boukje en Jurrie van der Geize
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.
OolA Bleank

Reimerweg 13
7596 NP Rossum
tel.: 0541 - 625 780
www.ooldbleank.nl
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Diaconie Hofkerk

De diaconie verleent hulp aan mensen in nood, zowel dichtbij in de
eigen gemeente en in de stad alsook verder weg. Naast concrete hulp
organiseert de diaconie projecten waar geld en goederen worden
ingezameld voor goede doelen, zoals Out of the Box en de
RecycleHof.

Andere activiteiten zijn:

de Hofvijver, waarin vraag en aanbod van goederen en klusjes in en
om het huis bij elkaar gebracht worden.

Koningsdag, waarop de kerk open is voor publiek

Kerstpresentje voor de 80-plussers van de Hofkerk.

De diaconie heeft contact met diverse andere hulporganisaties t.w. de
Voedselbank en Amnesty International. Zij is lid van- en neemt deel
aan de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal.

Leden van de diaconie

- 'Yvonne Ponsteen, voorzitter

- Anja Wolbers, RecycleHof

- Sytske Sijtsma, Hofvijver

- Wieger de Jager

- Bertha Frowijn, presentjes 80 jarigen.

Contact: diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl
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Gods telefoon

Ik weet niet of het u bekend is
dat er een telefoon bestaat,

die draadloos vanaf deze aarde
rechtstreeks naar de hemel gaat.

Want gaat U op de knieén
dan gaat daarginds de bel

en kunt u rustig spreken
God hoort Uw stem dan wel.

U zult het vast bemerken

de lijn is altijd vrij.

‘U bent verkeerd verbonden’
Is er bij God niet bij.

Misschien zijn door uw niet geloven
contacten stukgemaakt,

of hebt u lang het toestel

verlaten laten staan.

Uw hart is hier het toestel,

dus kost ’t geen voorbereiding

op ieder tijdstip van de dag
gebruik te maken van zijn leiding.

God wil beslist wel naar U horen
nooit zegt Hij: ‘Maak het kort’
Hij blijft wel aan het toestel,
totdat je je hart hebt uitgestort.

Zoals een vader met zijn kind spreekt,
zo luistert Hij met open oor.

God wil steeds voor zijn kind het beste,
daar is Hij vader voor.
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Dus controleer maar eens uw toestel
en maak het storingsvrij,

uw Vader in de hemel

is dan ontzaglijk blij.

(auteur niet bekend)
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r dan 60 jaar
| stevig fundament
- de bouw.

ELFERINC

bouwgroep

www.elferinkbouwgroep.nl
Kleibultweg 65 Oldenzaal » 0541 51 26 55

HANDBESCHILDERDE GELEGENHEIDSKAARSEN

VOOR DIVERSE GELEGENHEDEN:

o VERJAARDAGSKAARS
ROUWKAARS

DOOPKAARS

HUISPAASKAARS

MET PERSOONLIJKE SYMBOLIEK

De Kern, (06) 14379278
www.dekernonline.nl
info@dekernonline.nl




Redactie Hofstem o
Uiterlijke
Aanleveren kopij inleverdatum:
U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren. 14 dec.
E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl voor 18.00
uur

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van
naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie
colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt!

We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen.
Aangezien we aan een maximum aantal pagina’s zijn gebonden, kan
het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een
volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen.

De volgende Hofstem verschijnt: 22 december

Redactie
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent, tel. (074) 278 28 10

Voor digitale reacties: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl

Redactiecommissie
Dhr. W.P. Timmers
Dhr. W. Valkema
Mevr. Y. Ponsteen
Dhr. J. Schollaardt

Codrdinatie bezorging
Mevr. J. Timmers, tel. 06-24689687
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2=  dc Bloemenhoek

bloemenhoek n

\ / oldenzaal

Bloemen

Planten
Decoratie
Lifestyle
Bezorgen
Rouw

Trouw

Tubbergerweg 18A, 7603 NV Mariaparochie T 0546 - 49 08 66
Ootmarsumsestraat 31, 7572 AB  Oldenzaal T 0541 -517080
www.debloemenhoek.eu info@debloemenhoek.eu
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Diaconie

Dhr. F.J.C. Woordes
(administratie)

Look 55, 7577 GK Oldenzaal.
Telefoon 06-13773445.
Bankrekening:
NL42ABNA0595523544

Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te
Oldenzaal

Administratie kerkleden
Anja Wolbers

E-mail: ledenadministratie@
hofkerk-oldenzaal.nl

Autodienst

Aanvraag vervoer uiterlijk
zaterdagavond voor 18.00 uur bij
Fam. van Hemert

Email: c-avanheemert@tele2.nl
Tel. 517722

M.i.v. 9 december:
cvanhemert2@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Dhr. H. Hekman

Scholte Grevinkhoflaan 28,
7573 BD Oldenzaal

Tel. 06-51196518

E-mail:
fahofkerkoldenzaal@gmail.com
Bankrekening ten name van
Hofkerk te Oldenzaal
NL60ABNA0595895700
Declaraties graag voorzien van
scan of fotobewijsstukken.

Aanspreekpunt van o.a.
Kerkbalans — Oudejaarscollecte
Dhr. H. Hekman

Verkoopadres collectebonnen
Dhr. A. Scholten

Seinelaan 21, Oldenzaal
Telefoon 06-30948094
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mailto:cvanhemert2@gmail.com
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PASTORAAT en PERSPECTIEF

In het pastoraat maken we zichtbaar
dat we er voor elkaar zijn. Dat bete-
kent dat we naast de zondagse
vieringen ook door de week bereik-
baar zijn voor vragen, gesprek en
ontmoeting. Van harte vitgenodigd
voor een kennismakingsgesprek of
om door te praten over wat v bezig
houdt. Dat kunnen geloofs- of levens-
vragen, gevoelens van rouw of verlies
zijn en rituelen rond de grote moment
in een mensenleven zoals doop,
trouwviering, of een vitvaart.

TEAM PASTORAAT

ds. Gerco Veening 06-11504072

S.v.p. bellen tussen 17:00-19:00 vur
Niet op vrijdag en zaterdag

Yvonne Meyer 06-14379278
Trudy van der Lichte 06-49952300
Renske Vlasblom 06-20929050



