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Dit kerkblad is opgericht op 1 oktober 1979. De oorspronkelijke naam 
Ons Kontakt is in 2005 gewijzigd in de Hofstem. 

Het blad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
en gefinancierd uit abonnementsbijdragen (minimaal € 20,- per jaar, 
bankrekening: NL60 ABNA 05958 957 00 t.n.v. Hofkerk-Oldenzaal) 
Een abonnement is aan te vragen via het formulier op onze website: 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

Redactieadres: Noordelijke Esweg 131, 7558 MN Hengelo. 

Predikant 
Ds. Gerco (G.J.A.) Veening  
Clematishof 92  
7621 CX Borne  
Tel: (074) 3492921 of  
06-11504072  
E-mail:  
dominee@hofkerk-oldenzaal.nl 
Zaterdag vrij  
 
 
 

Scriba 
Mevr. R. M. Lubberding  
Bruninksweg 4 
7595 MH Weerselo 
Tel:06-16262289 
Email:rianke.lubberding@caiway.net 
 
Koster 
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent 
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo  
Telefoon (074) 2782810  
E-mail: famschollaardt@gmail.com 
 
Organist  
Contactpersoon: 
Dhr. J. Schollaardt  
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo 
Telefoon (074) 2782810 
E-mail: famschollaardt@gmail.com 

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

http://www.hofkerk-oldenzaal.nl/
tel:06-16262289
mailto:famschollaardt@gmail.com
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Rondom de diensten 
 

Bijna het einde van de feestmaand december. Alhoewel ik mij kan 

voorstellen dat dat niet voor een ieder van ons het geval is. Wéér de 

kerstdagen en oud en nieuw alleen of, misschien wel, voor de eerste 

keer alleen en als het mee zit komen de kinderen nog even maar verder 

is het een saaie bende en hopen we maar dat het weer snel voorbij 

is...op zulke momenten is het wel fijn dat we een beetje troost kunnen 

putten uit het Woord. In deze 'wereld van oorlogen en geruchten van 

oorlogen'. In de tijden van Jezus' geboorte was het immers ook niet 

allemaal pais en vree...de herdertjes lagen bij nachte...het zal allemaal 

wel maar die 'herdertjes' waren in die tijd ook niet van die beste...daar 

zullen ze ook geen kerstgevoel van gekregen hebben. Waar wíj 

hopelijk wel het kerstgevoel van krijgen zijn de kerkdiensten die op de 

'planning' staan. 

We beginnen op 24 december. In de ochtend dienst om 10.00 uur gaat 

Ds. Maria de Vries uit Wierden voor. Het is dan 4e Advent. In de 

kerstavonddienst, ook op diezelfde zondag 24 december om 19.00 uur 

gaat onze eigen Ds. Gerco Veening voor. Deze bijzondere dienst wordt 

muzikaal extra opgeluisterd door het koor "Laus Deo" uit Enschede 

onder leiding van Wim de Vries. Zij zingen bekende kerstliederen en 

er is natuurlijk ook genoeg ruimte voor samenzang. We beginnen extra 

vroeg op de avond om gezinnen met kinderen en ouderen extra 

gelegenheid te geven de dienst te bezoeken! 

Maandag de 25e december is het 1e Kerstdag. We vieren dat met een 

dienst om 10.00 uur. Voorganger is Ds. Gerco Veening.  

De zondag daarop is het oudjaar. Er is géén dienst 's avonds! Wél om 

10.00 uur natuurlijk, Gerco Veening gaat voor in een gezellige dienst 

met koffie en ?? 

De eerste zondag van het nieuwe jaar 2024 is op 7 januari. 

Traditiegetrouw met gelegenheid om elkaar alle goeds toe te wensen 

onder het genot van een hapje en een drankje. Voorganger is wederom 

onze 'eigen predikant' Gerco Veening.  

Op 14 januari vieren we de week van de eenheid. Het Oldenzaals 

Nederlands Basiliekkoor o.l.v. Dorothea van Linschooten werkt aan 
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aan deze  oecumenische dienst mee met muzikale ondersteuning van 

Jet de Bruin aan de vleugel. 

Voorgangers zijn Ds. Gerco Veening en pastor Ine Wilbers. 

Organist/pianist is Jan Schoenmaker. 

21 januari gaat Ds. Maria de Vries uit Wierden wederom voor met 

Henk Warnaar aan het orgel.  

De laatste zondag van januari, de 28e, gaat Ds. Lambers Heerspink uit 

Delden voor. Een graag gehoorde gast predikant. 

Zowaar een hele rij diensten en voorgangers. Wij, Ina en ik, wensen 

een ieder veel inspirerende diensten en Gezegende Kerstdagen!! 

 

Koos en Ina Schollaardt  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kindernevendienst en/of crèche  
 

Op aanvraag kan er kindernevendienst en/of crèche worden 

aangeboden tijdens de zondagse eredienst. Wanneer (groot-) ouders 

hiervan gebruik willen maken kunnen zij dit kenbaar maken op de 

maandag voor de zondagse dienst. De contactpersoon hiervoor is 

Gerard Pape (jeugdouderling). Telefoonnummer 0541- 519115 (bij 

geen gehoor graag de voicemail in 
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Zondag – 24 december – 10.00 uur 4e Advent 
 

Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. M. de Vries  Dhr. J. Bruil  

Ouderling  Organist  

Mevr. T. van der Lichte  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) Adventscollecte PKN 

 2) Werkgroep inspiratie / bezinning 

 

Zondag – 24 december – 19.00 uur Kerstavonddienst  
M.m.v. Laus Deo uit Enschede, o.l.v. Wim de Vries 

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Dhr. F. Woordes  

Ouderling  Organist  

Dhr. R. Dreierink  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. J. Slinger  1) Geef licht, kinderen in Oekraïne 

 2) Ouderenwerk  

 Deurcollecte: Onderhoud orgel 

 

Maandag – 25 december – 10.00 uur 1ste Kerstdag 
 

Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Mevr. J. Westera 

Ouderling  Organist  

Dhr. G. Pape  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. Y. Ponsteen  1) Kerk in Actie 

 2) Edukans  

 

Zondag – 31 december – 10.00 uur Oudejaarsdienst  
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening / Mevr. Y. Meyer  Mevr. C. Christenhusz  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. Lubberding  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) Geef licht, kinderen in Oekraïne 

 2) Eigen PKN gemeente  
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Zondag – 7 januari – 10.00 uur Nieuwjaarsreceptie  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Mevr. A. Wolbers  

Ouderling  Organist  

Dhr. J. Flokstra  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. S. Sijtsma  1) St. armoedebestrijding Oldenzaal  

 2) Nieuwjaarsreceptie Hofkerk  

 

Zondag – 14 januari – 10.00 uur Week van de Eenheid, m.m.v. 

Oldenzaals Nederlands Basiliek Koor   
 

Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Mevr. I. Simao  

Ouderling  Organist  

Dhr. A. van Dijk  Dhr. J. Schoenmaker  

Diaken  Collectes  

Mevr. A. Wolbers  1) Kerk in Actie/binnenlands 
diaconaat  

 2) Instandhouding pastoraat  

 

Zondag – 21 januari – 10.00 uur  
 

Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. M. de Vries (Wierden)  Dhr. A. Ponsteen  

Ouderling  Organist  

Mevr. Y. Meyer  Dhr. H. Warnaar  

Diaken  Collectes  

Mevr. Y. Ponsteen  1) Diaconaalwerk Oldenzaal  

 2) Missionair werk pionieren  

 

Zondag – 28 januari – 10.00 uur  
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G.J. Lambers Heerspink  Mevr. J. Slinger  

Ouderling  Organist  

Dhr. G. Pape  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) Voedselbank Oldenzaal  

 2) Eigen jeugdwerk  
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Het allegaartje van Kerst 
 

Met aandacht zet ik thuis de kerststal op tafel. De kerststal die ik in 

2018 gekocht heb tijdens een studiereis. De kerststal die ik in 

Bethlehem gekocht heb. En het mag gezegd….Bethlehem is een mooie 

plaats om een kerststal te kopen en toen, in 2018, was het er ook veilig. 

Met aandacht plaats ik dus die kerststal op tafel, de figuren van wijzen 

(magiërs dus) en herders netjes op de plaats en mijn gedachten gaan 

naar het Bethlehem van nu dat onder Palestijns beheer valt. Mijn 

gedachten gaan naar de beelden en berichten die ik steeds weer hoor 

over aanslagen, terreur, wraak, oorlog, vernietiging, honger, 

vernieling. Ik hoor de berichten dat Oekraïne wellicht de oorlog niet 

kan winnen van Rusland, onder andere vanwege de terugloop van de 

steun vanuit andere delen van de wereld. Ik hoor de regen neervallen 

buiten en ik mis de zon.  

Kerst is een allegaartje, dit jaar. Allerlei elementen aanwezig in het 

nieuws, in de natuur, in het vieren van het feest ook. En dat is eigenlijk 

elk jaar zo. Altijd is er wel ergens geweld, ondanks kerstbestanden, 

altijd wel wat aan de hand, perfect is het niet. En toch willen we dat, 

tenminste als we de reclames mogen geloven. Een perfect gedekte 

tafel, warmte voor elkaar, ruzies die worden bijgelegd, de hemel op 

aarde. En bovendien vrede op aarde, want daar gaat het toch ook om? 

De engelen zongen het toch ook al? Of ze zongen of spraken, ik weet 

het niet, maar hun woorden zijn heel bekend geworden. Eer aan God 

in de hoogste hemel (7e?), en vrede op aarde voor de mensen die Hij 

liefheeft. Een mooie tekst, zonder werkwoordsvormen. En dat betekent 

dat je het op verschillende manieren mag lezen, als een soort 

allegaartje. Vrede is op aarde of vrede komt op aarde, vrede was op 

aarde, vrede zal op aarde zijn…..kies maar. En zo ook als het gaat om 

de eer aan God, in de hoogsten trouwens, het woord hemel staat er niet 

bij. En over de vrede….toen engelen deze woorden spraken was er op 

dat moment geen vrede. Woorden van engelen zijn richtingaanwijzers.  

De tekst van de engelen, gesproken of gezongen, je mag het dus ook 

zien als een allegaartje. Er is van alles bij en in en dat is ook niet 

verkeerd. “Allegaartje” vind ik geen vervelende term, ik hou ook wel 

van tutti-frutti. En het past ook bij onze viering van kerst. Want ja, die 
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kerststal, die komt in het evangelie niet voor. Ene Franciscus van 

Assisi heeft de stal geïntroduceerd en zette er, meen ik, een os en een 

ezel in. Die os en die ezel komen wel voor in de bijbel, namelijk bij 

Jesaja, maar net niet in het kerstevangelie. Trouwens, het 

kerstevangelie is ook een dubieuze term, want in twee evangeliën 

wordt gesproken over de geboorte van Jesus, namelijk bij Matteüs en 

bij Lucas. Er is dus niet één kerstevangelie, er zijn er twee. En het 

verhaal dat wij horen in de regel is een samenvoeging van beide 

kerstevangeliën, eerst herders, dan wijzen in die stal, nou ja, de wijzen 

gaan een huis binnen. Een heerlijk allegaartje dus, waarbij wij als west-

Europeanen nog maar wat hebben toegevoegd. Wij, nou ja, 

machthebbers van lang geleden, kozen er voor om de kerstdagen te 

laten vallen zo net na de kortste dag. Er was al een Romeins feest, Sol 

Invictus (onoverwonnen zon), dat viel net na de kortste dag en 

samenhing met het feit dat het licht niet verdwenen was. En vooruit, 

dan dus ook maar de kerstdagen. Het is heel onwaarschijnlijk dat Jesus 

rond deze tijd geboren is, want dan is er geen herder die ’s nachts 

buiten blijft met een kudde schapen. Maar goed, het paste wel mooi, 

bij die Sol Invictus, weer een element erbij, nu van buiten het 

christendom, maar ach, het kan geen kwaad. En om er nog maar weer 

iets bij te doen, ook later de kerstbomen. Germanen vierden feest met 

deze bomen als teken ook weer van het zonlicht dat terugkomt, leven 

dat door gaat ook in de winter. De kerstboom als heidens element past 

prima bij het allegaartje van kerst. En de ster, genoemd in het evangelie 

naar Matteüs, komt als licht voor in heel wat religies. 

Een bont allegaartje zo langzamerhand, en dat kun je afkeuren, je kunt 

er ook blij mee zijn. Want er kan dus veel. Het is dus een inclusief 

feest, niemand of niets buitengesloten, wie niet tegen ons is, is voor 

ons.  

En als een allegaartje nu ook eens vrede op aarde dichterbij brengt, in 

navolging van dat geboren kind…. 

 

Ds. Gerco Veening 
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Op zondag 26 november heeft Gerco na de kerkdienst een brief 

voorgelezen. Deze brief is tot stand gekomen naar aanleiding van onze 

zorgen over de uitslag van de verkiezingen en is besproken in het 

moderamen en in de kerkenraad. Nadat Gerco de brief had 

voorgelezen, steeg er een applaus op, wat ons sterkt in de gedachte dat 

wij namens velen van u spreken. 

Daarom hebben wij deze brief op 30 november namens onze 

Hofkerkgemeente aan de Fatih Moskee gestuurd. 

Hieronder de betreffende brief: 

  

Geacht bestuur van de Fatih Moskee, beste leden van de 

moskeegemeenschap in Oldenzaal, 

  

Met deze brief willen wij u laten weten dat wij ons als 

Hofkerkgemeente verbonden voelen met uw Moskee, ook en vooral in 

deze tijd van polarisatie en radicalisering. Vorige week woensdag 

waren er in Nederland verkiezingen en konden stemgerechtigden de 

leden van de Tweede Kamer kiezen. De PVV is veruit de grootste partij 

geworden en deze uitslag wordt wel een aardverschuiving genoemd en 

is dat naar ons idee ook. We weten dat de PVV zich niet positief uitlaat 

over de aanwezigheid van moskeeën, de Islam en de Koran in ons land. 

Uiteraard geeft de uitslag van de verkiezingen spanningen bij onder 

andere Islamitische organisaties. Wellicht ook bij u. 

En daarom schrijven wij deze brief. Om u te laten weten dat wij aan u 

denken. En daarbij spreken wij de wens uit dat u zich welkom blijft 

voelen in Nederland. Wat ons betreft is iedereen van harte welkom in 

Nederland, in Oldenzaal, in de Hofkerk. En we zijn blij met u. Een paar 

leden van onze kerkelijke gemeente hebben in het voorjaar de 

Iftarmaaltijd meegemaakt en zij voelden zich welkom bij uw 

gemeente. Het was warm en goed om samen te zijn. 

Ook al geloven wij niet precies hetzelfde, we mogen elkaar wel zien 

als kinderen van de Eeuwige. We mogen ons wel met elkaar verbonden 

weten als mensen met hoop; hoop voor de toekomst, hoop voor het 

leven dat we als geschenk hebben ontvangen. 

We wensen u het allerbeste, in naam van de Eeuwige, 
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Namens de kerkenraad en de gemeente van de Protestantse gemeente 

Hofkerk Oldenzaal, 

Gerco Veening (dominee) en Rianke Lubberding (scriba) 

 
Beste leden van de Hofkerk en 
alle mensen die de Hofkerk een 
warm hart toedragen 
 

U bent lid, vriend of gastlid, van onze 

Hofkerk gemeente en daar zijn we blij 

om. Met onze kerkgemeenschap kunnen 

we veel betekenen voor de mensen om 

ons heen.  

Ook wij doen mee met Actie Kerkbalans. 

Waarom? De Hofkerk heeft uw bijdrage nodig. De bijdrage is vooral 

voor de exploitatiekosten van de gemeente in dit komend jaar, maar 

ook hopen we ons gebouw aan te passen aan de eisen van de tijd met 

een voor iedereen toegankelijk gebouw. Onze lopers van Actie Kerk 

Balans komen ook bij u langs. We hopen van harte dat u de Hofkerk 

wilt steunen met een bijdrage. We zijn heel blij met uw bijdrage. 

Uw steun komt volledig ten goede aan de lokale Hofkerk.  

Voor ieder ingeschreven lid moet de Hofkerk jaarlijks 30 euro 

afdragen aan de (landelijke) PKN (Protestantse Kerken Nederland). 

 

Actie Kerkbalans 2024 bericht voor de lopers 

We zijn er (bijna) klaar voor! De folders komen deze week van de 

drukker, de brieven en looplijsten zijn klaar.  

Drie zeer trouwe lopers hebben om gezondheidsredenen moeten 

stoppen. We zijn hen heel dankbaar voor het werk dat zij al die jaren 

voor de kerk deden. Gelukkig hebben we nieuwe mensen gevonden, 

die bereid zijn om te lopen. Wel hebben we meerdere wijken en lijsten 

moeten herschikken. Hopelijk hebt u daar begrip voor. 

Wanneer wat? 

De actie Kerkbalans loopt van zaterdag 13 t/m zaterdag 27 januari 

Mogelijkheid 1: Op zondag 7 januari staan collegeleden na de dienst 

voor u klaar om de stapeltjes met enveloppen uit te reiken 
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Mogelijkheid 2: Op maandagmorgen 8 januari kunt u tussen 9.30 u en 

11.00 uur in de Hof keuken de enveloppen ophalen. 

Het inleveren van de enveloppen is in de kerk op woensdag 31 januari 

van 19.00 – 20.30 uur. 

Op welke huisadressen u eerder de enveloppen kunt afleveren hoort u 

nog via de mail van ons 

Hartelijk dank voor de toezegging om ook nu weer mee te doen met 

onze actie Kerkbalans. 

 

Namens het college van kerkrentmeesters, Inge Simao 

 

Overzicht van de collectes: 
 

Hofkerk: 

15 oktober 2023     € 45.05Eigen PKN Gemeente 

22 oktober 2023     € 66.55 Vernieuwingsgelden 

29 oktober 2023     € 36.15 Instandhouding gebouw 

  5 november 2023  € 43.10 Instandhouding eredienst 

12 november 2023  € 73,22 Catechese en educatie 

19 november 2023  € 56.66 Jeugdwerk 

26 november 2023  € 43.70 Jeugdwerk 

  3 december 2023  € 59.70 Pastoraat 

10 december 2023  € 37.95 Instandhouding gebouw 

 

Diaconie: 

15 oktober 2023      € 39.43 Amnesty International 

22 oktober 2023      € 56.75 Kerk in actie werelddiaconaat 

29 oktober 2023      € 35.50 Voedselbank 

  5 november 2023  € 42.02 Kerk in actie werelddiaconaat 

12 november 2023  € 68.60 Wensambulance 

19 november 2023  € 60.76 Kerk in actie, zending 

26 november 2023  € 42.80 Kerk in actie, zending 

  3 december 2023  € 55.55 Kerk in actie, kinderen in de knel 

10 december 2023  € 37.00 Amnesty International 
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Opbrengst koffiepotje € 201,-  

Mevr. R. Schuurman ontving € 20,-  

 

Vriendelijke groeten, Henk Hekman, penningmeester 

Mobile: 06-51196518 

 

Collectedoelen van de diaconie in januari 
 

7 januari is de collecte voor de stichting Armoedebestrijding in 

Oldenzaal 

14 januari is de collecte voor Kerk in Actie, binnenlands diaconaat, 

o.a. werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje. 

21 januari is de collecte voor diaconaal werk in Oldenzaal. 

28 januari de collecte is voor de Voedselbank in Oldenzaal. 

 

Kerstavonddienst 2023: Geef licht  

 

Collecte Kerk in Actie, help kinderen in Oekraïne de oorlog door. 

 
 

Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. Dat wil Kerk in 

Actie bieden aan kinderen in Oekraïne. Door de jarenlange contacten 

met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. 

Kinderen krijgen een veilige plek om te spelen, psychosociale hulp om 

mentaal gezond te blijven en Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- 

en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. 
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Gemeentemiddag op zondag 19 november 2023 
 

We begonnen de bijeenkomst met koffie van Ina en met krentenwegge 

van de diaconie.  

Aan het begin van de vergadering is aandacht gevraagd voor een aantal 

vacatures. We zoeken een ouderling en een diaken. In het nieuwe jaar 

zal het aantal uren van Ina weer teruggebracht worden. Daarom hebben 

we dringend behoefte aan meerdere schoonmakers en koffiezetters. 

Als er zich meerdere mensen aanbieden, hoeft een ieder maar enkele 

keren per jaar bij te springen. 

Jaap Flokstra, de voorzitter van de kerkenraad, gaf aan de hand van 

enkele sheets een korte uitleg van de stand van zaken met betrekking 

tot de aanpassingen/ verbouwing.. Daarna werden er vragenlijsten met 

daarop ruimte voor suggesties en ideeën rond gedeeld. Aan alle 

tafeltjes zijn de mensen daar enthousiast en constructief mee aan de 

slag gegaan. Van alle ingebrachte opmerkingen, ideeën, voorstellen, 

vragen en zelfs foto’s is een verslag gemaakt.  

Dit verslag is verstuurd naar alle betrokkenen, de adviesgroep, de 

bouwgroep en degene(n) die over de inrichting gaan. We verwachten 

dat zij door de aangeleverde ideeën en het  enthousiasme van de 

aanwezigen  geïnspireerd zullen raken.   

 

Yvonne Ponsteen 

 

Aan de Hoftafel 
 

Op 13 december genoten de gasten van ‘Aan de Hoftafel’ van een 

heerlijk kerstdiner.  

Wilt u ook wel een keer samen met anderen genieten van lekker eten 

en goed gezelschap? Op 10 januari in het nieuwe jaar om 12 uur bent 

u weer welkom. U kunt zich opgeven op het emailadres 

ymponsteen@hetnet.nl . 

mailto:ymponsteen@hetnet.nl
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Themabijeenkomst ‘rouw’ 
 

Zondag 14 januari van ca. 11:45u – 13:00 uur, Keukenhof, Hofkerk. 

Het pastorale team nodigt u van harte uit elkaar te ontmoeten om over 

dit thema te spreken. 

Dit is de tweede keer van de drie bijeenkomsten die wij organiseren 

als een soort ‘groothuisbezoek’. In deze bijeenkomst willen wij met 

elkaar praten over ‘rouw’. Hoe dat  vroeger werd beleefd en hoe 

beleven wij het nu.  

Op 14 januari zal, aansluitend aan de kerkdienst, deze tweede 

bijeenkomst plaatsvinden. Er is ruimte om met elkaar te spreken over 

rouwbeleving. Vroeger werd rouw wel eens toegedekt, er werd niet 

meer over gesproken. Mag je rouw, het rouwen tegenwoordig 

openlijker en zichtbaarder beleven?   

Hierover willen we met elkaar in gesprek. En we kijken wat er bij de 

ontmoeting met elkaar naar boven komt. 

Wij hopen op een goede bijeenkomst, waarin we open en in 

vertrouwen met elkaar over onze rouwervaringen kunnen spreken. 

 

Het pastorale team, Gerco, Renske, Yvonne, Trudy  
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Pub quiz , doe mee!  
 

 

Op vrijdag 19 januari 2024 om 20.00 uur organiseert de  

commissie Inspiratie en Ontmoeting van de Protestantse Gemeente 

Tubbergen een pub quiz. 

Bij deze nodigen wij alle gemeenteleden van de Kleine Ring 

gemeentes uit om mee te doen! 

 

Het wordt een gevarieerde quiz, met voor elk wat wils. Vorig jaar 

gingen al teams uit Denekamp en Oldenzaal met ons en elkaar de strijd 

aan. Dus ben je goed in quizzen of wil je gewoon een gezellig avond? 

Geef je dan op om mee te doen.   Een team bestaat uit maximaal 5 

personen.  

Blijft de wisselbeker dit jaar weer in Tubbergen of gaat een andere 

gemeente er met de winst van door? 

Aan deelname zijn geen kosten verboden. De koffie en thee zijn gratis. 

Overige drankjes voor eigen rekening. 

 

Locatie: De Delle, Hattinkstraat 4, Tubbergen.  

 

Je kunt je opgeven als team. Of individueel, dan zorgen wij dat je in 

een team wordt ingedeeld.  

Meedoen staat open voor alle gemeenteleden.  Dus geef je op en maak 

er samen een fijne avond van! 

 

Opgeven kan t/m 5 januari 2024 bij Yvonne Ponsteen,  

ymponsteen@hetnet.nl of whatsapp 0622809951 of mondeling. 
 

De Hofvijver  
 

Ook afgelopen maand is er weer huisraad aangeboden. Hartelijk dank 

daarvoor.  

Naast huisraad is er ook linnengoed in het vooruitzicht gesteld. Dit zijn 

ook zaken die erg goed van pas komen bij veel mensen.  

 

mailto:ymponsteen@hetnet.nl
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Spullen voor de huisraadbank blijven nodig. Elektrische apparatuur 

niet ouder dan 5 jaar, i.v.m. stroomverbruik, is meer dan welkom. 

Mocht u ook nog goede kleding hebben die u zelf niet meer draagt. 

Dan kunt u dit op elke eerste zaterdag van de maand, tussen 10 en 11 

uur, bij de kledingbank brengen. Alle maten zijn welkom.  

(adres is, Nijverheidsstraat 97 te Oldenzaal) 

 

Namens de Diaconie 

Sytske Sijtsma 

Sytske.sijtsma@gmail.com 

06 – 27 10 74 22 (na 17.30 uur) 

Of via Watts App 

 
Ontmoetingsmiddag  
 
Mogen we u er nog even aan herinneren dat we  ZONDAG 21 

JANUARI onze nieuwjaarsreceptie hebben. De kerk is open om 14.30 

uur en we beginnen om 15.00 uur. 

Het wordt een gezellige middag met knieperkes, hapjes en een drankje, 

spelletjes en een quiz. 

We hebben Ds. Veening met zijn vrouw ook uitgenodigd. 

 

Voor die mensen die gehaald willen worden graag een telefoontje naar 

Mariet Hamhuis                0541-55 21 60 

Jannie Standhardt            06-490 833 41 

 

Gefeliciteerd!  
Yvette van der Ven heeft met succes haar BHV opleiding volbracht.  

 
Bloemen 
Een fijne verrassing toen op zondag 12 november Joke ons de bloemen 

uit de kerk  kwam brengen. Hartelijk dank hiervoor. 

 

Bert en Klazien Nijmeijer 

 

 

mailto:Sytske.sijtsma@gmail.com
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Bedankt voor de prachtige bloemen  
Het was een verrassing dat Yvonne Meyer mij de bloemen van de 

Hofkerk kwam brengen. Op 15 november heb ik een knieoperatie 

gehad. Het gaat goed en ik loop al weer rond.  

 

Nogmaals bedankt,  

Rikie Schuurman  

 

Bedankt 
Blij verrast was ik dat ik op zondag 26 november jl. de bloemen van 

de Hofkerk mocht ontvangen. Heel hartelijk dank daarvoor.  

 

Ina Goorhuis  

 

Bloemen ter bemoediging 
 

Wat attent dat de bloemen van de kerk zondag 10 december voor 

Gerrie en mij waren! ‘Ter bemoediging’ stond op het bijgevoegde 

kaartje. Ik gebruik mijn bedankje om te vertellen hoe de situatie is. 

Gerrie, mijn vrouw dus, verblijft nu bijna vijf jaar in het zorgcentrum 

Gereia. De verzorging is voortreffelijk, maar zelf kan zij haast niets 

meer. Dat is lichamelijk het geval – Gerrie wordt met een liftje in en 

uit een royale rolstoel getild – maar ook geestelijk. Praten gaat niet 

meer. Omdat zij niet dement is, maar in elk opzicht macheloos, leidt 

dit tot een heel verdrietige wanhoop. 

Het is allemaal begonnen met depressies. Die werden in de loop van 

de jaren zo zwaar dat na de antidepressiva op haar eigen aandringen 

tot elektroshocks (ect) werd besloten. Het heeft, naar mijn 

lekenovertuiging, tot ernstige hersenbeschadiging geleid. De afdeling 

Gammelkeres-Plus, waar zij verblijft, is niet bedoeld voor dementen, 

maar aanspreekbaar is geen van de medebewoners. Evenmin als dus 

Gerrie zelf, die wel even verrast reageert als familie onverwacht voor 

haar staat, maar dan toch al gauw van streek is. 

En daarom is jullie bemoediging heel fijn! 

 

Wim Timmers 
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Diaconie Hofkerk 
 

De diaconie verleent hulp aan mensen in nood, zowel dichtbij in de 

eigen gemeente en in de stad alsook verder weg. Naast concrete hulp 

organiseert de diaconie projecten waar geld en goederen worden 

ingezameld voor goede doelen, zoals Out of the Box  en de 

RecycleHof. 

 

Andere activiteiten zijn: 

de Hofvijver, waarin vraag en aanbod van goederen en klusjes in en 

om het huis bij elkaar gebracht worden. 

Koningsdag, waarop de kerk open is voor publiek 

Kerstpresentje voor de 80-plussers van de Hofkerk. 

 

De diaconie heeft contact met diverse andere hulporganisaties t.w. de 

Voedselbank en Amnesty International. Zij is lid van- en neemt deel 

aan de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal. 

 

Leden van de diaconie 

·  Yvonne Ponsteen, voorzitter 

·  Anja Wolbers, RecycleHof 

·  Sytske Sijtsma,  Hofvijver 

·  Wieger Jager, algemeen ondersteunend 

·  Bertha Frowijn, presentjes 80 jarigen 

 

Contact: diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl 

https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#Out-of-the-Box
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.amnesty.nl/
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Redactie Hofstem 
 

Aanleveren kopij 

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.  

E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van 

naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie 

colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt! 

 

We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen. 

Aangezien we aan een maximum aantal pagina´s zijn gebonden, kan 

het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een 

volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen. 

 

De volgende Hofstem verschijnt: 26 januari 2024 

 

Redactie 

Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent, tel. (074) 278 28 10 

 

Voor digitale reacties: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Redactiecommissie 

Dhr. W.P. Timmers  

Dhr. W. Valkema 

Mevr. Y. Ponsteen 

Dhr. J. Schollaardt  

 

Coördinatie bezorging 

Mevr. J. Timmers, tel. 06-24689687 

 
 
 

Uiterlijke 
inleverdatum: 
 18 januari 
vóór 18.00 

uur 
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Diaconie 
Dhr. F.J.C. Woordes 
(administratie)  
Look 55, 7577 GK Oldenzaal. 
Telefoon 06-13773445.  
Bankrekening: 
NL42ABNA0595523544  
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te 
Oldenzaal  
 
Administratie kerkleden 
Anja Wolbers 
E-mail: ledenadministratie@ 
hofkerk-oldenzaal.nl  
 

College van Kerkrentmeesters 
Dhr. H. Hekman  
Scholte Grevinkhoflaan 28,  
7573 BD Oldenzaal 
Tel. 06-51196518 
E-mail:  
fahofkerkoldenzaal@gmail.com 
Bankrekening ten name van 
Hofkerk te Oldenzaal  
NL60ABNA0595895700  
Declaraties graag voorzien van 
scan of fotobewijsstukken.  
 
Aanspreekpunt van o.a. 
Kerkbalans – Oudejaarscollecte 
Dhr. H. Hekman 

Autodienst 
Aanvraag vervoer uiterlijk 
zaterdagavond vóór 18.00 uur bij  
Fam. van Hemert 
Email: c-avanheemert@tele2.nl 
Tel. 517722 

Verkoopadres collectebonnen 
Dhr. A. Scholten 
Seinelaan 21, Oldenzaal  
Telefoon 06-30948094 

  M.i.v. 9 december: 
  cvanhemert2@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:cvanhemert2@gmail.com
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