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COLOFON 

Dit kerkblad is opgericht op 1 oktober 1979. De oorspronkelijke naam 
Ons Kontakt is in 2005 gewijzigd in de Hofstem. 

Het blad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
en gefinancierd uit abonnementsbijdragen (minimaal € 20,- per jaar, 
bankrekening: NL60 ABNA 05958 957 00 t.n.v. Hofkerk-Oldenzaal) 
Een abonnement is aan te vragen via het formulier op onze website: 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

Redactieadres: Noordelijke Esweg 131, 7558 MN Hengelo. 

Predikant 
Ds. Gerco (G.J.A.) Veening  
Clematishof 92  
7621 CX Borne  
Tel: (074) 3492921 of  
06-11504072  
E-mail:  
dominee@hofkerk-oldenzaal.nl 
Zaterdag vrij  
 
 
 

Scriba 
Mevr. R. M. Lubberding  
Bruninksweg 4 
7595 MH Weerselo 
Tel:06-16262289 
Email:rianke.lubberding@caiway.net 
 
Koster 
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent 
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo  
Telefoon (074) 2782810  
E-mail: famschollaardt@gmail.com 
 
Organist  
Contactpersoon: 
Dhr. J. Schollaardt  
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo 
Telefoon (074) 2782810 
E-mail: famschollaardt@gmail.com 

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

http://www.hofkerk-oldenzaal.nl/
tel:06-16262289
mailto:famschollaardt@gmail.com
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Rondom de diensten 
 

We zijn in de tijd van Epifanie terechtgekomen. Dit is de periode na 

Kerst en Drie-koningen. Hierin komen dus de Driekoningen, de Doop 

in de Jordaan en de bruiloft in Kana voor. 

Dit verhaal staat in het Johannes-evangelie, hoofdstuk 2, verzen 1-12. 

Jezus was in het dorp Kana in Galilea te gast op een bruiloft. Toen daar 

de wijn opgeraakt was, veranderde Hij op verzoek van Zijn moeder 

Maria water in wijn. 'Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin 

met de tekenen en openbaarde Hij zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen 

geloofden in Hem.' Wijn is in de Bijbel het symbool van de hemelse 

vreugde; water is onder andere het symbool van de aardse 

werkelijkheid. De betekenis van Jezus' wonder is dat Hij het aardse 

verheft tot het goddelijke; het sterfelijke onsterfelijk maakt. In die zin 

is de Bruiloft van Kana een voorafspiegeling van het mysterie van 

Pasen.  

De zondagen hebben voor zover ik weet géén extra namen maar heten 

'gewoon' de -zoveelste- zondag na Epifanie. 

 

Op zondag 28 februari zal Ds. Gert Jan Lambers Heerspink uit Delden 

voorgaan. Een graag gehoorde gastpredikant! 

De eerste zondag in februari gaat onze 'eigen' predikant Ds. Gerco 

Veening voor. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal en zal 

het Hofkoor o.l.v. ondergetekende aan de dienst meewerken. Ook 

wordt er afscheid genomen van één van de ambtsdragers en zal er een 

nieuwe ambtsdrager worden bevestigd. 

Dan volgt zondag 11 februari, de 'carnavalszondag'. Gert de Wolf 

gaat dan voor en Henk Warnaar is de pianist/organist. Aangezien er in 

het verleden altijd maar zéér weinig kerkgangers naar deze dienst zijn 

gekomen, hebben we besloten dat u, als u wilt komen, zich moet 

aanmelden bij de koster. Dit kan telefonisch op 074-2782810 of per 

mail. famschollaardt@gmail.com 

Dit om te voorkomen dat we, net als vorig jaar, de hele kerk moesten 

verwarmen voor 13 kerkgangers! Tot 30 bezoekers kunnen we terecht 

in de Keukenhof. Graag vóór zaterdagavond 20:00 uur! 

mailto:famschollaardt@gmail.com
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Op de eerste zondag van de 40-dagentijd komt Ds. Rienke Vedders-

Dekker uit Markelo naar de Hofkerk. Ze is, behalve predikant in 

Diepenheim, ook pastor in wooncentrum Eugeria in Almelo. 

De tweede zondag in de veertigdagentijd gaat Ds. Gerco Veening weer 

voor.  

Wij hopen op inspirerende diensten! 

 

Met een hartelijke groet aan allen, 

Koos Schollaardt 

 
 
 
 
 
 
Kindernevendienst en/of crèche  
 

Op aanvraag kan er kindernevendienst en/of crèche worden 

aangeboden tijdens de zondagse eredienst. Wanneer (groot-) ouders 

hiervan gebruik willen maken kunnen zij dit kenbaar maken op de 

maandag voor de zondagse dienst. De contactpersoon hiervoor is 

Gerard Pape (jeugdouderling). Telefoonnummer 0541- 519115 (bij 

geen gehoor graag de voicemail in 
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Zondag – 28 januari – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G.J. Lambers Heerspink  Mevr. J. Slinger  

Ouderling  Organist  

Dhr. G. Pape  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) Voedselbank Oldenzaal  

 2) Eigen jeugdwerk  

 

Zondag – 4 februari –  10.00 uur  

Heilig Avondmaal, m.m.v. Hofkoor  
 

Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Mevr. J. Westera  

Ouderling  Organist  

Mevr. T. van der Lichte  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. A. Wolbers  1) Kerk in Actie/werelddiaconaat 
Bangladesh 

Mevr. S. Sijtsma 2) Bloemengroet uit deze kerk  

 

Zondag – 11 februari – 10.00 uur Vooraf aanmelden!  
 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Dhr. G. de Wolf  Dhr. J. Bruil  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. Vlasblom  Dhr. H. Warnaar  

Diaken  Collectes  

Dhr. J. Bruil 1) Kerk in Actie/noodhulp 
Griekenland  

 2) Werkgroep inspiratie & bezinning 
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Zondag – 18 februari – 10.00 uur  
 

Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. R. Vedders-Dekker (Markelo) Mevr. C. Christenhusz  

Ouderling  Organist  

Dhr. R. Dreierink  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. Y. Ponsteen  1) Verjaardagsbox  

 2) Technische aanpassingen voor 
de Hofkeuken  

 

Zondag – 25 februari – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Mevr. J. Westera  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. Lubberding  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. S. Sytsma  1) St. Armoedebestrijding 
Oldenzaal 

 2) Instandhouding Orgel  
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Veertig-dagen-tijd 
Nog even en de veertig-dagen-tijd begint weer. Op woensdag 14 

februari is Aswoensdag het begin. Een tijd van bezinning op het lijden, 

een tijd van vasten voor wie dat wil, een tijd van enige soberheid, ook 

in de kerkdiensten. Het loflied na het kyriegebed klinkt dan niet, de 

liturgische kleur is paars en zo groeien we toe naar Pasen.  

Als je als mens je wilt bezinnen op het lijden, dan heb je in deze tijd 

genoeg mogelijkheden. Het is onvoorstelbaar wat er allemaal gebeurt, 

hoeveel geweld er is, en ook hoeveel polarisatie. Deze tijd lijkt 

daarmee op de tijd van Jesus, en op zijn lijden. In de tijd van Jesus was 

er ontegenzeggelijk polarisatie. Er was de bezetting door Romeinen en 

men reageerde daar heel verschillend op. Er was polarisatie tussen de 

verschillende groepen in Israël. Farizeeën, Sadduceeën, Zeloten en 

Essenen stonden regelmatig tegenover elkaar in discussie. En ook de 

figuur Jesus riep polarisatie op. Of hij dat zo ook heeft gewild is 

natuurlijk de vraag, maar een feit is dat men heel verschillend op hem 

reageerde. Er waren volksgenoten en geloofsgenoten die hem 

herkenden als messias, er waren er ook die dat absoluut niet zo zagen. 

En het grootste probleem was dat men elkaar niet respecteerde. Kijk 

dat je het niet eens bent met elkaar, dat is tot daar aan toe. Maar als je 

daardoor oproept tot geweld, dan is er echt iets mis.  

Polarisatie dus in onze tijd, geweld op verschillende terreinen. In de 

politiek in Nederland, in de politiek in de VS, en de strijd in Israël en 

de Gaza, de strijd in Oekraïne, ach, ik ben nog lang niet volledig, en 

dat wil ik ook helemaal niet.  

Zou een veertig-dagen-tijd, een tijd van bezinning, wellicht ook 

kunnen leiden tot inzicht? Inzicht in hoe het in hemelsnaam toch kan 

dat mensen steeds weer naar wapens grijpen, sommige mensen dan? 

En als inzicht er is, kan het ook leiden tot verzoening, verzoening 

tussen mensen?  

Ik weet wel dat verzoening tussen mensen naadloos past in dat 

prachtige plan van het koninkrijk van God. En ik wil heel graag 

geloven dat oorlog het laatste woord niet heeft, ik wil heel graag 

geloven dat polarisatie het laatste woord niet heeft. En eigenlijk wil ik 

ook graag geloven dat politiek rechtvaardig zal worden, en respectvol 

naar medemens en naar andersdenkenden. Eigenlijk hoop ik dat onze 
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samenleving daadwerkelijk zal inzien dat alle mensen gelijkwaardig 

zijn, waar ze ook zijn geboren. Wij zijn niet in de eerste plaats 

Groningers of Twenten, Duitsers of Fransen, wij zijn in de eerste plaats 

mensen en als gelovige vul ik aan: kinderen van God. En in die zin zijn 

wij allen gelijkwaardig, zelfs marsmannetjes zouden dat zijn. En als 

dat inzicht er mag zijn en mag komen, dan geloof ik dat verzoening 

dicht bij is.  

En verzoening tussen mensen is per definitie verzoening met de bron 

van het leven en met het doel van ons leven. En ergens is de weg van 

Jesus, zijn lijden, zijn sterven en zijn opwekking (of opstanding) 

verbonden met die verzoening. Hij heeft wel heel wat duidelijk 

gemaakt. Hij heeft in ieder geval duidelijk gemaakt hoe wij mensen 

handelen in polarisatie, in geweld, in het gebrek aan respect. Dat heeft 

hij duidelijk gemaakt, hoe wij van tijd tot tijd een zondebok aanwijzen 

alsof die zondebok de schuld is van alles. En dat aanwijzen, dat 

duidelijk maken is natuurlijk ook een mogelijkheid om tot een andere 

weg te komen. Dat mag je trouwens bekering noemen en bekering is 

van alle tijden en kan op elk moment. Wij mensen mogen en kunnen 

leren, ook van een veertig-dagen-tijd.  

De veertig-dagen-tijd begint dit jaar op 14 februari. Vanuit een hele 

andere kant heeft die datum een andere betekenis: Valentijnsdag. 

Valentijnsdag wil ik niet religieus noemen. Wel heb ik het vermoeden 

dat polarisatie op die dag juist een mooie betekenis kan hebben. Als 

twee polen elkaar aantrekken……magnetisme is een mooie vorm van 

polarisatie.   

 

Ds. Gerco Veening 
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Terugblik themabijeenkomst over Rouw (vroeger en 
nu) op 14 januari 2024 
 

Met  9 personen zaten we in de Hofkeuken bij elkaar. Het was een 

inspirerende bijeenkomst over rouw. 

Trudy van der Lichte vertelde ons dat je op verschillende manieren 

tegen de rouw aan kunt kijken.  

Zo heeft mevrouw Kübler-Ross in 1969 vijf fasen van de rouw 

beschreven: 

Ontkenning-(onderdrukte) woede-het gevecht aangaan of 

onderhandelen-depressie-aanvaarding.  

Deze fasen zijn geen vast patroon, de volgorde is ook niet altijd 

dezelfde, maar vaak wel herkenbaar.  

Een ander (Manu Keirse) ziet rouwtaken bij de mens die rouwt: 

De realiteit onder ogen zien- de pijn van het verlies ervaren- je 

aanpassen aan een leven zonder de ander-opnieuw leren genieten 

terwijl je de herinnering bewaart.  

Rouw, de rouwtaken, het is hard werken.  

Trudy vertelt meer. Zo stelt ze de vraag wat je kunt zeggen tegen 

iemand die rouwt en zeker ook wat je beter niet kunt zeggen. Er zijn 

mensen die het contact met een rouwende vermijden, omdat ze niet 

weten wat te doen of te zeggen. Er zijn mensen die met de beste 

bedoelingen proberen om de rouwende af te leiden of het gemis te 

vergoelijken. Meestal werkt dat niet.  

Het mooiste is toch weer: kunnen luisteren, ook als je zelf niets te 

zeggen hebt. En misschien kun je herinneringen delen of vertellen wat 

die persoon voor jou heeft betekent.  

Denk daarbij niet te gauw dat jij hetzelfde mee maakt als de rouwende 

of meegemaakt hebt en je dus precies weet wat de ander voelt. 

 

En dan even naar vroeger…. We nemen kennis van een aantal 

voorbeelden van rouwadvertenties van vroeger en van nu….heel 

boeiend om de verschillen te zien, vroeger vooral zwart of grijs, nu met 

veel meer kleur. Andere teksten ook, meer gedichten, minder 

bijbelteksten.  
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We noemen ook het feit dat men vroeger bij doodgeboren kinderen het 

liefst zweeg over het verdriet en het kind ook geen naam gaf.  Ook 

werd er verteld over vroegere rouwgebruiken zoals de volle rouw die 

een jaar en zes weken duurde. Een periode met zwarte kleding, zwarte 

sieraden. En na het overlijden werd er een zwart kleed over de spiegel 

gehangen, gingen de gordijnen dicht en werd de klok stilgezet.  

En dan nog wat suggesties voor de mens die rouwt: 

 

Geef ruimte aan je emoties 

Vraag om hulp 

Praat of schrijf erover 

Zorg voor rust en structuur 

Afleiding kan soms heel goed zijn 

Blijf in contact met je omgeving 

Contact met lotgenoten kan je helpen 

Geef jezelf de tijd.  

 

 

En dan zijn er nog meer opmerkingen gemaakt.  

 

Soms is de rouw er al voordat het verlies daadwerkelijk aanwezig is. 

Bijvoorbeeld bij dementie, ongeneeslijke ziekte, een naderende 

echtscheiding. 

Rouw is meestal niet voorbij na 1 jaar. 

Er is ook verstoorde rouw. En dan is het goed om de rouwtaken toch 

af te maken, bijvoorbeeld met een rouwritueel.  

De pijn van rouw is niet te vermijden (druk die dus ook niet weg). 

 

Het was een hele goede bijeenkomst. En fijn dat het zo georganiseerd 

kon worden door het pastorale team.  

 

Gerco Veening  
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Zorg jij dat het goed komt? 
 

Op zondag 7 januari lag er een brief op de koffietafel met de volgende 

tekst 

In het kader van de afbouw van de kostersrol doen we een vriendelijk 

beroep op jullie. We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die af en 

toe als gastdame of gastheer op zondag willen optreden. Deze rol 

omvat het zetten van koffie, klaarzetten/afruimen van kopjes en 

koekjes, en de afwas in de vaatwasser plaatsen en vervolgens opbergen 

in de daarvoor bestemde rekken. We verwachten dat dit slechts een 

paar keer per jaar zal zijn, gezien het aantal beschikbare vrijwilligers. 

Het is leuk om dit met een tweetal te doen Uiteraard staat ruilen met 

een mede-vrijwilliger op de lijst altijd open. Dus, ben jij die persoon 

die graag een bijdrage levert aan een gastvrije zondagochtend? Meld 

je dan aan en draag bij aan een hoffelijke, gezellige en gastvrije sfeer 

in onze gemeente 

Aan het eind van de dienst van 7 januari waren alle zondagen van het 

eerste kwartaal ingevuld. Een geslaagde eerste stap! 

Inmiddels heeft Ina, onze koster, ons van duidelijke instructies 

voorzien. Om de zaken soepel te laten verlopen.  

Yvonne Ponsteen heeft een rooster opgesteld, zodat iedereen ruim van 

tevoren op de hoogte is wanneer je aan de beurt bent. 

.Om te voorkomen dat de vrijwilligers van het eerste kwartaal ook het 

tweede kwartaal weer aan de beurt zijn, doen wij een dringende oproep 

om je op te geven bij Yvonne Ponsteen Email: ymponsteen@hetnet.nl, 

mobiel 0622809951 

Samen zorgen we ervoor dat het goed komt! 

 

Arjen van Dijk  

 
 

 
 
 
 
 

mailto:ymponsteen@hetnet.nl
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Carnaval in Oldenzaal  
 

Op zondag 11 februari wordt er in Oldenzaal weer volop carnaval 

gevierd. Net als vorig jaar houdt de organisatie rekening met het feit 

dat er in Oldenzaal kerkdiensten gehouden worden. 

De aan-en afvoerwegen van de kerken zullen dus toegankelijk blijven 

zodat iedereen de dienst kan bezoeken en weer thuis kan komen. 

Er is tijdens de dienst geen geluidsoverlast van de carnavalsvierders te 

verwachten. 

Toch hebben wij vorig jaar gemerkt dat veel mensen op 

Carnavalszondag liever niet naar de kerk komen.  

Als er weinig bezoekers zijn, is het jammer van de stookkosten van de 

hele kerkzaal en zullen wij de dienst in warmere sferen in de 

Keukenhof houden. 

Daarom willen wij graag vooraf weten op hoeveel mensen wij kunnen 

rekenen, zodat wij niet met onnodige stookkosten zitten. 

De dienst wordt wel van harte aanbevolen, want Gert de Wolf zal 

daarin voorgaan en hij is een graag geziene voorganger bij ons. 

Als u besluit niet te komen, moet u er rekening mee houden dat u de 

dienst niet online zult kunnen volgen, aangezien wij geen 

opnameapparatuur in de Keukenhof hebben. 

  

Een vriendelijk verzoek dus om u vooraf aan te melden, zodat niemand 

voor verrassingen komt te staan.  

Dit kan tot uiterlijk zondag 4 februari bij de familie 

Schollaardt: famschollaardt@gmail.com of 074-2782810. 

  

Rianke Lubberding  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:famschollaardt@gmail.com
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Opbrengst collecten december 
  
Hofkerk 

17 december Oecumene Oldenzaal € 55,30 

24 december 10:00 uur Inspiratie en bezinning € 74,08 

24 december 19:00 uur Ouderenwerk € 121,95 

24 december deurcollecte orgel € 202,10 

25 december Edukans € 87,03 

31 december  Eigen PKN Gemeente € 59,15 

7 januari 2024 Nieuwjaarsbijeenkomst € 82,15 

 

Diaconie 

17 december Dorcas € 53,45 

24 december 10:00 uur Advents Collecte PKN € 80,15 

24 december 19:00 uur Geef Licht Kinderen Oekraïne € 255,45 

25 december  Kerk in actie, kinderen in de knel € 116,21 

31 december  Geef Licht Kinderen Oekraïne € 89,37 

7 januari 2024 St. Armoedebestrijding Oldenzaal € 118,45 

 

Via Renske Vlasblom is een gift van EUR 10 ontvangen van een 

anonieme gever. 

 

Vriendelijke groeten, 

Henk Hekman, penningmeester 
 

Collectedoelen van de diaconie in februari 
 

4 februari is de collecte voor Kerk in Actie, werelddiaconaat. 

Bangladesh lijdt zwaar onder de klimaatverandering. Het land kampt 

steeds vaker met cyclonen en overstromingen. Boeren hebben grote 

moeite te overleven.  Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan 

de klimaatverandering aan te passen.  

 

11 februari is de collecte voor Kerk in Actie, noodhulp in 

Griekenland. Nog altijd zijn miljoenen mensen over de hele wereld op 
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de vlucht.  Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en 

helpen met kleding, voedsel, zorg en onderwijs. 

 

18 februari is de collecte voor de verjaardagsbox in Oldenzaal. 

25 februari de collecte is voor de stichting Armoedebestrijding in 

Oldenzaal 
 
 

Bericht van HAVONOS 
 

Ieder jaar collecteren we in de Hofkerk een aantal malen voor 

Havonos, een stichting die werkt in Sri Lanka. 

De stichting wil met onderstaand bericht laten zien hoe ze , samen met 

Wilde Ganzen, de mensen daar helpen. Maar ook geven ze aan hoe 

hoog de nood is.  

 

Help Sri Lanka, het land is failliet, de inflatie is 60/70 procent. Geen 

werk = geen eten. De mensen zijn de wanhoop nabij, ze sterven door 

honger of ondervoeding! Project heet FAITH = Food Always In The 

Home. Als ze al een stukje grond hebben zorgen Havonos en Wilde 

Ganzen voor materialen, planten en zaden, zodat ze een duurzaam 

moestuintje kunnen aanleggen.  De oogst wordt gedeeld en ze koken 

met elkaar. We 

streven ernaar om de 

meest arme mensen 

en kinderen 2x in de 

week een voedzame 

maaltijd aan te 

kunnen bieden.  

 

Wij kunnen dat niet 

alleen, het is teveel, 

daar hebben wij uw 

hulp bij nodig.  
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In 2023 hebben wij zelf nog gezien hoe zwaar ze het hebben. 

Website: www.havonos.nl rekeningnummer NL89RABO0120618923 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sieni Schouten 

 

 
De Hofvijver  
 

Het was afgelopen maand rustig met betrekking tot de vraag om 

klusjes of voor het ophalen van huisraad. Spullen voor de huisraadbank 

blijven echter nodig. Elektrische apparatuur niet ouder dan 5 jaar, 

i.v.m. stroomverbruik, is meer dan welkom.  

Mocht het aangebodene niet in Oldenzaal opgeslagen/gebruikt 

worden, dan bieden we het aan in Enschede bij stoparmoede053. 

 

Mocht u ook nog goede kleding hebben die u zelf niet meer draagt. 

Dan kunt u dit op elke eerste zaterdag van de maand, tussen 10 en 11 

uur, bij de kledingbank brengen. Alle maten zijn welkom.  

(adres is, Nijverheidsstraat 97 te Oldenzaal) 

 

Namens de Diaconie, Sytske Sijtsma 

Sytske.sijtsma@gmail.com 

06 – 27 10 74 22 (na 17.30 uur) 

Of via Watts App 

 

 
 

http://www.havonos.nl/
mailto:Sytske.sijtsma@gmail.com
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De nieuwe keuken 
Het gaat gebeuren! Er komt een echt keukenblok in de Hofkeuken.  

Al een jaar wordt er elke maand Aan de Hoftafel een warme maaltijd 

op tafel gezet. Dat betekende dat elke maaltijd thuis gekookt moest 

worden en in de Hofkeuken opgewarmd. Daardoor waren we beperkt 

in onze menu’s. En was er geen goede afzuiging. 

Maar nu gaat dat veranderen. Met een tekenaar, een kok en een 

kleurendeskundige hebben we bij Superkeukens in Oldenzaal een 

mooie en vooral praktische keuken uitgezocht. In maart zal deze 

keuken geïnstalleerd worden. Dat betekent dat er voor die tijd heel wat 

moet gebeuren. Er is een planning gemaakt waarop je kunt zien wat er 

zoal aan de uiteindelijke plaatsing vooraf gaat. 

De eerste voorbereidingen zijn al getroffen en afspraken met 

vrijwilligers zijn gemaakt. De installateur heeft een begin gemaakt, de 

vaatwasser wordt binnenkort verplaatst en het oude aanrecht wordt 

gedemonteerd en afgebroken. De bovenkastjes gaan er af en worden 

naderhand weer opgehangen. 

Tijdens deze werkzaamheden zal het soms lastig zijn om de Hofkeuken 

te gebruiken. We vragen begrip voor de eventuele overlast. Het wordt 

mooi! 

Hieronder ziet u een impressie van de nieuwe keuken.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Yvonne Ponsteen  
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Vacaturebank Hofkerk 
Vrijwilligers gezocht, en gelukkig ook al veel gevonden! 
 

Meerdere malen hebben wij op deze 

plek een oproep gedaan om een 

vrijwilligerstaak binnen onze mooie 

Hofkerkgemeenschap te vervullen. 

Er blijven nog steeds veel mensen 

nodig om alle plannen die we samen hebben gemaakt uit te voeren, 

maar ook om de dagelijks gang van zaken gestroomlijnd te kunnen 

laten verlopen nu Ina minder beschikbaar is. 

Wij zijn dan ook heel erg blij met alle mensen die zich gemeld hebben 

voor één of meerdere taken. Het is teveel om op te noemen wat er 

allemaal gedaan wordt binnen en buiten onze muren, maar we zijn 

ontzettend blij dat er zoveel animo is om mee te denken en mee te 

doen. Zo hebben wij o.a. ons team van diakenen weer kunnen 

aanvullen, hebben zich nieuwe lopers/fietsers voor de Hofstem 

gemeld, is er een nieuw redactieteam voor de Ringsproak gevormd, 

hebben we iemand die onze Facebookpagina  beheert, is de 

schoonmaakclub weer op sterkte, is er een denktank voor de 

verbouwing actief en hebben we een club vrijwilligers voor de 

Hoftafel. Sinds kort hebben we ook een groep van koffieschenkers die 

op zondag de koffie- en theezetterij verzorgen. Dit laatste is nog even 

wennen, maar met de nodige instructies van Ina en na het een paar keer 

gedaan te hebben, gaat dit ook zeker goedkomen. We kunnen 

overigens nog steeds mensen gebruiken die willen helpen.  

Daarnaast hebben we natuurlijk ook een flink aantal mensen die zich 

al heel lang inzetten voor de Hofkerk en waar we nog steeds heel erg 

blij mee zijn! 

Zijn alle vacatures dan nu vervuld? Nee, er komen regelmatig nieuwe 

vacatures bij, omdat mensen wel eens iets anders willen of omdat zij 

het vanwege hun gezondheid niet meer kunnen. Ook zijn er vacatures 

die wat lastiger in te vullen zijn. Daarom doen wij nog steeds een 

beroep op iedereen die wat tijd over heeft, het leuk vindt of zich 

geroepen voelt. Zie jij kans om één van onderstaande vacatures te 
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vervullen of een andere taak op je te nemen die je leuk lijkt, laat het 

dan weten.  

Ouderling 

Er is een actuele vacature voor ouderling. Wij roepen u op om namen 

voor te dragen van mensen voor wie dit mogelijk passend zou kunnen 

zijn. Een ouderling is mede verantwoordelijk voor de pastorale zorg. 

Dit gebeurt vooral in de vorm van het bezoeken van gemeenteleden. 

Samen met de predikant vormen zij het pastoraal team. Hij/zij neemt 

deel aan het ouderlingenberaad en de kerkenraadbijeenkomsten. 

Voor informatie bel of mail met: Yvonne Meyer (06) 14379278 

ycmeyer60@gmail.com 

 

Diaken 

De kerkenraad draagt Joke Westera voor als nieuwe diaken.  

Mocht hier bezwaar tegen zijn, dan kunt u dit voor 27 januari kenbaar 

maken bij de scriba, Rianke Lubberding. 

 

In de loop van het jaar ontstaat er nog een vacature voor een diaken. 

Er zijn veel mensen die hulp en aandacht nodig hebben. De diaconie is 

er om naar hen om te zien. Ook beoordeelt de diaconie verzoeken om 

financiële ondersteuning. Het is gevarieerd werk. De diaconie 

organiseert bijvoorbeeld de jaarlijkse Koningsdag/boekenmarkt, zorgt 

voor de kerstattenties en ze neemt deel aan de Stichting 

Armoedebestrijding Oldenzaal. 

Voor informatie bel of mail met: Yvonne Ponsteen: 06-22809951 / 

ymponsteen@hetnet.nl 

 

Werkgroep voor een actuele website 

We vinden dat onze huidige website wel wat moderner en leuker kan 

worden, maar weten nog niet goed in welke vorm dit het beste kan. 

Wij zoeken twee of drie mensen die met elkaar willen nadenken over 

de lay-out en over een manier om de inhoud actueel te houden.  

Voor informatie bel of mail met: Rianke Lubberding: 06-16262289 / 

rianke.lubberding@caiway.net 

 

 

mailto:ycmeyer60@gmail.com
mailto:ymponsteen@hetnet.nl
mailto:rianke.lubberding@caiway.net
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Hofbrief 

Omdat de Hofstem niet elke maand uitkomt, sturen wij tussendoor wel 

eens een extra nieuwsbrief via een mailinglijst. Er is een 

gebruiksaanwijzing waarmee je heel eenvoudig de inhoud in de 

nieuwsbrief plaatst. Het verzenden gaat met 1 druk op de knop, dus 

veel tijd ben je er niet mee kwijt.  

Voor informatie bel of mail met: Rianke Lubberding: 06-16262289 / 

rianke.lubberding@caiway.net 

 

Autodienst 

Wij zoeken mensen die af en toe op zondag iemand die zelf niet mobiel 

is met de auto ophalen van huis, naar de kerk brengen en na de koffie 

weer terugbrengen. Een kleine moeite, groot plezier! 

Voor informatie bel of mail met Alie van Heemert: 06-23647847 / c-

vanheemert@tele2.nl 

 

Verkoper op Marktplaats 

We zoeken iemand die de spullen die we niet hebben verkocht of waar 

geen plaats voor is in ons Hofwinkeltje op marktplaats kan zetten. 

Voor informatie bel of mail met: Hanneke Bugter: 06-30049014 / 

hannekebugter@outlook.com 

 

Als u/je belangstelling hebt in één van bovenstaande taken, neem dan 

contact op met de persoon die bij de taak genoemd staat. Zij vertellen 

er graag wat meer over.  

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die er zijn, maar deze lijst 

is zeker niet uitputtend. Mocht je iets willen doen wat niet hierboven 

staat vermeld, dan horen wij het ook graag!  

 

Rianke Lubberding 

 

 
 
 
 
 

mailto:rianke.lubberding@caiway.net
mailto:c-vanheemert@tele2.nl
mailto:c-vanheemert@tele2.nl
mailto:hannekebugter@outlook.com
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Bezoekmedewerkers, bedankt! 
 

Alle bezoekmedewerkers worden nog heel hartelijk bedankt voor hun 

inzet en het rondbrengen in december van de Kerstattentie op de voor 

hen bekende adressen. Het waren veel adressen, maar het is weer 

gelukt.  

 

Dank, mede namens Renske, Trudy. 

 

Jeugd/Tienerkerk voorjaar 2024 
 

Ook in 2024 gaan we door met de Tienerkerk voor de jeugd dat het 

voortgezet onderwijs en verder vervolgonderwijs volgt. Dit telkens op 

de laatste zondag van de maand in de Bovenhof  van de Hofkerk om 

10.00 uur. We beginnen op zondag 25 februari.  

We richten ons dit voorjaar op de meerdelige productie ‘Jesus: Rise to 

Power’. In minder dan vier eeuwen groeit de weinig bekende cultus 

van Jezus uit tot een dynamisch coherente kracht die het machtige 

Romeinse Rijk domineert. Dit buitengewone verhaal is een episch 

drama vol spanning, politieke intriges en religieuze vervolging.   

We vervolgen dit onderwerp op de zondagen 28 april en 26 mei. 

Zondag 31 maart dat op eerste Paasdag valt slaan we vanwege Pasen 

over. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gerard Pape, Jeugdouderling 
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Koude voetjeskerk.. 
Zondag 31 december was een bijzondere dienst. Géén avonddienst en 

wij konden ons verheugen op een oudejaarsavond gewoon thuis, iets 

wat in geen jaren was voorgekomen! 

Gewoontegetrouw om 08.45 de kachel aangedaan; geluisterd of die 

aansloeg en gerustgesteld naar boven gegaan om de dienst muzikaal 

voor te bereiden. Het was 12 graden maar dat zou spoedig wel beter 

worden (warmer) 

Na een kwartier vonden we dat er nog niet veel verbetering was te 

bespeuren en ik ging even naar de stookruimte om te controleren wat 

er de oorzaak van kon zijn dat het verdacht stil was geworden in de 

kelder. Een snelle blik maakte duidelijk dat er op de apparatenkast een 

rood lampje brandde. Normaal gesproken kan je dat ontgrendelen met 

een drukknop op diezelfde kast. Maarrrr.. er stond circa 40 centimeter 

water in de kelder dus ik kon er niet bij! 

De coördinator van de klussenclub Henk Vrielink maar eens gauw om 

raad gevraagd, of hij misschien hoge laarzen had staan in de 

werkplaats. In die tijd hoorden we een bons en een gil vanuit de kerk(!) 

Mevrouw van der Ven was gevallen met een schaal oliebollen en had 

haar gezicht opengehaald. Het bloed vloeide lekker en binnen de 

kortste keren was de vloer mooi rood van het bloed. De rest van de 

verwondingen viel gelukkig mee en na een sopbeurt was de kerk ook 

weer toonbaar. Snel de dienstdoende ouderling ingelicht dat de mensen 

de jas maar aan moesten houden. Terug naar de stookkelder, ik moest 

toch maar zien dat de storing ontgrendeld kon worden. De laarzen 

waren niet hoog genoeg dus ik heb de broek maar opgestroopt, sokken 

en schoenen uit en het water in...KOUD...brrrrrrr. De storing gaf aan 

dat de kachel 'te heet' was. We hadden dus definitief te maken met een 

'valse' melding!! Niet te ontgrendelen op de schakelkast; werk voor een 

monteur dus, onze kennis hield hier op. De gemeente ingelicht en naar 

het orgel. Bij de eerste woorden van de dominee ging de 

geluidsinstallatie op standje 'alarm' . Snel naar beneden en een andere 

microfoon ter beschikking gesteld...Ina belde in de tussentijd maar 

even de Huisartsenpost...13 wachtenden voor u...dus dat duurde wel 

even. Familie Christenhusz gevraagd of één van hen mevrouw van der 

Ven op de post wilde brengen; het bloeden wilde niet stoppen. 
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Nou, op de post is ze behandeld, wat zwaluwstaartjes geplaatst en de 

rest moest 'aan de lucht' drogen. Kusje erop...en rekening houden met 

enige blauwe plekken…  

De kachel is dinsdagmorgen hersteld, het bleek dat je de storing op een 

andere plaats wel kon ontgrendelen; dat weten we dan mooi voor de 

volgende keer. Operatie leegpompen was al van start gegaan en de 

microfoon is weer opnieuw afgesteld. In die week die erop volgde is 

zowel de organist als de predikant ziek geworden. Ik redde het om vóór 

zondag de 7e keer weer aanwezig te zijn; de dominee redde dat net 

niet...Gelukkig hadden we Joke!! 

 

Tot zover de memoires van een organist uit het 'stedtke van plezeer'... 

Koos Schollaardt 
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Breiclub  
 

Ruim 8 jaar geleden ontstond het idee, na 

het mislukken van een koffieuurtje in de 

kerk, om een breiclub op te richten. Coby 

Westerhoff zag dit wel zitten en spoedig 

kwamen de eerste dames met breipennen 

en haaknaalden naar de Keukenhof. Onder 

de bezielende leiding van Coby werden er 

heel wat sokken, dekentjes, truitjes en wat 

al niet meer, gemaakt voor Moldavië. Een 

instantie welke zij al jaren een warm hart 

toebracht. Nieuwe breipatronen gingen 

over de tafel en wie iets anders wilden 

doen, kralen rijgen,  werd geen strobreed in de weg gelegd. Een mooi 

initiatief wat spoedig uitgroeide tot een groep die amper nog in de zaal 

paste. Met een tomeloze inzet hing ze de kerkzaal vol met 

handgemaakte kledingstukken. Dit haalde zelfs de krant! We hielden 

zelfs een kerstmarkt, welk een mooi bedrag voor de kerk opleverden.  

Ze wist de mensen altijd te enthousiasmeren en regelmatig gaf ze de 

dames een opdracht. Zo werden er warme sokken van katoen voor de 

mensen in Moldavië gemaakt aangezien de winters daar bar en boos 

zijn. Uiteindelijk lukte het ieder een paar sokken te maken; het patroon 

om ze in elkaar te zetten was niet gemakkelijk.  Zelf zorgde ze jaarlijks 

voor een leuke attentie met kerst, eigenhandig gemaakt.  Kosten noch 

moeite werd er door haar bespaart. Ook jubilea of ziekte van één van 

de dames, ze zorgde ervoor dat een kaart volgeschreven werd met 

namen.  

Wekelijks kwam ze met haar boodschappenkar vol met garen, uit eigen 

zak betaald(!), richting de kerk.  

Rest mij haar heel hartelijk te danken voor al die gezellige jaren, 

alhoewel ik alleen maar koffie kwam drinken, en het medeleven van 

de medemens onder erbarmelijke omstandigheden. Bedankt Coby!!!!  

 

Ina Schollaardt  
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Vrijzinnige gedachten  
 

Opgegroeid in een Hervormd gezin, maar al snel uitgewaaid in diverse 

kerken en stromingen.  Het bleef al die jaren een zoektocht, immers 

zoek en gij zult vinden.  En vinden dat wil ik, maar de zondagen bleven 

ingevuld door dierenwelzijn in het asiel.  

Na corona kwam er de stilte en toen hoorde ik in de verte kerkklokken. 

Ik keek op de klok te laat. 

Maar de gedachte ging niet weg. Een week later kwam ik terug en 

voelde vanouds de preek, de fantastische liederen en gesprekken na de 

dienst.  

Ook laat ik mij op woensdag culinair verrassen, maar de geestelijke 

honger is niet gestild.  Zelfs een bijbelcursus hoort erbij, al heb ik een 

enorme achterstand opgelopen. Werk aan de winkel. 

De reiziger is thuis zong Boudewijn de Groot.  Eindelijk een lange 

ontdekkingsreis. Het leek veraf maar uiteindelijk dichtbij . De cirkel is 

rond !  Waar de geest is daar is vrijheid, en ook geborgenheid  

 

Erwin Gommer  
 

 

Bloemen 
Bedankt voor de mooie bos bloemen die ik op zondag  3 december heb 

mogen ontvangen.  

 

Toos  Kuipers-Mentink  

 

Beste mensen van de Hofkerk, 

 
Ik kreeg een boeket bloemen op 24 december van de kerk, omdat mijn 

liesslagader gedotterd was. Heel veel dank hiervoor, ze staan nog als 

ik dit schrijf 10 januari. Maar, hoe kan het gaan, de ingreep heeft niet 

gebracht wat we ervan hadden verwacht helaas, het zal nogmaals 

moeten ( geen bloemen hoor….). 

 

Tot ziens in de Hofkerk, Harm Medema 
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Opnieuw bloemen, wat attent! 
Opnieuw mag ik de Hofkerk danken voor een boeket. Het begon in 

november, toen Judith kwam met de verjaardagbloemen die je krijgt 

als je oud genoeg bent (88 in mijn geval). Daarna bracht Wieger 

bloemen ‘ter bemoediging’. Nu betreft het een boeket, gebracht door 

Laura en Rieks, omdat Gerrie en ik 65 jaar getrouwd zijn. Alle drie 

keren ging het gepaard met een bezoekje, wat ik fijn vond. Laat ik 

trouwens, voor de volledigheid, de amarylissen bij de jaarwisseling 

niet vergeten, waarvan er een op zijn lange stengel staat te bloeien in 

Gereia en de ander bij mij thuis. Ook die krijgen kerkleden als zij ‘op 

leeftijd’ zijn. Wat attent allemaal! 

 

Hartelijk dank dus, van Gerrie en mij, 

Wim Timmers  
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Diaconie Hofkerk 
 

De diaconie verleent hulp aan mensen in nood, zowel dichtbij in de 

eigen gemeente en in de stad alsook verder weg. Naast concrete hulp 

organiseert de diaconie projecten waar geld en goederen worden 

ingezameld voor goede doelen, zoals Out of the Box  en de 

RecycleHof. 

 

Andere activiteiten zijn: 

de Hofvijver, waarin vraag en aanbod van goederen en klusjes in en 

om het huis bij elkaar gebracht worden. 

Koningsdag, waarop de kerk open is voor publiek 

Kerstpresentje voor de 80-plussers van de Hofkerk. 

 

De diaconie heeft contact met diverse andere hulporganisaties t.w. de 

Voedselbank en Amnesty International. Zij is lid van- en neemt deel 

aan de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal. 

 

Leden van de diaconie 

·  Yvonne Ponsteen, voorzitter 

·  Anja Wolbers, RecycleHof 

·  Sytske Sijtsma,  Hofvijver 

·  Wieger Jager, algemeen ondersteunend 

·  Bertha Frowijn, presentjes 80 jarigen 

 

Contact: diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl 

https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#Out-of-the-Box
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.amnesty.nl/
mailto:diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl
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2024 
 

Een nieuw jaar is weer gestart, 

een nieuw jaar, het blijft apart. 

Je denkt te weten hoe het zal verlopen, 

of het ook zo gaat is alleen maar te hopen. 

Nieuwe ervaringen komen zeker weer voorbij, 

koester de mooiste want dat maakt je blij. 

Vergaande dromen en nieuw dromen, 

we zullen ze allemaal weer tegenkomen. 

Leef het leven zo lang het mag duren, 

jou levenspad kun je niet sturen. 

Hoe je dit komende jaar ook al hebt bedacht, 

geniet juist van wat je niet verwacht. 
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Redactie Hofstem 
 

Aanleveren kopij 

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.  

E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van 

naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie 

colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt! 

 

We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen. 

Aangezien we aan een maximum aantal pagina´s zijn gebonden, kan 

het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een 

volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen. 

 

De volgende Hofstem verschijnt: 29 februari 2024 

 

Redactie 

Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent, tel. (074) 278 28 10 

 

Voor digitale reacties: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Redactiecommissie 

Dhr. W.P. Timmers  

Dhr. W. Valkema 

Mevr. Y. Ponsteen 

Dhr. J. Schollaardt  

 

Coördinatie bezorging 

Mevr. J. Timmers, tel. 06-24689687 

 
 
 

Uiterlijke 
inleverdatum: 
 22 februari 
vóór 18.00 

uur 
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Diaconie 
Dhr. F.J.C. Woordes 
(administratie)  
Look 55, 7577 GK Oldenzaal. 
Telefoon 06-13773445.  
Bankrekening: 
NL42ABNA0595523544  
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te 
Oldenzaal  
 
Administratie kerkleden 
Anja Wolbers 
E-mail: ledenadministratie@ 
hofkerk-oldenzaal.nl  
 

College van Kerkrentmeesters 
Dhr. H. Hekman  
Scholte Grevinkhoflaan 28,  
7573 BD Oldenzaal 
Tel. 06-51196518 
E-mail:  
fahofkerkoldenzaal@gmail.com 
Bankrekening ten name van 
Hofkerk te Oldenzaal  
NL60ABNA0595895700  
Declaraties graag voorzien van 
scan of fotobewijsstukken.  
 
Aanspreekpunt van o.a. 
Kerkbalans – Oudejaarscollecte 
Dhr. H. Hekman 

Autodienst 
Aanvraag vervoer uiterlijk 
zaterdagavond vóór 18.00 uur bij  
Fam. van Hemert 
Email:  cvanhemert2@gmail.com 
Tel. 517722 

Verkoopadres collectebonnen 
Dhr. A. Scholten 
Seinelaan 21, Oldenzaal  
Telefoon 06-30948094 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:cvanhemert2@gmail.com
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