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Koster 
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent 
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo  
Telefoon (074) 2782810  
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Rondom de diensten 
 

We zitten in de 40-dagentijd. U weet wel, de tijd tussen carnaval en 

Pasen. Vanaf Aswoensdag tot aan Pasen zijn er 40 dagen; de 6 

zondagen tellen niet mee. In de Hofkerk wordt dat gesymboliseerd 

door 40 vakjes op het paarse kleed (Antependium) Dit kleed blijft tot 

Witte Donderdag liggen. De liturgische kleur is dus paars en in de 

liturgie op de zondagen in deze tijd ontbreekt het loflied na het 

Kyriegebed. Bij onze RK-broeders en zusters wordt er gevast in deze 

tijd; geen snoepjes voor de kids en zeker geen vlees op de vrijdag. 

Hoe komen we aan die 40 dagen? 

In het Nieuwe Testament brengt Jezus ter voorbereiding op zijn 

openbare leven 40 dagen en nachten door in de woestijn om er te vasten 

(Matteüs 4,1-2). Al vastend stelt hij zich helemaal open voor de kracht 

van God en de boodschap van Gods liefde. 

Voor de invulling van de diensten komt op zondag 3 maart Ds. van 

Houwelingen naar de Hofkerk. Organist is Henk Warnaar. De zondag 

daarop gaat Mw. Joke Flokstra voor. Het zal weer een feest van 

herkenning zijn denk ik... 

Onze 'eigen' predikant Gerco Veening gaat op 17 maart voor. Op de 

laatste zondag van de 40-dagentijd, 24 maart, gaat Mw. Ds. de Vries 

uit Wierden voor. Henk Warnaar bespeelt het orgel. 

Voor de diensten rond Pasen kunnen we melden dat de diensten op 

Witte Donderdag en Goede Vrijdag aanvangen om 19:00 uur; de 

oecumenische vroege paasmorgen viering gaat NIET door. De 

reguliere dienst op 1e Paasdag begint om 10:00 uur. 

Uitziende naar Pasen, het feest van het LICHT, wat nooit meer dooft, 

besluit ik met een ieder van ons inspirerende diensten toe te wensen!! 

 

Koos Schollaardt 
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Kindernevendienst en/of crèche  
 

Op aanvraag kan er kindernevendienst en/of crèche worden 

aangeboden tijdens de zondagse eredienst. Wanneer (groot-) ouders 

hiervan gebruik willen maken kunnen zij dit kenbaar maken op de 

maandag voor de zondagse dienst. De contactpersoon hiervoor is 

Gerard Pape (jeugdouderling). Telefoonnummer 0541- 519115 (bij 

geen gehoor graag de voicemail in 
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Zondag – 3 maart – 10.00 uur 2e zondag 40-dagentijd  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. E. van Houwelingen (Hengelo)  Mevr. I. Simao  

Ouderling  Organist  

Dhr. J. Flokstra  Dhr. H. Warnaar  

Diaken  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) Werelddiaconaat Colombia  

 2) Instandhouding eredienst  

 

Zondag – 10 maart – 10.00 uur 3e zondag 40-dagentijd  
 

Voorganger  Ontvangst bij deur  

Mevr. J.C. Flokstra  Mevr. J. Slinger  

Ouderling  Organist  

Dhr. G. Pape  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. A. Wolbers  1) Dorcas  

 2) Instandhouding pastoraat  

 

Zondag – 17 maart – 10.00 uur 4e zondag 40-dagentijd  
 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Mevr. J. Westera  

Ouderling  Organist  

Dhr. A. van Dijk  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) Diaconaal werk Oldenzaal  

 2) Aanpassing kerkgebouw 
(hellingbaan)  

 

Zondag – 24 maart – 10.00 uur 5e zondag 40-dagentijd  
 

Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. M. de Vries (Wierden)  Mevr. C. Christenhusz  

Ouderling  Organist  

Mevr. Y. Meyer  Dhr. H. Warnaar  

Diaken  Collectes  

Mevr. S. Sijtsma  1)St. Armoedebestrijding Oldenzaal 

 2)PKN missionair werk  
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Geloven is voor mij een werkwoord 
 

Als kind kon ik het: ik zag in de lucht het gezicht van Maria, moeder 

van Jesus. Als kind kon ik, ik kan dat niet meer. Er zijn dingen 

veranderd, ook in mijn denken en zeker ook in mijn geloof. En ik denk 

dat ik niet de enige ben die weet heeft van veranderingen in het geloof.  

Als kind had ik er geen enkele moeite mee dat Jesus letterlijk over het 

water heeft gelopen. Ik zag het als het ware voor me en in de 

kinderbijbel stond ook de afbeelding dat zijn voeten als het ware het 

water streelden. Ik had wel moeite met de verhalen over die oorlogen, 

die vooral dan in het Eerste Testament genoemd worden, niet dat ik 

niet geloofde dat ze er niet zouden zijn geweest, nee, veel meer de 

vraag waarom ze er zijn geweest. En ook toen had ik al moeite met 

oorlogen waarbij God nadrukkelijk partij koos (of zou hebben 

gekozen).  

Opgroeiend tot min of meer volwassene (de meeste mannen worden 

niet volwassen in mentale zin) kwamen er steeds meer vragen. Hoe 

kon het nu, dat lopen over water bijvoorbeeld. Al gauw, als kind al, 

leerde ik dat de schepping in zeven dagen ook heel goed in zeven 

perioden kon zijn geweest. Al gauw, als kind al, leerde ik van mijn 

moeder (die heilsofficier in het Leger des Heils is geweest) dat er twee 

scheppingsverhalen zijn, in Genesis 1 en in Genesis 2. Het denken is 

toen al in gang gekomen en daarmee de veranderingen in geloof. 

Geloven is een werkwoord waar je eventueel je hele leven mee bezig 

kunt zijn.  

En begrijp me goed…..niet iedereen zal zo’n ontwikkeling meemaken. 

En dat hoeft ook niet. Als een mens op een zinvolle en goede manier 

kan leven met dat wat in de jeugd is meegegeven, dan is dat blijkbaar 

zijn of haar geloofsweg.  

En even terug naar dat lopen over water. Het verhaal is voor mij veel 

sprekender geworden toen ik leerde dat een watermassa in het 

Jodendom iets van gevaar in zich heeft. Demonen misschien, een 

zeedraak, en ieder weet dat je in een watermassa kunt verdrinken. Als 

Jesus in het verhaal over water loopt, leert mij dat dat Hij de angst aan 

kijkt, de angst daarmee de baas is, het demonische de baas. Dat verrijkt 

voor mij het verhaal. En wat er dan letterlijk gebeurd is, dat maakt mij 
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dan niet meer zoveel uit. Zo is mijn geloof veranderd en ik ervaar het 

zelf als gevormd.  

Wat mij ook steeds sterker voor ogen is komen te staan is dat geloven 

alles te maken heeft met medemensen. God en mens zijn met elkaar 

verbonden (ook in de figuur Jesus is dat goed te zien, Hij is een 

prachtig voorbeeld), en dat maakt dat mensen veel kunnen, ook veel 

goeds kunnen doen. Het dogma dat een mens onbekwaam is tot enig 

goed, dat is voor mijn gevoel grote onzin. Mensen kunnen veel goeds 

doen en doen vaak ook veel goeds. Omdat mensen verbonden zijn met 

het goede (dat ook God wordt genoemd), ook die mensen die van 

zichzelf zeggen niet te kunnen geloven (in een God). Ik zie bij de 

zogenaamde ongelovigen ook vaak hele goede dingen die ze doen 

vanuit toch een bepaalde beweegreden.  

Voor mij heeft het geloof in God overigens wel een meerwaarde. Er is 

dan meer dan alleen mijn denken, mijn ervaren en geloven, het maakt 

het voor mij ruimer. Ik voel me verbonden met die bron van het 

bestaan, zoals ik me verbonden voel met medemensen, met het leven 

hier op aarde.  

En wie weet, als ik nog eens goed kijk…..kan ik dan in de lucht, naast 

de wolken, zien wat ik eerder kon zien? 

 

Ds. Gerco Veening 
 

Een vroege Pasen, die toch iets minder vroeg is…… 
Komende 1e paasdag valt dit jaar op 31 maart. Dat is dus een vroege 

Pasen. De datum van Pasen valt op de eerste zondag na volle maan na 

21 maart. En soms kan het dus zijn dat eerste Paasdag op 23 maart valt, 

het kan ook zijn bijna vijf weken later.  

Enfin, dit jaar dus vroeg. En nu zou het zo zijn dat er om 7.00 uur een 

oecumenische viering zou zijn waarbij de nieuwe paaskaars wordt 

binnengebracht, een ad-hoc koor zingt (liederen van Marijke de 

Bruine), lichten werden ontstoken, na afloop krentenwegge en wat al 

niet meer. Een vroege viering dus om 7.00 uur op een vroege eerste 

Paasdag. En bovendien……7.00 uur voelt die dag als 6.00 uur omdat 

een paar uur daarvoor de zomertijd is ingegaan. (U weet wel, dan staat 

de wekker op 2.00 uur om alle klokken een uur vooruit te zetten).  
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Nu zou het zou zijn dat die vroege viering er zou zijn. Dit jaar lukt het 

niet. Door een aantal omstandigheden zal deze extra vroege viering er 

niet zijn. Wel zullen we elementen van die vroege viering inpassen in 

de viering die om 10.00 uur is (en die voelt dus aan als 9.00 uur). De 

nieuwe paaskaars zal binnengedragen worden, we geven elkaar 

handen, Pacem zingt, er is onder andere begeleiding door een gitarist, 

het zal opgewekt worden.  

En het blijft vroeg.  

 

Ds. Gerco Veening 

 

Over de verbouwing aan de Hofkerk 
Op de gemeentemiddag van 19 november 2023 is de stand van zaken 

betreffende de verbouwingen aan en rondom de Hofkerk behandeld. 

Daar hebt u ook uw ideeën kunnen inbrengen. De bouwcommissie 

bestaande uit Gerrit Dortland, René Dreierink, Rob Lubberding, Henk 

Vrielink en Jaap Flokstra, ondersteund door bouwinzicht deskundige 

Rob Westerhof, is met al de voorstellen verdergegaan. Thans bevinden 

we ons in de volgende situatie. 

De firma Smit (civiele techniek) heeft het definitieve ontwerp van de 

tuin, de hellingbaan, de nieuwe toegang en de bestrating afgerond. Er 

is een aantal aannemers aangeschreven die in deze periode met een 

offerte komen. 

Onze vaste aannemer Elferink is niet meer beschikbaar voor de 

Hofkerk. Van Benthem heeft de activiteiten overgenomen. Men werkt 

al aan een offerte voor het invalidentoilet op basis van de tekeningen 

en schets aangeleverd door Jan Siemerink. Ook zal het bedrijf spoedig 

gevraagd worden om een offerte te leveren voor de extra glazen 

toegangsdeuren en de muur tussen hal en kerkzaal. 

De vloer van de hal blijft (voorlopig) in originele staat. Licht-expert en 

kunstenares Mieke Schobbe uit Amsterdam komt met een lichtplan 

waarbij de hal voldoende verlicht wordt. Op dit moment bestuderen 

we haar voorstellen.  

De muur tussen hal en kerkzaal blijft ook in de originele vorm. Wel 

komt er centraal een opening in de muur met de grootte van de huidige 
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dubbele deuren. We verwachten dat de draagfunctie van de huidige 

muur voldoende blijft. Ook hier speelt de aannemer een rol. 

Rond de nieuwe opening ( pakweg 150 bij 220 cm) wordt een uitgifte 

van drank en voedsel gerealiseerd. Die is aan twee zijden: de hal- en 

de kerkzaalzijde. De balie is circa 60 cm breed en daaronder is een 

ruime opslag voor kopjes etc. (we maken gebruik van aanwezige 

expertise voor effectieve inrichting). Afsluiting tussen hal en kerkzaal 

(thermisch) wordt met een glasconstructie gerealiseerd. De verdere 

uitwerking wordt besproken met SKO 

Er zijn voorstellen voor de inrichting van twee ruimtes in de 

achterhoeken van de kerkzaal. Ze zullen de functie moeten hebben van 

o.a. garderobe en opslag. We moeten hierbij ook denken aan opslag 

van stapelbare stoelen. De realisatie is eenvoudig en er is geen 

noemenswaardige ingreep in de structuur van de kerkzaal nodig. 

Met losse schermen willen we de kerkzaal zo inrichten dat we ruimtes 

kunnen creëren voor ca 60 en 120 personen (de volledige zaal is 180- 

200 personen).  De schermen worden verankerd op speciale plaatsen 

in de vloer. De bouwcommissie zal dit verder uitwerken. 

De huidige stoelen zijn niet stapelbaar. Dat is nu een duidelijk nadeel. 

We onderzoeken of we nieuwe stoelen zouden kunnen aanschaffen. 

 

Namens de bouwcommissie Jaap Flokstra 

 

 
Actie kerkbalans 2024 
Voor actie kerkbalans gingen 35 lopers op stap en dat deden ze niet 

voor niets, want reeds voor 31 januari stroomden de 

toezeggingsformulieren binnen. Lopers, dank voor uw inzet tijd en 

geduld om ook dit jaar onze gezamenlijke Actie kerkbalans voor de 

Hofkerk te volbrengen. De volharding waarmee u adressen bent 

blijven bezoeken van mensen die niet thuis waren of die nog moesten 

invullen, is bewonderenswaardig.  

Mede dankzij u kan de kerk met haar predikant en leden het werk voor 

haar gemeenschap en de mensen daarbuiten voortzetten.  

Alle gevers ook veel dank voor uw toezegging of reeds gedane gift.  
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Behalve lopers hebben onze penningmeester Henk Hekman, hij 

registreert de toezeggingen en incasseert de giften en onze coördinator 

ledenadministratie Anja Wolbers, zij maakt bijv. de looplijsten weer 

veel werk verricht. Ina Schollaardt deed het printwerk en 

ondergetekende de coördinatie van de actie, de communicatie met 

leden en lopers en stelt de folder samen. 

 

Vorig jaar hebben we na afloop van de actie kerkleden die nog niets 

hadden ingeleverd een herinnering gestuurd. In een aantal gevallen 

hielp dat. Ook zullen we weer een aantal uitschrijvingen voor 

opzeggen lidmaatschap moeten gaan doen. Na de actie werkt Anja ons 

ledenbestand weer bij in het landelijk registratie systeem van de PKN. 

(LRP) 

 

Dit jaar namen we afscheid van 3 dames die zich velen jaren hebben 

ingezet voor de AKB, Jannie Vruggink, Brigit Bosch en Nan de Jong. 

Hartelijk dank voor jullie inzet  

 

In aanvulling op bovenstaande informatie van Inge kan ik jullie 

mededelen dat per 9 februari 2024 het totaalbedrag aan toezegging is 

gekomen op EUR 67.996,50 en daarmee op het zelfde niveau is als 

2023 en 2022. Een fantastisch resultaat. 

 

Namens het college van kerkrentmeesters 

Inge Simao / Henk Hekman 

 
Onderzoek en vernieuwing 
Een kijkje achter de schermen waar we vanuit de Hofkerkgemeente 

naast vele andere aspecten mee bezig zijn en ons in verdiepen. 

Geloofsgemeenschappen zijn onderhevig aan de invloed van 

maatschappelijke veranderingen. En ook in de Hofkerk zijn we ons 

daar al geruimere tijd van bewust. Luister naar het lied van Wim 

Sonneveld ‘het dorp’ over ‘een oude ansichtkaart’ en we kunnen 

bevestigen dat de traditie van die ‘oude ansichtkaart’  inmiddels toch 

wel verdwenen is. Het beeld is niet meer hetzelfde. De afgelopen 50 
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jaar is de wereld maar ook ons 

eigen nabije wereld totaal 

veranderd. Steden, vervoers- en  

communicatiemiddelen,  

restaurants, interieurs van 

huizen, ons hele 

consumptiepatroon. Natuurlijk 

is dit patroon van verandering al 

begonnen toen in de 

verlichtingsperiode ( 250 jaar geleden). Maar wij zijn de levende 

getuige van een enorme versnelling van die moderniseringsbeweging. 

Niet alleen onze buitenkant, ons milieu, de wereld waarin wij leven, 

maar ook de binnenkant, onze eigen identiteit is totaal veranderd.  

Waar premoderne mensen nog volgers waren van traditionele 

rolpatronen zien we dat de moderne mens is losgeweekt van de 

traditionele kaders die het bestaan eeuwenlang bepaalden. En dat zien 

we dus ook op het gebied van kiezen. Inmiddels leven we in een 

zogenaamde keuzemaatschappij. Het volgen van een traditie is niet 

meer vanzelfsprekend met de kiescultuur waarin we nu leven. 

Wanneer je deze verandering in ogenschouw neemt schept dat ook een 

verhelderend beeld als we kijken naar bijvoorbeeld de kerkelijke 

situatie in Nederland en de participatie binnen deze kerkelijke traditie. 

De afgelopen 20 jaar is de nieuwe generatie niet meer zo volgend. De 

traditie waar ouders en grootouders nog wel bij varen zou voor de 

huidige generatie wel eens compleet anders kunnen zijn. De generatie 

van deze tijd zoekt zelf uit en neemt zelf regie over hun leven. En de 

keuze is reuze. De wereld is zoveel groter geworden door dat grote 

netwerk en alles wat ze daar ontdekken ook op spiritueel gebied.   

Deze veranderingen houden de gemoederen bezig en hebben ons 

binnen de jeugdraad op een onderzoek spoor gezet. Wanneer je als 

kerkelijke gemeente present wil zijn in de maatschappij en op zoek 

bent naar op welke manier je daar invulling aan kan geven, dan is het 

van belang om op onderzoek uit te gaan. Pas als je helder hebt wat er 

speelt aan gedachten en behoefte op levensbeschouwelijk gebied kan 

je daar op gaan anticiperen. Vanuit een oprechte belangstelling en 
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nieuwsgierigheid is er vanuit  de Hofkerk een onderzoek gestart welke 

zich richt op ouders/ verzorgers van kinderen in de basisschoolleeftijd.  

Om te ontdekken wat er leeft op levensbeschouwelijk gebied en welke 

rol ‘Tof vanuit de Hof’ (kinderwerk basisschoolleeftijd) daarin zou 

kunnen hebben. Een onderzoek vanuit de praktijk om mee te bewegen 

in een veranderende samenleving om op vernieuwende manieren 

present te kunnen zijn. 

 

Beste lezers van de Hofstem 
Zoals gebruikelijk is bij abonnementen 

wordt het abonnementsgeld normaal aan het 

begin van het kalenderjaar in rekening 

gebracht. De afgelopen jaren vond incasso 

echter plaats in het 2e helft van het jaar. 

Het College Kerkrentmeesters heeft 

besloten om het abonnementsgeld 2024 in 

maart/april van dit jaar te gaan innen, zowel 

voor de mensen die een incassomachtiging 

hebben afgegeven als voor  leden die het abonnementsgeld zelf 

overmaken. Voor deze leden  zal een op naam gestelde nota aan 

de Hofstem van april worden toegevoegd. 

Indien uitvoering wordt gegeven aan het idee om met ingang van 

oktober over te stappen op de gezamenlijke uitgave  Ringsproak wordt 

uw abonnement automatisch zonder extra kosten voortgezet voor het 

4e kwartaal 2024. 

Heeft u vragen over bovenstaande dan kunt u terecht via de mail bij 

henk.hekman@gmail.com 

 
Namens het CKRM, Henk Hekman, penningmeester  

Henk Hekman, penningmeester 

 

Vriendelijke groeten, Henk Hekman 

 

 
 

 

mailto:Henk.hekman@gmail.com
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Overzicht van de collectes januari-februari: 
 
Hofkerk 

  7 januari Nieuwjaarsbijeenkomst € 82,15 

14 januari Instandhouding pastoraat € 75,40 

21 januari Missionair werk € 33,05 

28 januari Eigen jeugdwerk € 47,73 

 4 februari Bloemengroet € 72,35 

 

Diaconie 

  7 januari St. Armoedebestrijding Oldenzaal € 118,45 

14 januari Binnenlands diaconaat € 118,95 

21 januari Diaconaal werk Oldenzaal € 50,40 

28 januari Voedselbank Oldenzaal € 47,40 

  4 februari Kerk in actie Bangladesh € 66,82 

 

De diaconie heeft € 250,- ontvangen van N.N.  

 

In de vorige Hofstem is per abuis vergeten te vermelden dat er via Joke 

Timmers een gift van EUR 20 ontvangen is van een anonieme gever. 

 

Vriendelijke groeten, 

Henk Hekman, penningmeester 

 

Collectedoelen van de diaconie in maart 
3 maart is de collecte voor Kerk in Actie, voorjaarszending Libanon. 

In Beiroet worden predikanten voor het Midden-Oosten opgeleid.  

10 maart is de collecte voor Dorcas. 

17 maart  is de collecte voor diaconaal werk in Oldenzaal.. 

24 maart is de collecte  voor de stichting Armoedebestrijding in 

Oldenzaal 

31 maart is de collecte voor Kerk in Actie, werelddiaconaat. In 

Colombia worden ieder jaar zo’n 80 kansarme jongeren opgeleid voor 

diverse banen in de horeca. 
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Project Out of the Box, producten voor de voedselbank. 

 

Op zondag 10 maart en 17 maart  kunt u weer meedoen aan ons 

project Out of the Box. Zoals u wel weet richt dit project zich op 

mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank in Oldenzaal. Naast 

de gebruikelijke inhoud van de voedselpakketten is er ook grote 

behoefte aan luxere artikelen, zoals: wasmiddelen, vacuüm verpakte 

kaas en koffie. U kunt deze producten deponeren in de boxen die klaar 

staan in de kerkzaal. De boxen blijven twee zondagen  staan. 

Dus op zondag 10 en 17 maart kunt u kaas, koffie en wasmiddel 

inleveren. 

 

Out of the Box voor de Voedselbank 
Ook dit jaar kunt u weer diverse producten inleveren bij de Hofkerk. 

De bekende boxen staan weer klaar. De Voedselbank in Oldenzaal is 

daar heel blij mee. Het is nog steeds hard en hard nodig. 

Bestaanszekerheid en voedselzekerheid ten 

behoeve van menswaardigheid. Begrippen 

die in deze tijd wel heel centraal staan!  

En omdat er in ons beleidsplan staat dat de 

diaconie concrete hulp wil verlenen aan 

mensen onder de armoedegrens, gaan we 

door met de 2017 gestarte actie Out of the 

box. 

 

Vanuit “Den Haag” maakt men nog geen 

aanstalten om aan de grote groep van minima 

tegemoet te komen, Daarom denkt de 

diaconie dat een standaardmatige oproep om 

de nodige spullen in te leveren niet meer 

volstaat. 

 

Zodoende dus een klemmend beroep aan u: schrijf naast uw eigen 

boodschappenlijstje ook nog wat artikelen op die voor de cliënten van 

de Voedselbank het leven wat aangenamer maken: pakken koffie, 

pakjes thee, wasmiddelen en vacuümverpakte kaas, en zet er maar wat 
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getallen bij, welk product 2 x. Ook wat luxe toiletartikelen, een stukje 

lekkere zeep. Ach, u heeft fantasie genoeg. 

 

Namens de Diaconie, Wieger Jager 

 

De nieuwe keuken deel 2 

Zoals in de vorige Hofstem te lezen stond is de verbouwing van de 

keuken nu echt begonnen.  

De vaatwasser is verplaatst en het oude keukenblok is gedemonteerd 

door leden van de klussenclub aangevuld met andere vrijwilligers, 

zoals dominee Gerco.  

     

 

Bij het afbikken van de oude 

tegels kwam er een historische 

vondst tevoorschijn! De oude 

klussenclub, uit de jaren 90 van de 

vorige eeuw, heeft voordat ze de 

tegels aan de muur bevestigden de 

datum van deze klus op de muur 

geschreven met daaronder alle 

namen van de toenmalige leden.  
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De overlast waar ik vorige keer over schreef heeft zeker 

plaatsgevonden en vindt, als ik dit schrijf, nog steeds plaats. En dat 

wekenlang. Vooral voor degenen voor wie het hun werkterrein is, is 

het behelpen.  

Daarom op deze plaats alvast hulde voor de klussenclub, voor Jan en 

André en Henk, en voor alle andere harde werkers die demonteren, 

gaten boren, leidingen verplaatsen, enz.  

 

Op 6 maart wordt de nieuwe keuken geplaatst. Dan wordt de nieuwe 

keuken weer ingericht en zal er nog een en ander afgewerkt moeten 

worden. Dan kunnen we weer gewoon koffie zetten en de vaatwasser 

gebruiken. En in april kunnen we dan weer met onze gasten Aan de 

Hoftafel! 

 

Yvonne Ponsteen  
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RUNNING 
DINNER 
 

Na een pauze van 

5 jaar pakken we 

de draad weer op 

en  

nodigen we u/je 

weer uit mee te 

doen aan het running dinner. Laat je verrassen en verras anderen met 

je culinaire kunsten. Niet alleen het lichaam, maar ook de geest wordt 

gevoed, want we gaan ook met elkaar in gesprek. Een andere manier 

van kerk-zijn, dus juist ook voor diegenen die niet gewend zijn naar de 

kerk te gaan.  

Bij een running dinner eet je in kleine groepen op verschillende 

locaties in wisselende samenstellingen. Een ideale manier om op een 

gezellige manier met elkaar in gesprek te zijn. In de Bijbel wist men 

het al: aan tafel, daar komen de gesprekken op gang. 

Deze avond is bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar, zowel 

gemeenteleden van de Hofkerk als parochianen van de 

Plechelmusparochie.  

Het eerste running dinner van dit jaar vindt plaats op zaterdag 6 april. 

Nadat je je hebt aangemeld krijg je ongeveer een week voor het 

running dinner bericht waar je verwacht wordt voor het voorgerecht, 

dat om 17.00 uur wordt geserveerd. Het hoofdgerecht is om 19.00 uur 

op een andere locatie en het dessert wordt geserveerd vanaf 20.30 uur 

in de Hofkerk (voor kokers en runners). De avond wordt rond 22.00 

uur afgesloten. We vragen een vrijwillige bijdrage van 5 euro p.p. van 

degenen die zelf niet koken. Degene die kookt mag de kosten 

declareren of het gratis doen. 

Je kunt je opgeven via onderstaand inschrijfformulier en inleveren via 

de mail of per post bij Rianke Lubberding:  

rianke.lubberding@caiway.net, tel. 0541 517667,  Bruninksweg 4,  

7595 MH Weerselo. 

  

De inschrijving sluit op 21 maart i.v.m. het maken van de planning.  

mailto:rianke.lubberding@caiway.net
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Inschrijfformulier running dinner op zaterdag 6 april 2024    (per 

persoon invullen) 

 

Naam: 

Adres: 

Postcode – Woonplaats 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Ik doe mee met het running diner en ik kies één van onderstaande 

opties: 

Ik maak een voorgerecht* 

Ik maak een hoofdgerecht* 

Ik maak een nagerecht* (en neem dit mee naar de Hofkerk) 

Ik wil alleen meedoen met “runnen” 

Ik wil wel/niet met mijn partner ingedeeld worden (naam partner 

vermelden) 

 

*Als u een gerecht verzorgt, moet u uitgaan van 6 personen (inclusief 

uzelf) 

Ik/wij eten: vegetarisch (wel vis) / geen vlees en geen vis / zowel vlees 

als vis 

Eventuele andere dieetwensen: 

 

Organisatie: Joke Flokstra en Rianke Lubberding 
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De Hofvijver  
 

Afgelopen maand hebben we een grote hoeveelheid linnengoed mogen 

ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. We zijn er erg blij. 

Naast linnengoed blijven ook elektrische apparatuur (niet ouder dan 5 

jaar, i.v.m. stroomverbruik) en huisraad welkom. 

Mocht het aangebodene niet in Oldenzaal opgeslagen/gebruikt 

worden, dan bieden we het aan in Enschede bij stoparmoede053. 

 

Mocht u ook nog goede kleding hebben die u zelf niet meer draagt. 

Dan kunt u dit op elke eerste zaterdag van de maand, tussen 10 en 11 

uur, bij de kledingbank brengen. Alle maten zijn welkom.  

(adres is, Nijverheidsstraat 97 te Oldenzaal) 

 

Namens de Diaconie,  

Sytske Sijtsma Sytske.sijtsma@gmail.com 

06 – 27 10 74 22 (na 17.30 uur) of via Watts App 

 

Ontmoetingsmiddag  
 

We hadden een mooie middag de 21e januari. 

Er was een grote opkomst, zelfs mensen van buiten, ze hadden het in 

de weekkrant gelezen. In de pauze hebben we met z’n allen een 

nieuwjaar toost uitgebracht. We waren ook zeer ingenomen met de 

komst van Ds. Gerco en zijn vrouw. 

Koos Schollaardt speelde op het orgel en heeft ons met zingen 

begeleid. Tussendoor speelde Koos ook,  als achtergrondmuziek, 

bijzonder mooi. 

Er werd weer fanatiek gesjoeld, en Hendrik had zijn spel met zakjes 

rijst in een plank met gat gooien. Dat was nog niet zo gemakkelijk. 

Velen wilden toch proberen of het zou lukken. Soms was het hilarisch, 

de een gooide perfect en een ander gooide steeds mis. We hadden als 

collecte geopperd om het voor de ontmoetingsmiddagen te gebruiken. 

Er is € 88,00 opgehaald. Allen hartelijk dank. 

  

mailto:Sytske.sijtsma@gmail.com
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De volgende ontmoetingsmiddag is op 21 april, dan komt Frans 

Achterberg. Frans zingt en 

speelt gitaar. Hij werkt met 

mensen met dementie en kan 

daar mooi over vertellen. 

  

We hopen dat u er dan ook 

weer bij kunt zijn, en graag met 

net zoveel als nu.  

 

 

Jannie Standhardt  

 

Vrije gedachten 
Carnaval ligt al weer achter ons, het zotten feest waar ik als echte 

Boeskool veel en vaak aan deelgenomen heb. Toch raak ik dat gevoel 

steeds meer kwijt, omdat ik me begon te ergeren, te veel mensen, te 

veel lawaai,  te veel afval op straat.  Zo is het met alles, in de winkels, 

tv zenders, te veel keuzestress .Maar nu is er de 40-dagen tijd.  Een tijd 

voor bezinning, soberheid en  de lente dient zich aan.  Op naar 

Pasen. Maar Protestanten vasten die dan ook? Niet zoals de 

Katholieken waar toch meer moet dan mag achter zit. De 40-dagen 

kalender van het blad Petrus is een geweldige hulp;  tekst 
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overdenkingen en verhalen. Tijdens een bijbel verhaal dacht ik opeens 

aan een dominee die hier jaren geleden op de kansel heeft gestaan . 

Anne Wopke Vlieger, opeens zag ik hem weer voor mij. In gedachten 

liep ik naar de boekenkast en vond een reuzeschat. Hunkeren naar het 

paradijs allerlei preken, verhalen en  gedachten.  Een hernieuwde 

kennismaking.  Volgend jaar is hij al 20 jaar niet meer onder ons 

wellicht kunnen we in de Hofkerk er iets mee doen ter nagedachtenis.  

Het zijn momenten die je inzicht geven,  een gesprek lied of gedicht.  

En een gedicht wil ik  hier met u delen  

De opgestane  

Een opname  

Van de opgestane  

is overbelicht  

Het rolletje was zoek geraakt  

Maar weer gevonden  

Met dit resultaat  

Ik staar er naar 

Zoek een gezicht 

Het is er niet 

Dan hoor ik een zin 

Mijn licht is niet meer op mijn gelaat 

Maar op die van een ander 

Die naast je gaat  

                                                                     Ds. A.W. Vlieger 2005 

De zon laat zich steeds meer zien en wint beetje bij beetje aan kracht.  

Het nieuwe leven dient zich aan. In zijn Goddelijk licht kunnen we 

vóóruit gaan! 

 

Erwin Gommer  

 

Bedankt  
Na het overlijden van mijn lieve man Ben kwam Gerard Pape mij 

zondag 28 januari een verrassend mooie bos bloemen brengen met een 

bemoedigende groet vanuit de Hofkerk, 

 

Hartelijk dank hiervoor, Riet Mulder-Strijker 
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Bloemen  

 

Blij verrast was ik dat zondag 18 februari de bloemen uit de Hofkerk 

bij mij bezorgd werden n.a.v. mijn jarenlange inzet voor de breiclub.  

Hartelijk dank!  

 

Coby Westerhoff  

 

Bedankt  

 

Dat ik de bloemen mocht ontvangen na het behalen van mijn BHV-

diploma voor de Hofkerk.  

 

Yvette v.d. Ven  
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Diaconie Hofkerk 
 

De diaconie verleent hulp aan mensen in nood, zowel dichtbij in de 

eigen gemeente en in de stad alsook verder weg. Naast concrete hulp 

organiseert de diaconie projecten waar geld en goederen worden 

ingezameld voor goede doelen, zoals Out of the Box  en de 

RecycleHof. 

 

Andere activiteiten zijn: 

de Hofvijver, waarin vraag en aanbod van goederen en klusjes in en 

om het huis bij elkaar gebracht worden. 

Koningsdag, waarop de kerk open is voor publiek 

Kerstpresentje voor de 80-plussers van de Hofkerk. 

 

De diaconie heeft contact met diverse andere hulporganisaties t.w. de 

Voedselbank en Amnesty International. Zij is lid van- en neemt deel 

aan de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal. 

 

Leden van de diaconie 

·  Yvonne Ponsteen, voorzitter 

·  Anja Wolbers, RecycleHof 

·  Sytske Sijtsma,  Hofvijver 

·  Wieger Jager, algemeen ondersteunend 

·  Bertha Frowijn, presentjes 80 jarigen 

 

Contact: diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#Out-of-the-Box
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.amnesty.nl/
mailto:diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl
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Redactie Hofstem 
 

Aanleveren kopij 

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.  

E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van 

naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie 

colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt! 

 

We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen. 

Aangezien we aan een maximum aantal pagina´s zijn gebonden, kan 

het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een 

volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen. 

 

De volgende Hofstem verschijnt: 27 maart 2024 2024 

 

Redactie 

Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent, tel. (074) 278 28 10 

 

Voor digitale reacties: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Redactiecommissie 

Dhr. W.P. Timmers  

Dhr. W. Valkema 

Mevr. Y. Ponsteen 

Dhr. J. Schollaardt  

 

Coördinatie bezorging 

Mevr. J. Timmers, tel. 06-24689687 

 
 
 

Uiterlijke 
inleverdatum: 

 21 maart  
vóór 18.00 

uur 



26   



27 

Diaconie 
Dhr. F.J.C. Woordes 
(administratie)  
Look 55, 7577 GK Oldenzaal. 
Telefoon 06-13773445.  
Bankrekening: 
NL42ABNA0595523544  
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te 
Oldenzaal  
 
Administratie kerkleden 
Anja Wolbers 
E-mail: ledenadministratie@ 
hofkerk-oldenzaal.nl  
 

College van Kerkrentmeesters 
Dhr. H. Hekman  
Scholte Grevinkhoflaan 28,  
7573 BD Oldenzaal 
Tel. 06-51196518 
E-mail:  
fahofkerkoldenzaal@gmail.com 
Bankrekening ten name van 
Hofkerk te Oldenzaal  
NL60ABNA0595895700  
Declaraties graag voorzien van 
scan of fotobewijsstukken.  
 
Aanspreekpunt van o.a. 
Kerkbalans – Oudejaarscollecte 
Dhr. H. Hekman 

Autodienst 
Aanvraag vervoer uiterlijk 
zaterdagavond vóór 18.00 uur bij  
Fam. van Hemert 
Email:  cvanhemert2@gmail.com 
Tel. 517722 

Verkoopadres collectebonnen 
Dhr. A. Scholten 
Seinelaan 21, Oldenzaal  
Telefoon 06-30948094 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:cvanhemert2@gmail.com
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